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Kosifler Oto olarak, siz dost müşterilerimizi memnun etmek adına her türlü aksiyonu almaya hazır bir ekip olarak, yeni bir heyecan yaşıyoruz. 


Bu yaz, Kosifler Oto Kavacık şubemiz ile sizlere daha yakın olacağız. 17000 m2 inşaat alanına sahip, hem Avrupa ve hem de Asya yakasını kucaklayan konumuyla, Kosifler Oto Kavacık Showroomu'nda sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz. Bu yeni lokasyonumuzda Türkiye'de ilk bayisi olduğumuz BMW markalı otomobillerin satış, satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere, MINI satış sonrasi hizmetler, kullanılmış oto ve Kosifler Oto Kiralama ile uzun dönem araç kiralama birimlerimiz de yer alacak. 


Yazın başka bir heyecanı ise; Range Rover 'ın merakla beklenen modeli Range Rover Velar'ın Ağustos ayı sonunda showroomlarımıza gelişi diyebiliriz. Dünyanın en prestijli ve lüks SUV'si olarak kendini kanıtlamış olan Range Rover, 
2005 yılında Sport ve 2011 yılında ise Evogue modeline 
kavuşmuştu, Range Rover Velar; Evogue ile Range Rover Sport'un arasına geliyor. Hemen her noktasında bu İki model arasındaki boşluğa yerleşmeye hazırlanan Velar, marka DNA'sını yeni tasarım anlayışının ışığında geleceğe taşıyor olacak, BU araç hakkındaki detaylı incelemeyi Toys 
4 Boys sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 


Güneşin tüm güzelliği ile içimizi aydınlattığı, ısıttığı harika bir yaz olsun 
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Ümraniye - İstanbul) 
Tek: 4444403 


yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir ve izinsiz. 
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Yaşayan banyolar. 


Stafek Philippe Starck 


Sıhhi seramik, banyo mobilyaları, sağlıklı yaşam ürünleri ve aksesuarları: Banyonuzu güzelleştirmek için aradığınız herşey Duravitte. www.duravit.com.tr 


YAZI YENİLİKLERLE 


KARŞILAYIN 


BMW i SERİSİNİN PARLAYAN DÜNYASI 


SALONE DEL MOBİLE DÜNYA GALASI e BENZERSİZ GÖRÜNÜMÜYLE AKILLARDA görücüye çıkar. Mlana'daki Unleredi Pe-İZ BIRAKAN BMW i OTOMOBİLLERE villan'ur olağanüstü ortamında gerçekleşti-EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GARAGE ITALIA eski ime 

isin, i Serisi'ne özel MemphisSiyle iç CUSTOMS BAŞKANI LAPO ELKANN yendi temsinrapda apo Elan yarin VE BAŞKAN YARDIMCISI ADRIAN VAN e EARMMHIREE MİNE HOOYDONK ÖZEL TASARIMA SAHİP BMW m ği 


i3 VE BMW i8'İ SUNDULAR. 
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Garage Italia Customs Başkanı ve Kreatif Direktörü Lapo Elkann, “BMW ile bağı yenilemek büyük mutluluk. Her projede önde gelen unsurlar olarak onların gelecek Vizyonlarını ve teknolojik yeniliklerini tümüyle Paylaşıyorum. Yaratıcılık, tarz ve yenilik her daim planlama alanında ve tasarım çalışmasında ekibimin yürüttü bütün işlerin ana unsurları olmuştur. Bu işbirliği bana Memphis'li sanatçılara olan büyük tutkumu coşkuyla gösterme fırsatı verdi. Bir süredir bu harekete ait önemli sanat eserleri topluyorum, bunlar günlük yaşamımda etrafımı kuşatıyor ve bana ilham veriyor. Yaratıcı ekibimin ortaya çıkardığı sonuçtan gurur duyuyorum.” açıklamasında bulundu 


Memphis ve BMW i Serisi 


198! yılında Ettore Sottsass tarafından kuru lan Memphis Group, işlevselliğe ve her türlü ticari mantığa mutlak bir antitez olarak ortaya çıktı. Bu, döşemede özelliğini alışılmamış mal 

zemeler ve orijinal grafik desenlerden alan cesur çizgiler meydana getirdi. Tarzı açık biçimde kışkırtıcı ve şaşırtıcı geometrik şekilleriyle Art Deco, parlak renkleriyle Pop Art ve 70'lerin mi: 

nimalist tasarımından uzaklaşma yolu olarak Kitsch gibi hareketlerden ilham alıyor. 


BMW Group Design Kıdemli Başkan Yardımcı: si Adrian van Hooydonk ise bu özel projeyle ilgili şunları söylüyor: “8O'lerde Memphis Group,tasarım eserlerin resmiyet derecesini ve klasik işlevselliğini hem kışkırtıcı hem de esprili bir şekilde sorgulamıştı. Memphis bu şekilde çağdaş tasarımın simgesi haline geldi. Tasarım taslaklarında, Grup mevcut dogmalara meydan okudu, duyguları coşturdu ve yüksek tanınma değerli tasarımlar meydana getirdi. BMW grubu, BMW i araçları tasarlarken, tipik araba tasarım dilini sorgulayarak, yeni bir çığır açarak ve araçları sil baştan yeniden tasarlayarak benzer bir yaklaşımın peşinden gitti. İlk nesil elektrikli araçlar öncelikli olarak dikkat çekme amacını taşıyordu. Biz ayrıca maddesellik bakımından da yeni bir yaklaşımı benimsedik. Mesela, endüstriyel seri üretiminde yeni materyal olarak karbon elyaf ile güçlendirilmiş plastiği kullanan ilk araba üreticisiyiz. Lapo Elkann'a yaratıcı ve ilham verici işbirliği için minnettarız ve bilhassa Michele De Lucchi sayesinde Garage Italia Customs ile bu işbi için Memphis Group'un kurucu üyelerinden birini kazanabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” 


Hipnotik desenler ve parlak renkler 


Hipnotik desenler ve canlı renkler boyunca eğri, yatay ve dikey çizgiler Garage Italia Customs'ın yarattığı yeni görünümün temel özellikler. Art arda keskin yüzey kontrastları isyanın ve geleneksel tasarımın katı standartlarından kaçışın kusursuz ifadesi olarak vücut buluyor. Tek tek her unsurun kusursuz hizada olması ve geometrik şekillerin iki arazca takip etme- si göz alıcı unsurlar olarak kendini gösteriyor. 


cin gövde kıvrımlarını kusur 


Bunun gerçekleştirilmesi son derece titiz bir çalışma gerektirmiş ve bu eser beş haftayı aşkın bir sürede tamamlanmış. Çeşitli boyama aşamalarından önce, desenleri yaratmak için her araca farklı maskeleme uygulanmış Gövdede sekiz kadar renk katmanı bulunuyor ve bu da tüm sürecin karmaşıklığını kanıtlıyor 


İç kısımlar Memphis Design'a özgü aynı yenilikçilik ve deneysellik felsefesini açıkça doğruluyor ve ifade ediyor. Döşeme için seçilen farklı malzemeler (teknik kumaş, Alcantara” ve Foglizzo deri), güçlü, kontrast yaratan renksel uyumlar sergiliyor. Turuncudan mora, yeşilden sarıya parlak renkler, özel yapım grafik desenlerin yanında ana özelliklerdir. Böylece kabinin her bir unsuru, 80'lerin ve sonraki yıllarda etkisinde kalınan tasarım ve dekorların birbirine karıştığı sanatsal dilin ayrılmaz bir parçası oluyor. 


Doğası ve tarihi ile 
Adriyatik kıyılarının 

yeni destinasyonu 
Montenegro'nun iki yıl içinde Avrupa Birliği'ne girmesi bekleniyor. 

Bu süreçte Avrupa'da yaşamak ya da yatırım yapmak isteyen Türkler için Montenegro kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 


K-NEWS 


Montenegro'nun çalışma ve oturma izni ko- 
«eti olan Hexagon'un — Holding gibi Tü: 


ciddi faaliy 


nusunda tel kurucu orte ekonomisini ve Türk tırım fırsat 


ekonomik köprülerin sürdürülme Montenegro önemli bir noktada döl 
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Holding, Global Yatı 


Holding, Gintaş, Tosyalı Montenegro'da 


tandaşlarının sahip olacağı tüm haklardan da yararlanabilecek. Montenegro, 2019 yılında tam üyelik için tüm ön çalışmalarını tamamlamak üzere. Başta Rusya, Amerika, Kanada, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dünyanın önemli yatırımcılarının gözdesi hali ne gelen Montenegro'da bugün yapacağınız yatırımın yarın getirisi beklentinizden büyük olacaktır" şeklinde konuştu. 


Montenegro'nun ülkenin üçüncü büyük yatırımını gerçekleştiriyorlar 


İki Türk ve dört Montenegrolu ortaktan olu şan Hexagon Holding, Montenegro'da kendi yatırım deneyimlerini Türk yatırımcılarla pay laşiyor. Şirketin kurucu ortağı Hakan Aksu, Kotor'da 40 dönüm üzerinde 12 ay açık bir SPA oteli ve rezidans projesi gerçekleştirdik 
55 Milyon Euro'luk bu projenin Montenegro'nun en büyük üçüncü turizm yatırımı olduğu söyledi. Tüm bu süreçte gerek beledi 

yeler gerekse de hükumet yetkilileri tarafın 

dan kendilerinden tek bir kuruş istenmediğini aktaran Aksu, ülkede yatırımcıya tüm olanak ların sağlandığını belirtti. 


lerini, 


Hukuk sistemi yatırımcıları koruyor 


Montenegro'da bürokrasinin olma: ülkenin uluslararası platformlarla yoğun ça lışmalar yürüttüğünü anlatan Hakan Aksu Montenegro geçtiğimiz aylarda NATO üyesi oldu. böylece Sirbistan ya da Hırvatistan ile ilgili endişe duyan yatırımcının endişeleri giderildi. Daha da önemlisi Montenegro hukuk 


sistemi olarak tüm Kopenhag kriterlerini yerine getirmekte. Böylece yatırımcılar, haklarının ğlam bir iile korunduğunun bilincinde oluyorlar. Doğal ve tarihi alanlar- nin bir çoğunun UNESCO koruması altında 


hukuk sisi 


olduğu ülkede bizim pek çok mirasımız Var. 
Gittiğiniz her mekanda, alış veriş yaptığınız her dükkanda size gülümseyen yüzlerle kar-Montenegro'da Türkler çok 


şılaşacaksınız 


seviliyor” diyor. 


Vize yok, lüks yatırımcıya da küçük işletmeye de büyük fırsatlar 


Ekonomisi turizm ve 8 
geçen yıl daha çok tu rist alıyor. Türklere vize uygulamayan Mon 


tenegro'da restoran ve gayrimenkul alımları 


TV 


sektörüne dayalı olan Montenegro hi 


önemli birer yatırım aracı olarak görülüyor Resmi para & 


Euro olan Montenegro'da oranı 968. Ülkede yeni iş ku- 


kurumlar vergisi ranlara; vergilerde düşük başlangıç sınırları sunuluyor,mülk hakları oldukça sıkı kanunlar la güvence altında tutuluyor 


Üç günde şirket kurmak, 21 
günde çalışma ve oturma izni almak mümkün 


Nüfusu 620 bin olan Montenegro'da şirket kurmak oldukça kolay. İstanbul'dan Podgorica Havalimanı'na 15 saatte ulaşılabiliyor Ülkeye her gün THY'nin uçuşları bulunuyor Gerekli evraklar ile 


iç günde şirket kurmak, 
21 günde de çalışma ve oturma izni almak 
mümkün. 2 Yıl içinde AB üyesi olması bekle: 
nen Montenegro'da 2009 yılından itibaren 48 
binin üzerinde şirket kuruldu. 


50'e! 


ihtişamına dönüş! 


1950'lerde Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Or- son Welles gibi isimlerin favori mekânı olan Montenegro, 90'larda Balkan Savaşı sebebiyle unutulmaya yüz tuttu. 2000'lerin ba 


şında doğa Ve tarihi 
2006 yılında 
yatırımcının da ilgi odağına dönüşen Mon tenegro, tüm ihtişamı ile eski günlerine geri dönüyor. Akdeniz'deki kalabalık destinasyonların aksine ziyaretçilerine sunduğu sakin yaânı ile Montenegro hem yatırımcılara hem de yeni & 


ı yeniden keşfediliş 


i kazanması ile lüks 


yaşam kurmak isteyenlere kapılarını açıyor. 


KOSİFLER OTO'DAN 


UZAKDOĞU YOLCULUĞU 


Kosifler Oto; müşterilerinden bir çifti unutamayacakları 5 
gece - 6 günlük Üzakdoğu Cruise seyahatine götürüyor. 


Kosifler Oto düzenlediği kampanyalarla ay" 
rıcalıklarını sürdürmeye devam ediyor. 31 
Temmuz 2017 tarihine kadar Kosifler Oto'dan satın alinan BMW, MINI, Jaguar veya Land Rover araçlar için çekilişe katılma hakkı kaza: nılıyor. Çekili 
Emirates Havayolu A380 uçak tipi ve Royal 


sonucunda belirlenecek talihli, 


Caribbean International'ın 5 yıldızlı Mariner of the Seas gemisi ile 5 gece - 6 günlük unutulişilk Singapur, Phuket, Penang ve Kuala Lumpur'u kapsayan Uzakdoğu Cruise 


mazbir çi 


seyahati kazanıyor. Çekiliş hakkında detaylı bilgiye Kosifler Oto showroomlarından ve kosifleroto.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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YENİ YOL 
ARKADAŞINIZ: 


eyahatlerde lanabileceğini arını ba 


izenli bir şekil ni şık bir 


larıyla hem gi 


klay z.hem de her 


nız olacak. Loox t oyu takı 


arklı modi 


1ZI MUH 


RAYMOND WELL 
GENEVE 


N 


G cihsal 


Tel: 0212 292 86 20 pbx NEW ERSE SF SYASN YONE R. 


Web: www.gunsal.com CALIBRE RW1212 


#PRECISIONMOVEMENTS 


Mix&Match Smokinler 


Stil sahibi erkeklerin vazgeçilmez partneri Cacharel smokinleri, şıklığın yanında Mix&Match tekniği ile farklı çözümler sunmaları nedeniyle, ceket ve pantolon olarak ayrı ayrı sunulmaları ile de farklılaşıyor. Sezonun en centilmen tasarımları arasında, gece mavisi üzerine siyah mikro jakarla tasarlanan yün ağırlıklı smokin bulunuyor. Yaka ve düğmelerde siyah saten kullanılırken: mükemmel uyum için ceketin yakası ve pantolon aynı kumaştan tasarlandı. Gizli pat sta yaks gömlek ve saten papyon etkileyici görünümün tamamlayıcıları 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Başarıyı Yakalayın! 


Michael Kors koleksiyonunda centilmenler için de çok özel parçalar var. Marka, seyahatlerin olmazsa olmaz tüm ihtiyaçlarından, en taze kokulara ve özelleştirilebilir aksesuarlara Uzanan seçenekler sunuyor. Kusursuz bir işçilikle üretilmiş olan Bryant evrak çantası, başarıyı yakalamanıza yardımcı olmaya hazır! En temel parçaları ve teknolojik eşyaları koruya cak geniş bölmelerle beyler çok rahat edecek. 


Mine İşçiliğinin 
Şık Detayları 


1951 yılından bugüne mine işçiliöinin zarif örneklerini sergileyen FREYWİLLE, erkek müşterileri için de mücevher ve aksesuarlar yarayor. Özel günlerde manşetli gömlekleri tamamlayan kol düğmeleri ve tekim elbisenin sıradanlığını tek bir dokunuşla yıkan renkli tokalı deri kemerler öne çıkan aksesuarlar arasında. Ayrıca Büyük İskender ve Sezar gibi tarihe adını altın harflerle yazmış imparatorların ismini taşıyan altın veya rodyum — palsdyum kaplama tasarımlarıyla dikkat çeken FREYWILLE kalemler hem güçlü birer stil detayı, hem de mine işgiliginin farklı bir yüzeydeki manifesto-Su olarak tanımlanıyor 


SAMSUNG © 


Galaxy S8 
Red ve Faturalı Esnek Tarifelerde 24 ay kalma sözüyle geçerlidir. 


31.07.2017'ye kadar geçerlidir. stoklarla sınırlıdır. 2.040 TLlik indirim, Akıl AlmazDeğişim Kampanyası ile iPhone 6s Plus ile Samsung Galaxy Sedge modelleri geri verildiğinde, Samsung Galaxy S8 ve S8*-modelleri için 24 ay kalma sözüyle geçerlidir. Ekran görüntüsü temsilidir. Geri verilecek telefonların çalışır dururmdgolması ve Apple marka telefonlarda iCloud servisinden çıkış yapılmış olması gerekmektedir. Değişiklik yapma hakkı Vodafone'da saklıdır. Fiyatlara Vergiler dahildir. Geçerli tarifeler, indirim miktarları, ek ödemeler ile ilgili detaylı bilgi için:vodafone.comitr' 


Değişen dünya düzeniyle birlikte fütürist yaklaşımlar tasarim ve mimaride de göz alici projelerle karşimıza çıkmaya başladı. Bu projelere verilebilecek en iyi örneklerden biri Meksika'da, San Jose del Cabo kent merkezine birkaç dakika uzaklıkta yer alan Mar Adentro Hotel 


Mar Adentro Hotel, Meksikalı mimar Miguel Ângel Araganâs tarafından tasarlanmış ve muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en beyaz ve minimalist yapı. 5 yıldızlı otelin her bölümü konforlu ve elegan bir ortam oluşturma ilkesiyle tasarlanmış 


Enfes bir akyanus manzarasına sahin 205 odası bulunan otel, San Jose del Cobo'unun tarihi bir bölgesinde ve merkeze yaklaşık 10 dakika, hava alanına ise 15 dakika mesafede bulunuyor. Mimarisinin yanı sıra Ulusal 


Park'a yakın olması ve özel plaj barı, otelin tercih edil- 


mesini sağlayan diğer artılar, Lüks odalarda minibar. 


yemek alanı. kişisel iklim kontrolü. çalışma alanı, özel mermer mobilyalar gibi farklılık yaratan detaylar incelikle tasarlanmış 


Mimar Aragones, oteli tasarlarken ziyaretçilere farklı deneyim alanları da sunmayı hedeflemiş. Bu deneyimlerin başında ise bir sanat galerisi havası sunan koktey| bar, SPA alanı ve Sushi Restoranı Nida yer alıyor. Güneşe 


uygun konumlandırılan atel, mükemmel gölge yansıma- 


larının yanı sıra akşamları da farklı ışıklandırma sistem- 


ile destekleniyor. 
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Hint Okyanusu'nda 


KELİMELER YETERSİZ 


kalacak 


emiş sahiller, mercan kayalıkları ve m tatil Köyleri. emirates.com.tr'de birini seçin. 


SADECE ZİYARET ETME, YAŞA, Hello Tomorrow 


YAZIN YENİ GÖZDESİ: 
FRANSIZ ŞATOLARI 


Fransa tarihinin en çalkantılı dönemlerinin, en karmaşık saray entrikalarının, en gizli aşklarının, en kanlı iktidar mücadelelerinin yüzyıllar boyu tanığı olan Loire Vadisi'ndeki şatolar, günümüzün yeni gözde tatil mekânlarından biri haline geldi. 


Loire Vadisi, Fransa'nın gözbebeği şatolarına ve tarihsel dokusuna ev sahipliği yapıyor. Tarihin içinden günümüze kadar gelen şatolar. 
hikayeleri, mimarileri, kültürü, sanatı ile turistleri büyülüyor. Şatolar, Avrupa ülkelerinin en Çok turist çeken noktaları olarak da karşımıza çıkıyor. Fransa'nın en güzel bölgelerinden biri olan Loire Vadisi'nin görkemi ve estetiğiyle baş döndüren şatoları, ülkemizden de Ziyaretçi akınına uğruyor. Cemiyet hayatının önemli isimleri ve sanatçılar Saffet Emre Tonguç rehberliğinde bölgeyi ziyaret ediyor. 


loire Vadisinde yaklaşık 200 şato bulunuyor. Sıradışı Kıtalar farkı ile görebileceğiniz en ünlü şatolar arasında; bahçeleriyle ünlü Villandıy Şatosu, sahiplerinin hep kadınlar olması nedeniyle Kadınlar Şatosu olarak anılan Chenonceau Şatosu, kraliyet ailesinin bir dönem Fransa'yı yönettiği ve Leonardo Da Vinci'nin mezarının da bulunduğu Ambo- ise Şatosu, günümüzde sahipleri tarafından halen kullanılan ve Ten Ten çizgi filmine esin kaynağı olan Cheverny Şatosu ve Loire Vadisinin en büyük ve en ihtişamlı şatosu Chambord yer alıyor. 


Huzur dolu birbirinden güzel ve kendisine özgü mimarisi olan bazı şatolar, otel olarak da kullanılabiliyor. Şato oteller; antika eşyaları, şömineleri, birçok tarihi ve kültürel dokusuyla sizi kendisine aşık edecek ve kendinizi kral ya da kraliçe gibi hissettirecek. 
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A ZIMLIT 


Gale 


Being italian. 


İstanbul'un 
Göbeğinde Vaha 


Havaların ısınmaya başla: 
masiyla beraber küçük bir kaçamak yapmak isteyenler için Conrad İstanbul Bospho rus'un tamamen yenilenmiş havuzları,tüm havuz severleri bekliyor. Şehrin göbeğinde ama aynı zamanda yemyeşil ağaçlar içinde, sağlıklı moalar vermenizi sağlayacak olan açık yüzme havuzunun 
sezonluk fiyatı kişi başı 1500 
TL çift olarak gelmek isteyen misafirler için özel fiyat ise 
2.300 TL Sessizliğin keyfini serin ve berrak sularda günlük olarak çıkarmak isteyen misafirler, hafta içi kişi başı 135TL hafta sonu 200 TL ödeyerek havuzdan yararlanabilecekler. 
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Yedikçe Kilo Verdiren 
Lezzetler Akra'da 


“Raw vegan beslenme” son dönemin en moda ve sağlıklı beslenme tarzı olarak öne çıkıyor. Antalya'nın yıldızı Akra'da, AkraFit ile Ihe LifeCo Antalya arasında bulunan SAF restoran; raw vegan lezzetlerden oluşan menüsüyle, sağlıklı beslenirken damak tadından ödün vermeyenleri ağırlıyor. Sebze, meyve, çiğ kuruyemişler. baklagillerle birlikte doğal ürünler kullanılan SAF lezzetleri, 41 derece- nin altında özel fırınlarda kurutularak hazır lanıyor. Böylece yiyecekler tat, koku ve besin kaybına uğramazken, vücuda enerji veren mineralleri de hasar görmüyor. Bu da vücuttaki hücrelerin onarılıp yenilenmesine yardım ediyor. Şef Mustafa Bıçkı ve ekibinin hazırladığı Avokado ezmeli tost, nohut unu kullanılarak yapılan omlet, pirinç yufkası ya da ıspanaklı tortilla ile hazırlanan wrap; lahana, karnabahar gibi malzemelerin Hindistan cevizi sütüyle harmanlandığı çorba, glütensiz makarna, vejetaryen hamburger, raw lazanya ya da birbirinden lezzetli tatlılar SAF menüsünde bulunan seçeneklerden sadece birkaçı 


Sadece size özel, 


Havalimanındaki özel güvenlik noktalarından vakit kaybetmeden geçecek, 30 gün boyunca otopark ve vale hizmetleri için ücret ödemeyecek, transfer hizmetinden yararlanabilecek, lounge'larda konforun keyfini çıkaracak, duty free'de indirimlerden yararlanabilecek, havalimanında vaktinizi kendinize ayırabilecek en önemlisi 

havalimanında benzersiz ayrıcalıklara sahip olacaksınız. 

Bu ayrıcalıklara sahip olmaya ne dersiniz? 


Havalimanında Ayrıcalığın Kartı 


OTAVPassport na 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


4442575 


1 KİTAP 
1 SERGİ 


80'lere ve 90'lara Yolculuk 
K-NEWS Dergimizin yazarlarından ve Radikal gazetesindeki köşesiyle tanıdığımız gazeteci Elif Türkölmez'in ilk hikâye kitabı “Anne Kız. Harikasın” Çınar Yayınları'ndan çıktı Kasabalı, şehirli, yoksul, zengin, şişman, sıska, genç. Yaşlı birbirlerinden farklı olsalar da hepsi de mutlu olmak isteyen kadınların hikâyelerini bir araya getiren kitap, özellikle B0'ler ve 9O'larda aklı kalmış bir kuşağın anılarını uyandırıyor. Kızartma kokularının mahalleye taştığl evlere, sigara içilen zamanlardaki otobüs yolculuklarına, TRT karşısında geçirilen cumartesi gecelerine, zeytinyağlı sarmalarla çikılmış plajlara, Top Pop dergisi okunan gençlik zamanlarına. Zeki Müren filminin gösterildiği açık hava sinemalarına, kuşburnu dondurması yapan pastanelere doğru nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. 


ANNE KIZ 
HARIKASIN 


elif TüÇrkölme 


Küratörlüğünü 


U kullandıklar 


nat 
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Dünyanın her yerine uçak biletleri, 


H ayali n izdeki Tati l turlar, otel seçenekleri, havalimanı TAVPORT.COMPla iretanya ör menim 


ayrıcalıklı seyahatlerin adresi 


Parmağınızın Ucunda! raveonr.com: 


ETAVPORT.com BE 4442575 TAV P RT. CO M 


DOĞANIN 
PEŞİNDE YENİ 


PASSPORT 


DESTİNASYONLAR 


GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLAR İÇİN 
En Iyi 10 Ağaç Otel 


MİLYONLARCA GERÇEK MİSAFİR YORUMLARINA GÖRE BELİRLENEN HOTELS.COM LOVED BY GUESTS ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI. YENİ AÇILAN 'EN İYİ AĞAÇ EV' KATEGORİSİNDE 10 MUHTEŞEM OTEL DE ÖDÜL ALDI. BU YAZ KONAKLAMA SEÇENEKLERİNİZİ BELİRLERKEN GÖZÜNÜZÜ YÜK-SEKLERE DİKMEYE HAZIRLANIN 


Yüzen sonsuzluk havuzu 
Keemala — Tayland 

Bir uçurum kenarında kendinize ait 30 
metrekarelik bir sonsuzluk havuzunda da- 
Bunu, Phuket'e 40 


liış yapmak ister mi dakika mes 


d .eemala, büyüleyici ve yemyeşil bir harikalar diyarıdır. Bu eşsiz villalarda, muhteşem bir yağmur ormanı manzarasına sahip devasa muson duşları ve bağimsiz küvetler bulunuyor. Keemala'da ayrıca plaj, spa tedavisi, gün batımı kokteylleri ve şampanyalı piknikler gibi imkanlar da mevcut. 
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Gökyüzündeki stil 

Tree Hotel — İsveç 

Bir otel kapısını açmak yerine ona tırmandığınızı hayal edin! Tree Hotel, ilginç ve özel tasarıma sahip çevre dostu ağaç evleriyle stil olanaklarını yükseltiyor. Uzun çam ağaçları arasında bir Aynalı Küp, Kuş Yuvası veya UFO'da uyuduğunuzu düşünün! Ağaç evlerde bulunan özel dev hamaklar sayesinde yıldızları ve Kuzey Işıklarını seyredebilirsiniz. 
Misafirler, ağaç saunada rahatlama imkanı bulabiliyor, ev yapımı otantik İsveç yemeklerinin tadını çıkarabiliyor veya muhteşem manzaralar için İsveç'in Laponya bölgesi ve Lule Nehri'nin üstünden çelik halatla geçebiliyor 


Ağaçlardan denize doğru sallanın 

Azulik Eco-Resort & 

Maya Spa 

Tulum — Meksika 

İçinizdeki çocuğu serbest bırakın ve Tulum'un turkuaz denizinin üzerinde sallanın. 
Bunların hepsini bu lüks plajda bulunan ve yalnızca size özel villada yapın. Azulik, ünlülerle karşılaşılan önemli bir nokta fakat en çekici özelliği büyüleyici villaları Bu ahşap konaklama yerlerinde muhteşem deniz manzaraları,dışmekanda mozaik küvetler, salıncaklı bir teras ve asma Bali yatağı bulunuyor. 
Konuklar, sanatsal performansları izlerken Maya ormanının 12 metre üstüne inşa edil miş Kin Toh restoranındaki 12 yemekli tadım menüsü ile lüks yemek ve eğlencenin tadını çıkarabilir. 


Gizemli kaçamak noktası 
Tsala Treetop Lodge, 
Plettenberg Bay 

Güney Afrika 


Bu otel, Güney Afrika'nın tenha bölgelerinde, Garden Route'un kalbindeki ağaç tepelerde bulunuyor. Büyüleyici manzaraya ve gizemli bir çekiciliğe sahip ağaç ev süitler tam anla 

mıyla lüksün kelime karşılığı. Özel spa banyoları, şömineleri ve hatta sonsuzluk havuzları mevcut. Otel ayrıca, orman zemininin üzerindeki özel bir terasta eşsiz bir yemek deneyimi sunuyor, Burada gösterişli bir kahvaltı yapabilir veya öğle yemeğinizin tadını yavaşça çıkarabilirsiniz. 


Yüksek ada yaşamı 
Japamala Resort, 
Tioman Adası — Malezya 


Doğayı tekrar kucaklamak istiyorsanız burası kesinlikle gidilecek bir yer. Tioman Adası'ndaki ormanın alçak arazilerinde bulunan bu otele sadece tekneyle ulaşılabiliyor. Yürüme köprüleri, inanılmaz Güney Çin Denizi manzarasına sahip bu büyüleyici ağaç evleri birbirine bağlıyor. Modaya uygun şekilde kırsal bir tarza sahip olan Japamala, doğada yaşamayı seven fakat lüksten vazgeçemeyenler için tasarlandı. 
Ağaçlardaki sıcak su havuzlarında rahatlayın, denizin üzerinde kıyıdan 100 metre uzaklıktaki restoranda yemek yemenin tadını çıkarın veya bir orman yürüyüşü yaparak en yakın köye ulaşın 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Yağmur ormanında rahatlayın 

Daintree Eco Lodge & Spa 
Avustralya 


Gerçekten rahatlatıcı olan bir yere giderek medeniyetten uzaklaşın. Ağaç ev tarzı odalarda doğayla iç içe olabilir ve Kuzey Oueenslandiin eski Daintree yağmur ormanları deneyimini tam anlamıyla yaşayabilirsiniz Konuklar ayrıca, yağmur ormanı lagünün üzerinde bulunan büyüleyici restoranda özel bir akşam yemeğinin tadını çıkarabilir. 


PASSPORT 


Yalın ayak lüks yaşam ve yoga 

Agua Wellness Resort 
Nikaragua 


Nikaragua'nın Emerald Sahili'nin yemyeşil tropikal ortamında kendinizi dalga ve tropikal kuş sesleriyle uyanırken bulacaksınız. 
Buradaki ağaç ev villalarda atlama havuzları, diş mekanda Bali duşları ve her gece güneşin Pasifik'te batışını izlemek için mükemmel ve özel bir teras bulunuyor. Tatil merkezinde örme fenerlerin geceyi aydınlattığı bir sahil restoranı bulunuyor. Muhteşem orman manzarasına sahip, orman yüzeyinin üstünde bulunan bir terasta yoga dersleri veriliyor. 
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Ağaç tepelerindeki huzur 
Silky Oaks Lodge Mossman 
Avustralya 


Dünyanın en eski yağmur ormanlarından birinde gençleştirici bir spa deneyimi hayal edin. Mossman Nehri, Daintree Yağmur Ormanı ve Büyük Set Resifi kıyısındaki bu otelde, yağmur ormanı yolları, kristal su birikintileri ve küçük gölcüklerden oluşan bir plaj bulunuyor. Lüks ağaç evlerin büyük verandaları ve hamakları, yağmur ormanı kanopisinin kalbinde yorgunluğunuzu atmak için mükemmel, Konuklar ayrıca, etrafı açık ağaç ev restoranında akşam yemeğinin tadını çıkarabilir. 


Arkansas Macerası 
Eureka Springs 
Treehouses — ABD 


Gözden uzak bir kaçamak noktası arıyorsanız gitmeniz gereken yer burası. Bu tatil merkezi, özellikleri ve eğlenceli ortamıyla adeta saklı bir cevher, Muhteşem bir yeşillikle çevrili ve Venedik, New York, Santa Fe ve Paris temalı temalı ağaç evler, sedir kütüklerin üstünde duruyor. Ağaç tepesinde konaklamak size göre değilse hiç endişelenmeyin: Eureka Springs ayrıca, gizli geçitlere ve jakuzi kulele- 


rine sahip peri masalı kalelerinde konaklamalar da sağlıyor. 


Lüks Hayat 
Four Seasons Resort — 
Kosta Rika 


Tepedeki bu vaha, Papagay Yarımadası'nın altın plajlarına bakıyor. Gerçekten lüks olan bu tatil merkezi, deniz seviyesi- nin yaklaşık 100 metre üzerinde bulunuyor. Tatil merkezinin süitleri teknik olarak ağaç ev olmasa da büyüleyici orman kanopisinin içinde bulunuyor. Misafirler, 5 
yıldızlı süitlerinde kokteyllerini yudumlarken ve güneşlenirken kendi özel atlama havuzlarının tadını çıkarabilir. Burada her gün farklı bir şekilde geçiyor. konuklar golf sahasında stres atabilir, çocuklar ise bir doğa kampı macerasına çıkabilir. Otel bir gönüllülük programı düzenleyerek misafirlerine bölgedeki okulları destekleme ve çevreyi koruma fırsatı da tanıyor. 
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1? PASSPORT 


Küllerinden Doğan Ülke 
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SÜHA DERBENT 


Ruanda denince eminim hepinizin aklına hemen 1994 yılında yaşanan büyük soykırım geliyordur. Bu çok da yadırganası bir durum değil, çünkü bir milyondan fazla insanın Öldürüldüğü bu soykırım haberlerini defalarca dinlemiş ve medyada bir çok yerde karşılaşmışsınızdır. Hatta içinizden bir çoğu o meşhur filmi de izlemişsinizdir. Herkesin belleğinde yer eden “Hotel Ruanda” adlı bu film, soykırimı tipik bir Hollywood senaryosu ile bir kahraman yaratarak anlatır, Daha gerçekçi bir anlatım ise “Sometimes in April" adlı filmde vardır ve soykırımın tüm acısını hissedersiniz. 
bu filmde. 


Türkiye'de kime Ruanda desem doğal olarak bana “güvenli mi" diye bir giriş sorusu yöneltiyor. En çok bu soruyla karşılaştığım için ben de hemen bu soruya yanıt vererek başlamak istedim yazıma: Evet, kesinlikle güvenli! Hatta şu an Afrika'nın en güvenli ülkesi. Çünkü sözlükanlamı da “gelişen,büyüyen" anlamına gelen Ruanda, soykırım sonrası çok titiz ve planlı bir strateji ile hızla yaralarını sarmış. Hatta bunu daha da ileri götürüp bir çok imrenilesi düzenlemeyi de hayata geçirmişler. Bunlardan bir kaçını hemen sıralamak istiyorum: 


Artık ülkedeki kimlik belgelerinden etnik gurup adları kaldırılmış. Soykırım öncesi kimliklerde herkesin etnik kökeni Tutsi veya Hutu olarak belirtirken, şimdi herkes sorulduğun- da “ben Ruandallıyım" diyor. 


Ülkenin her yerinde güvenlik aynı seviyeye gelmiş. Şehirde veya köylerde gece yarısı bile tek başına yürümek mümkün, 


Devlet başkanı olan Kagame'nin önderliğinde başlatılan temizlik kampanyası tüm ülkeye yayılmış. Rahatlıkla yerlerde tek bir çöp bile göremeyeceğinizi söyleyebilirim. Hatta İlk gidişimde çok şaşırmama neden olup, keşke bizde de olsa dediğim bir kural getirilmiş; Havalimanında gümrükten geçtikten sonra bir görevli yanıma yaklaşıp, kibarca elimdeki plastik poşeti aldi ve yerine kağıt torba verdi. 
Çünkü ülkeye plastik girişi yasaklanmış! Belki bir gün bizde de olur böyle şeyler diye düşünmeden edemedim. 
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Bu genel değişimi anlattıktan ve sık sorulan soruları baştan yanıtladıktan sonra sizlere bir Ruanda seyahatimi anlatarak tanıtmak istiyorum. 


THY her gün düzenli olarak Ruanda'nın başkenti Kigali'ye uçuyor. 6 saat süren orta mesafeli bu uçuşla gece yarısı başkent Kigali'ye iniliyor. Aynı boylamda olduğumuz için saat farkı da yok.Hava limanında gümrük işlemleri diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha hızlı ve ardından şehir merkezindeki otele gitmek ise maksimum 20 dakika sürüyor. 


Şehirde Afrika mimari ve dekorasyonu ile yapılmış oteller olduğu gibi dünyanın önemli marka otelleri de mevcut. 100'den fazla kez giderek her yerini dolaşıp gezdiğim Ruanda'da en keyifli bulduğum yerlerden oluşturduğum rotayı anlatacağim size bu yazımda 


Sabah otelde aldığımız kahvaltıdan sonra Afrika'nın en büyük yağmur ormanları olan Nyungwe'ye doğru yola çıkacağız 


Nyungwe yağmur ormanlarına başkent Kigal'den karayolu ile ulaşım 6 saat sürüyor. Yolda zemin çok düzgün, ancak Ruanda'nın bir diğer adı da "binlerce tepe ülkesi" olduğu için, çok iniş-çıkış ve viraj var. Bu nedenle ben başkent Kigali'den Nyungwe'ye 55 dakika süren bir helikopter uçuşu İle gitmeyi önereceğim sizlere. Heliköptere binmek için tekrar havalimanına geçmek gerekecek. Otelden çıktıktan 30 dakika sonra helikopter ile havalanacağız. Şehrin üzerinden geçtikten sonra Ruanda'nın en önemli ürünleri, hatta dünyaca ünlü ürünleri olan çay ve kahve plantasyonlarının eşsiz manzarası üzerinden uçarak Kiwu gölü manzarasını da dağarcığımıza katacak ve ardından Nyungwe yağmur ormanları içinde bulunan tek otel olan Nyungwe Forest Lodge'a ulaşacağız. 


Yağmur ormanlarına yaklaşırken gördüğünüz manzara sizleri adeta büyüleyecek. Zira her biri dev bir brokoliye benzeyen ağaçlardan oluşan bir orman üzerinden geçerek otelin pistine ineceğiz. 
Nyungwe Forest Lodge, yağmur ormanlarının arasındaki bir tepede ve çay plantasyonlarının içinde yer alıyor. Bu butik otel sanırım hayatım boyunca kaldığım en güzel birkaç otelden biri. 
Odalarının arka balkonundan yağmur ormanına dokunabilmek mümkün. Otelde her şey otel için özel, tasarımcılar tarafından üretilmiş ve gerçekten etkileyici. 


Odalara yerleştikten sonra hemen bizi bekleyen araçla 20 dakika mesafedeki yürüyüş parkuruna ulaşıyoruz. Yürüyüşe başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra ise Afrika'nın en büyük yağmur ormanları üzerinden geçeceğimiz Canopy Walk köprüsüne ulaşıyoruz. Bu bir asma köprü ve yerden yüksekliği tam 60 metre, Güvenli ama geçerken sallandığı için biraz adrenalinli bir yürüyüş yapıyoruz. Altımızda ve çevremizde yağmur ormanının eşsiz görüntüsü uzanıyor. Köprü geçişinden sonra tekrar aynı yoldan geri dönüyor ve aracımızla otele ulaşıyoruz. 


Nyungwe Forest Lodge 1900 metre yükseklikte ve yağmur ormanları arasında olduğu için öğleden sonraları genelde yağmur yağma olasılığı yüksektir. Ama bu yağmur, bildiğiniz 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yağmurlardan değil O kadar şiddetli bir yağmuru daha önce görmüş olan azdır. Otelin verandasında yağmuru izlemek büyüleyicidir gerçekten. Ama Nyungwe doğasının bize sunduğu sadece yağmur değil Yüksek rakımın da etkisi ile bir yağmur yağacak, ardından gök kuşağı çıkacak ve ardından önümüzden akan sisi izleyeceğiz. Otelin verandasında otururken doğa önümüzden adeta bir film gibi akacak 


Otelde geceledikten sonra ertesi gün aynı verandada erken bir kahvaltının ardından Nyungwe yağmur ormanlarındaki ikinci aktivitemiz için yürüyüşe çıkacağız. Otelin karşısındaki vadinin en dibine doğru ineceğiz patikadan kıvrila kivrila... Teknik bir yürüyüş değil asla ama gidiş dönüş 3-4 saat arası sürüyor. yürüyüş hızına göre. Vadinin dibindeki dere boyunca 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ilerleyip yolun sonunda müthiş bir hizla, çok yüksekten dökülen bir şelaleye ulaşacağız Burada vereceğimiz keyifli mola sırasında havada uçuşan su buharı bizi serinletip yorgunluğumuzu alacak. Ardından yine yürüyüşe devam ederek otele döneceğiz 


Nyungwe yağmur ormanlarında yapılan bu yürüyüşler “gölge alan yürüyüşü" adıle tanımlanmış. Hayatınız boyunca görebileceğiniz en yoğun ormanlardan biri bu ve doğrudan güneş ışığını görmeden keyifli bir yürüyüş yapıyorsunuz. Rakımın da etkisi ile hava sıcaklığı 24 derecenin üstüne çıkmıyor. Gece ise hava önemli oranda soğuduğu için bu ormanda neredeyse hiç böcek görmeyeceksiniz, çünkü o soğukta yaşamıyorlar. Akşam otelde şömine başında yapılan sohbet ise bambaşka bir keyif olacak 


Dağ Gaorilleri 

Sabah kahvaltısının ardından otelden ayrılıp yine otelin pistinde bizi bekleyen helikopter ile Valkances Milli parkının bulunduğu Virunga masifine doğru yol alacağız. Yaklaşık 55 
dakika süren bir uçuştan sonra Virunga masifinin karşısında olacağız. 


“Peki nedir bu Virunga masifi?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Virunga masifi 10 volkandan oluşan bir sıradağ silsilesi, 3 ülkeye yayılıyor. Ruanda, Uganda ve Konga boyunca sürüyor. Bu volkanlardan Kongo tarafındaki bir tanesi aktif, diğerleri ise sönmüş. Ruanda tarafında bulunan 5 volkanı rahatlıkla görmek mümkün ve sanırım bu 5 volkanın arasında bulunup onlara bakmak dünyanın en etkileyici hislerinden biri. Bir düzlüktesiniz ve etrafınız volkan dolu. Sipsivri ve birden yükselen volkanlar! Bu sönmüş volkanlar da yağmur ormanları ile kaplı ve çok önemli bir özellikleri var: Virunga masifi, dağ gorillerinin 


yeryüzündeki tek yaşam alanı, Dağ görilleri volkanik dağlardaki zengin bitki örtüsünü tercih ettikleri için bu dağlarda yaşıyorlar, 


Dağ gorillerinin keşfi çok yeni aslında...İk kez 1900'lü yılların hemen başlarında bir Alman tarafından görülüyorlar. Ancak bu keşfin ar dindan 1990 yıllara gelindiğinde illegal avcılık nedeni ile Ruanda,Uganda ve Kongo'da yaşa yan bu canlıların sayısı 250'ye kadar düşüyor. 
Öldürülme nedenleri ise fazlası ile trajik. Maa lesef insanoğlu dağ gorili elinden yapılmış kül tablasına çok para ödüyor ve bu nedenle avlanıyorlar. Yavru gorilleri hayvanat bahçesine satmak da büyük rant getirdiğinden, yavruları almak için aileler katlediliyor. Yine o Yıllarda Amerikalı biyolog Dian Fossey bölgeye geli yor ve orada verdiği örnek mücadele sonun da bu canlıların önemini dünyaya duyuruyor. 
Ama bu mücadele onun hayatına mal oluyor ve 18 yılını geçirdiği o ormanda öldürülüyor. 
Burada kısaca özetlediğim bu ilginç hikayeyi 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"Gorillas in the Mist” adlı muhteşem filmde izleyebilirsiniz ve hatta mutlaka izlemenizi de öneririm. Dian Fossey Ruanda'da 18 yıl yaşadığı kamp alanındaki mezarında ziyaret edilebiliyor. 3100 metre civarındaki bu kamp alanı Bisoke ve Karisimbi volkanları ortasında yer aldığı için Dian Fossey bu bölgeye iki dağın ismini birleştirerek “Karisoke" adını vermiş yaşadığı dönemde, Ruandalılar da bu isme sahip çıkmış ve bu kelime Ruanda'da sözlüğe de geçmiş. Dian Fossey'in mezarı ise diğer öldürülen gorillerle yan yana. Hatta yanı başında en sevdiği goril olan “Digit'in mezarı da bulunuyor Dian Fossey'in. Ruandalılar tarafından verilmiş olan ismi Nyiramachabelli ('dağlarda tek başına yaşayan bir kadın”) yazıyor mezar taşında... Bu bölgeyi anlatmak gerçekten Zor. 
4-5 saatlik bir yürüyüşle ulaşan bu etkileyici mezarlığın da bulunduğu bölge için hayatım da gördüğüm en güzel orman diyebilirim, 


Peki şimdi merak ediyorsunuz doğal olarak, Dian Fossey dağ gorillerini neden bu kadar sevmiş ve önemsemiş olabilir? 


Çak kez gittiğim Ruanda'da geçtiğimiz yıl dağ gorillerini ve Ruanda doğasını fotoğraflamak üzere Ruanda devleti tarafından görevlendirildiğim ve 10 tam günü bu gorillerle birlikte yaşayarak geçirdiğim için, bu sebeplere bizzat tanıklık etmiş biriyim 


Öncelikle belirtmeliyim ki 200 çeşit farklı otla 
beslenen, yani otçul olan dağ gorilleri 250 
kilograma ulaşan kaslı vücutlarına rağmen avlanmadan yaşayan canlılar. Hatta yeryüzünün en barışçıl canlılarından. Genetik olarak zarar verme eğilimi taşımıyorlar. Üstelik DNA Yapıları insanla 9497 aynı Bu barışçıl canlıyı 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tehdit eden tek tür maalesef insan. Ruanda hükümeti soykırım sonrası bu konuya gereken önemi vermiş Ve şu an büyük bir hassasiyet ile korunuyorlar. Dağlarda yaşayan goril ailelerinden sadece 10 aile ziyarete açık. 
Ziyarete açık ailelerin her birine günde sadece & ziyaretçi Kabul ediliyor ve ziyaret süresi 
1 saatle kesin olarak sınırlandırılmış durumda. Bu ziyaret için her katılımcıdan 750 USD alınarak koruma çalışmalarına ayrılıyor. Yani onları ziyaret eden herkes, koruma çalışmalarına katkıda bulunmuş oluyor bu 1 saatlik ziyaret için ödedikleri ücret ile. 


Bu bölgede yapacağınız dağ gorili ziyaretini yazıya dökerek anlatmak çok zor. Hani “anlatılmaz sadece yaşanır" denilen türden bir deneyim bu. 
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Dağ gerillerine 7 metre mesafeye kadar yaklaşabiliyorsunuz. İnsana alışmamaları için konmuş bir kural bu, doğal kalabilmeleri için. Ama yavrular sürekli size yaklaşmayı ve oynamayı deneyecekler emin olun. Tabi ki yanınızda bulunan milli park görevlileri bunu engelleyecek. çünkü dokunmak yasak Doğada ilk öğrenilmesi gereken ve benim de ilk öğrendiğim şey bu: Dokunmadan sevebilmek. 


Sabahın erken saatlerinde başlayan dağ gorili ziyareti yürüyüşü. 1-2 saatlik bir süre içinde onların yanına ulaşmanızı sağlıyor. 2500 metre civarında bir yükseklikte yaşıyorlar. Yanlarına ulaştığınızda rehber 1 saatlik sürenin başladığını duyuruyor. O an ilk 15 dakikayı büyük bir şaşkınlıkla geçireceğinizden eminim. 
Bu kadar büyük, güçlü ve kaslı bir hayvana bu 


denli yakın ol da,30 dakika dolduğ! 
iz yerini bir utanma du; 


rili ziyaretinin ardından başkent Kiga- 


G liye ulaşım 7 


saatlik bir karayolu yolculuğu 


ile oluyor. Ki ülke hakkında bilgi edinm: 
Gece uçuşu ile İstanbul'a dönüş yapacağınız bu seyahati bir cümle ile özetlemem gerekirhayatınızın en önemli deneyimlerinden biri olacaktır" diyebilirim, 


de soykırım müzesini gezmek, acak 


Grup lideri Silverback yer sallanacak ama siz artı 


mediklerinden emin old 


e hayranlıkla o 


t dolup yat 


bette, Ote gün tekra: 


daha kalıp 


Ne giyilir? 
İdeal bir iklim var. Gündüz 24, gece ise 14 derece. Her gün öğleden sonra yağmur yağabilir. Bu nedenle yağmurluk, polar, tozluk (trek- 


mak! 


Ruanda hükümeti her yıl, o yıl doğan yavrutar için bir isim verme töreni yor eylül king için) ve herhangi bir outdoor pantolon yeterli. 

ayında, Ben katıldım ve i bir tör Fotograf Ekipmanı 

bu. Dünyanın her ye in de ka- Büyük tele objektiflere gerek yok. Dağ grillerini zaten çak yakın- 


dan göreceksiniz. 24-70 ve 70-200 gibi lensler ve tek gövde yeterli 


Ruanda'ya gitmek için wwwtavportcom * Te.08502007050 * E-mail: outgoingtavaero 


ekiyor. Ti 


niz çok önce r öreni 
2 “Kwita İz 


bulunsun 


ad 


yor, aklınızda 
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Ü kadar gerçeksin Ki seni yaşıyorum BERE ŞEKLE RİNE YOL GLlElik 


The rast annesi Öldürme Eylemi 


human story of the 
Great Wbite Snows 


A picture ith more drama grealer #hrill, and sironger action #han any picture you ever sas. 


MEVİLLON FRERES 


NANOOK or 
THE NORTH 


A STORY OF LIFE AND LOVE IN THE ACTUAL ARCTIC 


Samsara 


Parhepizlere 


“Kuzeyli Nanook' * 1922 


Eskimolar nasıl avlanır, yaşam ritüelleri nelerdir? İngiliz Yönetmen Robert Flaherty belgesel filminde Eskimoları anlamak ve filmine yansıtmak için yıllarca onlarla birlikte yaşamış. Bu filmin hüzünlü bir öyküsü de var: Rivayete göre filmin ana karakteri Nanook, doğanın insana baskın geldiği bir coğrafyada günlük rutini aksatıp gelecek kışa yeteri kadar hazırlık yapamadığı için, kamera karşısında olmanın bedelini canıyla ödemiş. Nanook'un ölümünün çekimlerle doğrudan bağlantısının olup olmadığı bilinmez ama kahramanı olduğu belgeselin, kendinden sonraki tüm filmlere örnek olacak bir miras bıraktığı da bir gerçek. 


Sinemanın belgesele aşinalığı aslında sinemanın başlangıcına dayanır. Zira sinema, belgesel ile başlamıştır aslında. İlk malzemesi gerçek, müdahalesiz görüntülerin kaydıdır ve malzemesi “gerçek” olduğu için, sorumluluğu da o ölçüde büyük ve ciddi bir türdür. 


Belgesel sinema sadece gerçekleri sunan bir yapı değil; onları bir sanat eseri, bir film biçimi- ne sokarak seyirciyi etkileyen, hatta dünyayı değiştirebilecek güce sahip olan bir yapıdır ki bunun en önemli örneği, sinemayı propagan- da aracı olarak kullanan Nazi Almanyasıdır. O kadar ki, Nazi'lerin ünlü yönetmeni Leni Rie- 


fenstahl, yaptığı begesell 
Dünya Savaşı sonrasında savaş suçlusu olarak da yargılanacaktır. 


nedeniyle İkinci 


Diğer yandan hiç bilmediğimiz, görmediğimiz dünyanın ta kendisiyle bizi tanıştırır belgesel. Dünyanın farklı köşelerindeki sorunları evrensel tartışmaya açar. Aynı zamanda toplumların hafızası olur ve görsel anlamda kocaman bir bellek sunar bize.. Belgesel sinema o kadar çeşitlendi ki, artık animasyon belgesellere bile rastlıyoruz. 


Son zamanlardaki en etkileyici, hatta şok edici filmlerden biri, ilk aklıma gelen hatta hiç aklımdan çıkmayan demek daha doğru olur: 


Öldürme Eylemi - Act of 
Killing, Yönetmen: Joshua 
Oppenheimer, 2012 


Katliamın belgeseli olur mu? Evet, olur! Katliamı genellikleri kurbanların gözünden dinlemeye alışkınızdır fakat bu filmle işler değişiyor. Bu kez katiller eylemlerini anlatıyor, hem 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de övüne övüne! Tıpkı bir Hollywood filminde rol yapıyorlarmışçasına, 


Endonezya'da 1960-1985 yılları arasında işlenen hükümet destekli cinayetlerin izini süren yönetmen Oppenheimer, mağdurların yakınları konuşmayı reddedince, hala güç Sahibi olan suçlulara kamerasını döndürüyor ve olayları onlara anlattırıyor. 


İlk başta bunu bir oyunmuş, hatta bir Amerikan western filmiymişçesine anlatıyorlar ama sonra yönetmen, anlattıkları tüm bu eylemleri tıpkı bir filmin karakterleri gibi canlandırmalarını istiyor. İşledikleri suçla bir şekilde yüzleştiriyor onları. Tam da bu sebeple, katillere arınma fırsatı verdiğini düşünen eleştirmenler tarafından da tepki alıyor film. 


Samsara * Yönetmen: Ron 
Fricke, 2012 


Belgesel denilince ilk aklımıza gelen 'konuşan kafalar yani röportajlardır. Samsara'da ise tıpkı yönetmenin önceki filmi Baraka'da olduğu gibi, sözcüklere boğulmayan, başka tür bir belgesel tadıyla tanışıyoruz... Eşsiz görüntülerle bezenmiş deneysel bir şölen! Filmin konusunu tanımlamak çok zor... Seyircide bıraktığı hisler olarak özetleyebiliriz filmin konusunu.. Doğaya duyduğumuz hayranlık ve insan olarak doğanın parçası olduğumuzun farkına varmak gibi hisler. Bunda müziğin de etkisinin büyük olduğunu söylemeliyim. 
Film, bizi doğum, yaşam, ölüm üzerine düşünmeye zorluyor. Seyirci olarak görüntülerin ve emeğin gücü karşısında saygıyla eğilmeden duramayacağımız bir film! Emek demişken abartmıyorum: zira filmin çekimleri 25 farklı ülkede ve 4 yıllık bir süreçte gerçekleştiriliyor! 


Pina * Yönetmen: Wim 
Wenders, 2011 


Dans, ifadesiyle açılan film. dans tiyatrosunun dünyaca ünlü temsilcisi Pina Bausch “için yapılmış bir film. Genç Alman Sinemasının önemli temsilcilerinden Wim Wenders'in çektiği filme Bausch hayattayken başlanıyor ve ancak ölümünün ardından tamamlanabiliyor. 
Bu nedenle film, bir nevi Bausch'u anmak ve anlamaya adanmış... Şiirsel sinemanın kitabını yazmış olan Wenders'in bu filmi de şiirsel 


dans! Dans olmazsa kayboluruz! 


PASSPORT 


Büeno VİSta Social Giutr” 


bir dans filmi. Dans, müzik, şiir hatta tiyatro bir sinema filminde buluşmuş. Filme özel, Bausch'un dans grubu tarafından sergilenen eşsiz danslar ve bizi içine alan müzik ile seyircinin ruhuna hitap eden farklı türde bir belgesel 


Bueno Vista Social Club * 
len Wim Wenders, 


Müzik ve Wim Wenders demişken Küba'ya gitmemek olmaz. Latin Amerika'da efsane olan ünlü grup Buena Vista Social Club'ı konu alan, beslendikleri muazzam coğrafyayı fon olarak kullanan çok keyifli bir belgesel, Küba'nın büyülü, her daim yaz kokan rengarenk sokakları, gülen ve dans eden insanlar, yavaş ve keyifli akan bir hayat. “Hayatımda müzik olmasaydı avukat olurdum" diyen Wenders'in bir yönetmen olarak müziğe merakı bu filminde de ortaya çıkiyor. Hem arşiv görüntüleri hem de film sırasında tertip edilen bir konserle renkleniyor film. Özgür Mumcu'nun deyimiyle: “hiçbir şeye dokunmadan yalnızca olanı yansıtan belgesel, Kübal! bir takım ihtiyar müzisyenler aracılığıyla gönül gözümüzü açıyor” 


Safranbolu'da Zaman * 
Yönetmen: Suha Arın, 1977 


Küba'nın sıcak denizlerinden kendi coğrafyamızdaki bir masal kasabasına dönüş yapalım. 
Belgesel sinemanın gücünü ve toplumu deiştirebilme etkisini gösteren bir örnekle tanışalım. Türkiye'de belgesel denilince akla ilk gelen isimdir yönetmen Suha Arın. Arın, belgesel yapmak üzere 1976'da Safranbolu'ya gittiğinde yok olmaya yüz tutmuş, unutulmuş terk edilmiş adeta bir hayalet kasabadır Safranbolu. Bir belgeselci gider ve bir ağıt yakar bu unutulmuş tarihe. Turing Kurumu, Çelik Gülersoy ve Halit Refiğ gibi sinemacıların da katkılarıyla Safranbolu'da zaman tersine döner.Unesco Dünya Kültür Mirası listesine eklenerek koruma altına alınır kent ve bugünün kanlı canlı, rengarenk, dimdik ayakta ve yaşayan bir turizm kenti halini alır. Arın bunu Şşiirsel diliyle, muazzam çekimleriyle, modern ve geleneksel karşılaştırmalarıyla gerçekleştirir. 
Safranbolu evleri gerçekten bir masaldan fırlamış gibidir: ikinci katlarında salonun ortasında kocaman bir süs havuzuyla karşılarlar bizi. Duvar resimleri.ahşap işlemeleri, cumbalı evleri ile pastadan yapılmış gibidir adeta, Belgeselin gücünü gösteren bu film, tek kanallı televizyon döneminde gösterildiğinde seyirciler kanalı arayarak tekrar yayınlanmasını isterler. 


Belgesel sinema bize toplumu anlatır. görmediğimizi gösterir, başka bakış açıları sunar. 
Toplumsal olaylar. savaşlar, felaketler. adaletsizlikleri konu alirken; yaşamın kendisini sadece bir duyguyu ya da yalnızca bir kedi'yi konu alabilir. Kedi demişken dünyada hatta sinema endüstrisinin en güçlü olduğu Amerika'da takdir kazanmış yeni bir belgeselimiz var: Kedi (Ceyda Torun. 2017). Türkiye'den önce Amerika'da vizyona girmiş bir belgesel Mutlaka izlenmeli 
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Hangi mevsim giderseniz gidin, Lizbon ikliminde değişmeyen tek şey insan sıcaklığı. 
Gerçekten de Lizbonlular son derece sıcak, Canayakın, kentlerine gelen konuklarından ilgi ve yardımı esirgemeyen insanlar. Hemen herkes, herhangi bir ihtiyacınızda sizin için seferber olmaya hazır durumda. Lafın gelişi değil bu... Dost canlılığı girdiğiniz lokantadan, bindiğiniz tramvaya, alışveriş yaptığınız dükkândan bankta yanınıza oturan yaşlı kadına kadar her yerde sarıp sarmalıyor sizi, 


Doğası, mimarisi, tarihi, lezzetleri, müziği ve insanlarıyla çok vaatkâr bir şehir Lizbon. 
Portekiz'e özgü motiflerle bezeli fayanslar, eski şehrin alamet-i farikası, 1260 yılından bu yana başkent ünvanını taşıyan şehir İber Yarımadasının en önemli finans ve ticaret merkezi aynı zamanda. Portekizli kâşiflerin dünyanın dört bir yanından taşıdığı zenginlik ve kültürün izleri şehrin her yanına sinmiş durumda, Lizbonlular şehrin 12. Yüzyıldan kalma dokusunu kıskançlıkla korurken modern yaşamın gereklerine de kayıtsız kalmamış; tarihine saygılı, çağın gereksinimlerine uyumlu, huzurlu bir kent yaratmışlar. Kaçınılmaz olarak başkent ağırlığına ve Portekiz'in en kalabalık şehri olmasına rağmen Lizbonluların yüzünde metropol insanlarına özgü o gerginliğin, mutsuzluğun izleri yok. 


7 tepeli şehir dedim ya, eğer siz de benim 
gibi “bir kenti ancak sokaklarında dolaşarak hissedebilirim" diyenlerdenseniz Lizbon'un inişli yokuşlu yollarına düşmeden önce ayağınıza rahat bir ayakkabı almalısınız. Ama gözünüz korkmasın; kentte yorulduğunuz anda atlayabileceğiniz nostaljik tramvayıyla, yaygın ve konforlu otobüsleriyle, sabahın 
6 buçuğundan gecenin Tine kadar hizmet 
veren metrosuyla gayet iyi bir ulaşım ağı, dilerseniz şehrin hemen tüm merkezlerinde yararlanabileceğiniz bisiklet noktaları var. 
6 Euro'luk günlük metro biletiyle şehir içerisindeki ulaşım sorununuzu bütün bir gün boyunca kolayca çözmeniz mümkün. Eski kent merkezini dolaşan ve mutlaka en az bir kez binmeniz gereken nostaljik sarı tramvay, 
Lizbon'un olmazsa olmazlarından... Tram 28 
olarak da bilinen nostaljik tramvay ile Alfama'dan başlayan yolculuğunuz St George 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katedraline kadar uzanıyor. Dönüşü yokuş aşağı yürüyerek de yapabilirsiniz. Bütün bunlar dışında Tejo nehri üzerinde sadece Almada ve Barreiro semtlerine ulaşım için değil, şehri su üzerinden de görmek için kullanabileceğiniz feribotları da atlamamak gerekiyor. 


GÖRÜLMESİ GEREKEN NOKTALAR 
Lizbon'un en eski sokaklarında dolaşmak, her biri mücevher gibi eski binaların cephesini kaplayan seramikleri görmek, sokağa taşan fado ezgilerini dinlerken Lizbon'un gerçekten kalbine dokunmak için ilk adımınızı atacağınız semt Alfama.. Dolayısıyla Lizbon'u dolaşmaya buradan başlamak ve şehrin kılcallarına Alfama'dan ulaşmak belki de en doğru seçim. 


Baixa Chiado şıklığı, renkliliği, alışveriş ve yeme-içme mekânlarını bir arada yaşamak isteyenler için ideal bir bölge. Portekizli şair Fernando Pessoa'nın müdavimi olduğu Cafe A Brasileira'da bir yorgunluk kahvesi içebilir, şehre yolu düşen tüm turistlerin yaptığı gibi. 
şairin heykeliyle baş başa poz verebilirsiniz. 
Elevador da Santa Justa, 1900'lerin başında inşa edilmiş, Lizbon'a 45 metre yükseklikten bakmak isteyenlerin uzun kuyrukları göze alarak kullandığı tarihi asansör. Portekiz'e tepeden bakma fikri hoşunuza gittiyse, Sao Jorge kalesi,bu keyfin en iyi adresi. "Abartmayalım,ne asansör ne de kaleye tırmanmadan, makul bir seviyeden izleyeyim şehri” diyorsanız, onun da çaresi var. Yokuşlarla dolu Lizbon'da dolaşırken sık sık karşınıza teraslar çıkacak zaten. "Mirador” denilen bu teraslar- da manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. 


Lizbon'un eğlence hayatına dalmak için haftanın her günü, fakat özellikle hafta sonlarında iyice kalabalıklaşan Bairro Alto en iyi seçeneklerden biri... Şık bir restaurantta yemek yiyebilir, bir caz barda müzik dinleyebilir.dilerseniz içeceğinizi alıp Bairro Alto'nun kalabalığına karışabilirsiniz. 


Eğlence deyince Alcantara bölgesindeki en ilgi çekici yerlerden biri olan LX Factory'i atlamamak gerekiyor. 23,000 m2 büyüklüğündeki eski bir kumaş fabrikasından bir sanat 


ve eğlence merkezine dönüştürülen LX Factory'de, sıradan bir günde cafe/barları, birçok farklı konseptteki mağazaları, galerileri dolaşabilir, sokak sanatçılarının şovlarıyla keyifli zaman geçirebilirsiniz. 


Augusto caddesi de şehrin en cıvıltlı bölgelerinden biri. Çok sayıda performans sanatçisını da izleyebileceğiniz bu cadde aslında alişveriş odaklı Hemen bütün dünya markalarının mağazaları bu caddede sıralanmış durumda, 


Gulbenkian müzesi, 20. Yüzyılın önemli koleksiyonerleri arasında yer alan Calouste Gulbenkian'ın nadide sanat koleksiyonunu görmek isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir mekân. 


BELEM'SİZ OLMAZ... 
Hep Lizbon merkezinde dolaşacak değiliz, yakın çevrede mutlaka görülmesi gereken yerler, tadılması gereken lezzetler var. Belem ve Cascais bunlardan sadece ikisi. 


Yaklaşık yarım saat mesafedeki Belem, çoğu turist için Lizbon'u ziyaret amaçlarının belki de en başında geliyor. Tarihi Belem kalesini ve tıpkı bir zamanlar bizim İnci pastanesinin profiterolü için uzun yoldan gelip küçücük bir dükkânda sıra beklemeyi göze almamız 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gibi, küçük fakat lezzetli turtaları (nata) için önünde uzun kuyruklar oluşan bir mekânı, Pasteis de Belem'i barındırıyor Belem.. Dışı çıtır milföy hamuru bu Belem turtasının. İçinde bir tür muhallebi var ve üzerine tarçın ya da pudra şekeri serpiliyor. Tanesi 1 Euro'dan satılan bu turtaları Lizbon'un bir çok yerinde bulabilirsiniz fakat tam da söylendiği gibi, gerçekten, Belen turtasi, Pasteis de Belem'de tadılabilecek bir lezzet 


Kâşifler anıtı, ünlü kâşif Vasco de Gama'nın lahitinin de bulunduğu Jeronimos Manastırı Belem'de görülecek yerler arasında... Tarihi Belem Kalesi 1519'da inşa edilmiş bir kale, UNESCO kültür mirası listesinde yer alan kale, vaktiyle sefere çıkan denizcilerin uğurlanması ve yolculuklarını belirli bir süre izlenebilmesi için inşa edilmiş, 


Sahil banliyösü Cascais, "Portekiz'e kadar gelip okyanusta yüzmeden olmaz” diyenler için de, göz alabildiğine uzanan sahile serpiştirilmiş cafe ve restaurantlarda Portekiz mutfağının tadını çıkarmak isteyenler için de mutlaka görülmesi gereken bir bölge Lizbon'dan banliyö trenine atlayıp yarım saatten az bir sürede Cascais'e ulaşabilir, okyanusun kokusunu içinize çekebilirsiniz. 
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BALIĞIN BİNBİR HALİ: BACALHAL... 
Hepsi iyi güzel de, ne yenir Portekiz'de?... Okyanus söz konusu olunca deniz ürünleri Portekiz mutfağında çok önemli bir yer tutuyor. 
Lizbon'da çok sayıda deniz mahsulleri restaurantı bulunuyor. Morina ve sardalya her Portekizli için vazgeçilmez. Ama küçük mürekkep balıklarıyla pişirilen “Choguinhos a Algarvia" da son derece popüler bir yemek. 


Lizbon'da herhalde en sık duyacağınız şey “bacalhau”.. Tuzlanmış morina ya da sardalya ile yapılan ve aklınıza gelebilecek her biçimde sunulan bir Portekiz klasiği. Patates, soğan, krema ve tuzlanmış morina balığı kombini, kılıktan kılığa girebiliyor gittiğiniz her yerde. 
Pastel de bacalhau'yu denemenizi tavsiye ederim. İçinde erimiş peynir. dışında otlu, balıklı bir hamurla kızartılan bu sıcaklezzet, balık severleri mutlu edecek. 


Praça de Figueira'da bulunan “A Ginjinha” ya uğrayıp, Portekiz'in milli içkilerinden sayılan Vişne likörünü tatmalısınız. Evet, ginjinhayı her yerde içebilirsiniz ama bu başka 


Francesinha aslında kocaman bir sandviç. 
Erimiş peynirle kaplanmış jambon, sosis, yumurtadan oluşuyor ve üzerinde kendine özgü bir lezzet olan bira sosuyla servis ediliyor. Bunu dilerseniz sabah kahvaltısı niyetine, 


b EE ine 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dilerseniz gayet doyurucu bir öğlen yemeği olarak da alabilirsiniz. 


ŞIKLIĞIN VE LEZZETİN 
BULUŞTUĞU MEKÂNLAR... 

Lizbon'da uğradığınızda kendinizi lüksle şımartıp mutlu olacağınız lezzet mekânları- nın başında Largo, Eleven, Tavares, Oliver ve Doca Peixe geliyor. 


Chaido mahallesinde yer alan Largo, şef Miguel Castro'nun usta ellerinde eski ve yeni lezzetleri birleştiren, kentin aydın ve sanatçi kesiminin ilgisini çekmeyi başarmış bir restaurant 


Taze ve kaliteli deniz mahsulleri konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan Lizbon'da, konum itibarıyla yerel balıkçıların toplandığı Santa Amaro'nun hemen yanında bulunma avantejini iyi değerlendiren Doca Pejxe, Lizbon'da taze deniz mahsulünün zirve noktası sayılıyor. Keyifli bir akşam yemeği için hem lezzet, hem manzara olarak ideal, 


PASSPORT 


Tevares 1784 tarihinde kurulmuş, sadece Lizbon'un değil, dünyanın en eski restaurantlarından biri. Mevsimsel olarak değişen menüleriyle Tavares, Lizbon'da köklü bir lezzet ve lüks geleneğini arayanlar için en uygun adreslerin başında geliyor. (wwwrestaurantepavares pt) 


Adını kurucusu olan 11 arkadaştan alan Eleven, Lizbon'da modern şıklık ve lüksün en önemli adreslerinden biri olarak göz dolduruyor. Sadece yerel malzemelerin kullanıldığı ve mevsimsel olarak değişen menüler Michelin yıldızlı şef Joachim Koerper'in felsefesine bağlı olarak hazırlanıyor: yerel ve taze! Lizbon'un ünlü modern sanatçıları Joana Vasconcelo ve Jorge Cruz'un eserlerinin süslediği duvarları, mum ışığıyla aydınılatılmış ambiansıyla Eleven, gerçek bir Üzbon lüksü... (wwWrestauranteleven.com ) 


“Lüks değil, biraz daha salaş ama çoklezzetli olsun” diyorsanız, Lizbon size bunu da sunuyor... 
Cervejario Ramiro tam böyle bir adres. Elbette deniz mahsullerinden oluşan bir menüsü var ve dünyanın her köşesinden gelen turistlerin lezzet durağı. Kapısında kuyruk görmek şaşırtıcı 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değil, Zira rezervasyon almıyor. 


Ghiado bölgesinde, Rua da Loreto Üzerindeki “Sea Me” bir tür modern balıkçı, İsterseniz taze balığınızı alıp evde pişirmek üzere götürebilir, isterseniz oturup sushiden kalamara, karidesten balığa, canınız ne çekiyorsa yiyebilir, isterseniz de sadece oturup hafif atıştırmalıklarla bir şeyler içebilirsiniz. 


Mercado da Ribeira,modern gurme pazarı. Içinde çok sayıda küçük restaurant bulunan bu pazarda deniz mahsullerinden sebze meyveye, şarküteriye kadar her türden ürünü satın alabilir veya küçük restaurantlardan birine oturup çok keyifli bir öğlen ya da akşam yemeği yiyebilirsiniz. 


Geleneksel Portekiz lezzeterinin tadına bakabileceğiniz ilginç mekânlardan biri de Cantina LX.Daha önce sözünü ettiğim Alcantara'daki LX Factory içerisinde yer alan Cantina LX'te odun ateşinde pişirilmiş Portekiz yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. 


Timeless Design Since 1881 


Giittalci avar aarocolection 
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Ayfar Cd. Ayfar Apt. mim m Beşiktaş İtan nbul 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MACERA DOLU ROTALAR 


UZAKTALAR... AMA ULAŞILAMAYACAK KADAR DEĞİL! SEYAHAT SİTESİ MOMONDO, MACERA TUTKUNU GEZGİNLERİN SON DÖNEMDEKİ FAVORİ ROTALARINI ARAŞTIRDI. İŞTE DÜNYANIN EN KUZEYDEKİ ŞEHRİNDEN ÇÖLÜN ORTASINDAKİ GERÇEK BİR VAHAYA, MACERALI BİR TATİL İSTE- 


YENLERİN DÖRT FAVORİSİ. 


NORVEÇ 
LONGYEARBYEN 


Ren geyikleri, kutup tilkileri ve yer yer kutup ayıları. Dünyanın en kuzeydeki şehri Longyearbyen,2 bin kişilik nüfusun yanı sıra doğanın bu muhteşem yaratıklarına da ev sahipliği ya pıyar. Çoğunluğun madencilik yaptığı şehirde meşhur Svalbard Kilisesi'ni ziyaret edebilir. Ni san'dan Ağustos'a kadar hiç batmayan güne şin altında güneş saatiyle zamanın hesabını tutabilirsiniz. Ekim ayındaysa Dark Season Blues Festivalinde eğlenip, uzun süre yüzü nü göstermeyecek güneşe müzikle veda etmeniz mümkün. Bu arada şehirdeki Svalbard Havalimanı'na Tromso'den ve Oslo üzerinden doğrudan uçuşlarla ulaşabilirsiniz 


AVUSTRALYA 
MACGÇUARIE ADASI 


Yürüyüş patikalarında ilerleyip bu insansız adayı dolaşırken, kuvetli rüzgarların yanak larınızı deniz sisiyle ıslattığını hissedecek ve hiçliğin ortasını keşfetmenin nasıl bir şey 
olduğunu tecrübe edeceksiniz. Etrafı 1500 
kilometre boyunca denizle kaplı olan Macgu arie Adaları, Avustralya'yla Antarktika'nın tam ortasında. Adanın keyfini ise insanlar değil UNESCO tarafından korunan yaban pengu enleri ve fuklar çıkarıyor. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Öyleyse kendinizi maceralı bir yolculuğa hazırlayın. Çünkü adalara yalnızca Avustralya ya da Yeni Zelanda'dan kalkan gemilerle ulaşılabiliyor. Hatta liman da olmadığı için bir noktada gemilerden zodyak botlara binmeniz gerekebilir! Ama bu Zorlu yolculuğun ardından kendinizi cennette hissedece ğiniz kesin, 
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EKVADOR 
FLOREANA 


Ekvador'daki Galapagos Adaları, yemyeşil bitki örtüsü ile ev sahipliği yaptığı dev kaplumbağalar ve dünyanın başka herhangi bir noktasında göremeyeceğiniz deniz canlıları arasında dalış yapma imkanı sunduğu için en büyülü destinasyanlardan biri. Ziyaret etmenizi önerdiğimiz nokta ise bu adalar arasında yer alan ve nüfusu yalnızca 100 olan Florgana Adada eşsiz doğanın tadını çıkarabilir Galapagos'a yerleşen ilk ailenin soyun- dan gelen kişilerini işlettiği Wittmer Otelinde kalabilirsiniz. Dahası, incecik, ezilmiş mercanlardan oluşan Flour Beach'te veya yeşil rengini olivin kristallerinden alan Green Sand Beach'te güneşlenebilirsiniz. Floreana'ya ulaşmak içinse önce anakaradan uçak yolculuğuyla San Cristobal'a gitmeniz ve oradan da bir tekneye atlamanız gerekiyor. 


MISIR 
SIWA VAHASI 


Sırada gerçek bir vaha var! Hem de tam hayal ettiğiniz gibi. Çölün ortasında, palmiyelerin ve zeytin ağaçlarının gölgesinde, tatlı su pınarlarına ev sahipliği yapan bir vaha. Mısır'daki Siwa, Zeus'a adanmış Kahin Amun Tapınağı'nın yakınında bulunuyor. Tarih boyunca pek çok hükümdar, bu tapınağı ziyaret ederek düşmanlarını alt edebilmek için inandıkları tanrılardan yardım istemiş. Bu yüzden burayı mutlaka görmelisiniz. Ardındansa Kleopatra havuzunun kristal berraklığındaki sularında yüzebilir, yerel Siwan çayını içip, hurmaların tadına bakabilirsiniz. Siwa'ya gitmek için Kahire'den kalkan otobüslere binebilirsiniz. 
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Emirates Havayolu Türkiye, Bulgaristan ve Kalk 


Romanya Bölge Müdürü 


Bugüne kadar sizi en çok etkileyen seyahatiniz nereye oldu? Bu yolculuktan aklınızda kalanlar neler? 
Beni en etkileyen seyahatim, 1996 yılındaki ilk Hindistan yolculuğum oldu. Hindistan'ın Hello Tomorrow Emir renkleri; adeta dünya dışı farklı bir gezegen N rates oluşu, insanları, karmaşası zıtlıkları beni çok < etkiledi. Daha sonra 16 kez gittim ve neredeyse her köşesini gezdim. Kaşmir bölgesinden Kerala'ya, 1700 kilometrelik Rajastan bölgesinden Orissa bölgesindeki, dağlardaki kabilelere kadar, Bazı bölgelerine ise defalarca gittim. 


Beni en çok etkileyen ikinci yer ise Yeni Zelanda oldu. Çok uzun bir uçuştan sonra Yeni Zelanda'ya ayak bastığımda, ilk düşüncem Ne olur Allah'ım bu ülkenin yüzünü bana kar şi kara çıkarma” olmuştu. Çıkarmadı da. İki arkadaşımla birlikte kiraladığımız karavan bizi Yeni Zelanda'da çok güzel sürprizlere ve maceralara götürdü 


Yoğun bir iş yaşamı içerisinde seyahat planı yaparken öncelikleriniz neler oluyor? Tercihlerinizi neye göre belirliyorsunuz? 
Eskiden, daha az sorumluluk taşıyan görevlerde iken 3 haftalık seyahatler yapabiliyor dum. O zamanlar uçak biletleri haricinde hiçbir angajman yapmadan; gittiğim yerlerde kalacak yer bularak ve keşfetmek için daha fazla zaman harcayarak en sevdiğim tarzda seyahatler yapabiliyordum Ancak şimdi daha kısa süreler için gidebildiğimden, her şeyi önceden planlamak gerekiyor. Boşa geçirecek vakit olmuyor çünkü. 


Seyahatlerdeki önceliklerim de o sıradaki ruh halime ve neye ihtiyacım olduğuna çok bağlı oluyor. Örneğin bazen sadece 3-4 gün dinlenmek ve rahat bir seyahat istiyorum. Bazen Paris'e gidip 3 gün sadece şehirde yürümek istiyorum. Bazen de yeni maceralara hazır olan bir ruh hali ile yeni keşfedeceğim yerlere gidiyorum. 
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Bildiğimiz kadarıyla 24 yıldır Emirates'te görevinizi sürdürüyorsunuz? Havacılık sektörü ağırlıklı olarak erkek egemen bir çalışma hayatını beraberinde getiriyor. Bu sektörde üst düzey yönetici bir kadın olarak başarınızın sırları neler? 

Havacılık sektörü aslında düşünüldüğü gibi erkek egemen bir sektör değil. En üst dü 

zeyde olmasa bile, orta yönetimde çok kadın var. Çünkü bu sektör üstün bir hizmet anlayışı ve detaylara dikkat gerektiriyor. Ben kendi 

mi bu ya da başka sektörde “kadın” olarak ayirdedemedim hiç. Bence başarılı olmanın en büyük faktörü çok çalışmak, farklı düşünmek, riskleri hesaplayarak cesaretli kararlar almak. 


Lüks seyahat kavramının içeriği her geçen gün gelişiyor. Emirates olarak özellikle Business Class hizmetler konusunda sayısız ödülleriniz var. Bu ayrıcalıklı hizmetleri tasarlarken öncelikli kriterleriniz nedir? 

Gerek First Class, gerek Business Class hiz metlerimizin tasarlanmasında öncelikli kriter, yolcuların ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmektir. Aslında Emirates bu ekonomi kabini açısından da geçerli. Bizim Yönetim Kurulu Başkanımız uçak teslim 


vayolu için 


alınmadan önce ekonomi koltuğuna oturup rahat olup olmadığını kontrol eden bir insan Dünyada ilk ve halen her uçak ve her hatta. 
her kabinde tek olan bir başka ürünümüz ise 
2500 kanal üzerinde kişisel ekranlar. Böyle 
bir hizmet sunulduğunda, insanlar yolculuğun nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Business Class kabinimizde koltukların yanında mini bir bar var. Bu da yolcuların beklemede: li içeceklere hemen ulaşabilmelerini sağlıyor. 
A380 tipi uçaklarımızda First ve Business Class yolcularının kullanabileceği ortak bar alanı ise yolcuların sosyalleşebilecekleri ve 


de koltuklarından kalkıp yürüyebilecekleri bir alan yaralıyor. Yeni First ve Business Class tasarımlarımız ise Kasım ayındaki Dubai Airshow'da görücüye çıkacak 


Teknoloji hayatımızın her alanında ve anın- da artık... Personeli olmayan robotların var olduğu otelleri, uçan arabaları, uzaya seyahatleri okuyup konuştuğumuz bir zaman dilimindeyiz. Yakın ve uzak geleceğin turizm anlayışı sizce nasıl olacak? 


Teknolojik gelişimler tün sektörleri etkiliyor. Gelecek teknolojisini anlamak tahmin 


dece turizm değil bü- 


mek ve ona göre hazırlan- 
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Gueenstown Yeni Zelanda 


mak lazım. Bir taraftan insanlar neye ihtiyaç duyacak diye düşünüp; öbür yandan bu ihtiyaçlar gelişen teknoloji ile nasıl karşılanmalı diye düşünmek lazım. Çünkü teknoloji maliyetleri düşürecek; bunu kullanmayan sektörler ve şirketlerin maliyetleri yüksek kalacak ve rekabet edemeyecekler. 


Bundan 20 küsur sene önce kimse internet hayal etmezdi. 170.000 çalışanı olan Kodak şirketi dijital kameraların hızlıca gelişmesi sonucu çok kısa bir sürede ürün ve teknoloji değişikliğine gidemedikleri için kapandı. 
Şimdi ise dijital kameralar çöpe gitmek üzere, çünkü her geçen gün yeni teknoloji ile mükemmel fotoğraf çeken akıllı telefonlar icat ediliyor. Seyahat konusunda ise insanlar oturdukları yerden o kadar çok bilgi ve fotoğrafa ulaşabiliyorlar ki seyahat etme gereği bile duymuyorlar. Ama öte yandan da, ulaş: tıkları bu bilgiler insanları yeni yerler görmeye özendiriyor. 


2030 yılında bilgisayarlar insanlardan daha 
akıllı hale gelecek Bugünün bilim ve teknolojisine göre bilebildiklerimiz ve tahmin edebildiklerimiz var, ancak gelecekte daha neler olacak tahmin etmek bunun dışında biraz Zor. 


HAYALLERİNİZE 
TEKNOLOJİ HARİKASI 
OYUNCAKLARLA YER AÇIN! 


BMW CONCEPT 8 SERİSİ 


biri erisi, 19 yıl an 

yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. 

BMW, Yeni 8 Serisi ile tüm birikimini mükemmel bir GT yaratmak için 


ortaya koyuyor. 


6) 


BİRKAN DEMİR ÇALIŞKAN 
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Tarihine yüzlerce başarılı modeli sığdırmış olan BMW, bunlara bir yenisi eklemeye hazırlanıyor. İtalya'nın Como Gölü kıyılarında düzenlenen Concorso d'Eleganza Villa d'Es- te'deki dünya lansmanıyla otomotiv dünyasına bomba gibi düşen BMW Concept 8 Serisinden bahsediyoruz. Markanın en büyük coupe modelinin yollarla buluşmasına sayılı gün kala ne denli muhteşem bir otomobille karşı karşıya olduğumuzu bu kavram aracın- dan tahmin edebiliyoruz. 


BMW'nin yıllardır gelişimini sürdürdüğü karbon-fiber veya alüminyum gibi hafiflik sağlayan ileri teknoloji özellikli malzemeler, güzellikleriyle dillere destan olan GT otomobillerin 


formundaki bir gövdede buluşuyor. Uzun motor kaputu, kısa Ve çıkık arka bagaj bölümünün arasında, iki kapılı estetik bir yolcu alanı sunan bu yeni BMW modeli, saf sürüş keyfine odaklı sürücüler için yaratıldı. 


1999 yılında üretimi sonlanan BMW 8 Serisinden günümüze BMW'nin büyük coupe'si 


konumundaki 6 Serisi'nin boşluğunu doldurması planlanan Yeni BMW 8 Serisi, BMW 5 ve 
7 Serisi gibi modellerdeki ilerici teknolojileri 
de barındıracak. Ancak İlk aşamada bildiklerimiz bile Yeni BMW 8 Serisi'nin müthiş tasarımının gölgesinde kalıyor. 


BMW Concept 8 Serisi'nin tasarımından sorumlu olan Adrian van Hooydonk, ortaya çıkardıkları sonucun, otomotiv dünyasının büyüleyiciliğini yansıttığını iddia ediyor. “BMW dinamizmi yakın geleceğin lüks anlayışıyla buluşuyor” diyor BMW Tasarım Başkanı Adrian van Hooydonk 


BMW Concept 8 Serisi, daha İlk bakıştan İtibaren bir BMW olduğunu kanıtlayacak detayleri barındırıyor, Atletlik görünüm, markanın arkadan itiş mottosuna gönderme yaparcasına geniş tasarlanan arka çamurluklarla belirginleşiyor. C sütunundaki Hofmeister Kink haricinde, burundaki kocaman böbrek formlu radyatör ızgaralarıyla da bu aracın bir BMW olduğu her açıdan belli, LED teknolojili 


farlar ve stoplar görsel şova etki katan elementler. 21 inçlik jantlar üzerinde yükselen BMW Concept 8 Serisi, adeta bir heykeltiraşın başyapıtı gibi görünüyor. Barselona Likit Grisi rengindeki BMW Concept 8 Serisi'nin mavi gibi algılanması, boyadaki özel pigmentlerden kaynaklanıyor. 


Mükemmel oranlarıyla BMW Concept 8 
Serisi, uzun yolculukları hedefleyen yolcuları ve elbette sürücüleri de hedefliyor. Yeni BMW 8 Serisi, bu zorlu koşulları kolaylıkla ardında bırakabilmek için kusursuz bir 88- rodinamik sunacak. Ön tamponlardan giren hava, tekerlek yuvalarının içinden geçerken frenleri soğutacak ve çamurluklardaki de- 


liklerden tahliye edilecek. Benzer bir şekilde arka tamponda yere basma kuwetini arttıran difüzör kullanımına da gidilecek Kavram aracındaki trapezoid egzoz çıkışlarının seri üretime geçmesi çok da uzak ihtimal olarak görünmüyor. 


Her ne kadar BMW Concept 8 Serisi, özel bir Şov aracı olsa da iç mekânı ince bir işçilikle tamamlanmış. Ultra lüks materyaller, hafiflik sağlayanlarla harmanlanmış. Deri kaplı kotukların incecik iskeletlerinde karbon-fiber kullanılan BMW Concept 8 Serisi, kokpit ya da kapı içleri gibi bölgelerinde de bu ikiliyi taşıyor. Performans ve zarafetin ayrı ayrı simgesi olan bu malzemeler haricinde, elde parlatılmış alüminyum ve kırmızı renkli detaylar tam anlamıyla usta işi! Swarovski camdan üretilen orta konsoldaki geleneksel vites topuzu ve iDrive kontrol ünitesi ile de zenginleştirilen iç mekân tam anlamıyla bir GT'den beklendiği gibi: 242 kişilik. 


2018 yılında seri üretime geçmesi planlanan 
Yeni BMW 8 Serisi'ne kavuşana kadar şimdilik BMW Concept 8 Serisi ile yetinmek durumundayız! Ya da en kısa zamanda siparişimizi vermek üzere harekete geçmeliyiz çünkü biliyoruz ki BMW her zaman muhteşem coupe modelleri üretmiştir. Bir diğer yenisiyle de tanışmaya çok az kaldı! 


BİRİNCİ NESİL BMW. 8 SERİSİ 
BMW'nin seksenler sonunda seri üretime aldığı 8 Serisi, marka tarihindeki bir dönemin başlangıcı bir dönemin de sonuna işaret ediyordu. VI2 motorlu bir coupe olan BMW 850i, sonrasında gelen BMW 84i gibi V8'lerle çeşitlendirildi. 1989 ile 1999 arasında üretilen E31 gövde kodlu BMW 8 Serisi'nde ön farlar katlanabiliyordu. Bu tüpteki farlara sahip son BMW modeli olan E31, aynı zamanda V12 motorun Kullanıldığı son BMW coupe'si olarak da tarihe geçti. Dünyanın en hızlı otomobillerinden olan MeLaren Fideki motorun altyapısı bu 8 Serisinden geliyordu üzde E31 gövde kodlu BMW 8 Serisi, her geçen gün değerini katlayan bir yatırım aracı olarak da görülüyor. 
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Women's World 
Car of the Year 


Kadınlara göre; 
sadece “Yılın Otomobili” değil aynı zamanda da “Yılın SUVsi” 


JAGUAR F-PACE 


Jaguar F-PACE, jüri üyelerinin tamamını kadınların oluşturduğu değerlendirme organizasyonu “Women's World Car Of The Year"da hem “Yılın Otomobili” hem de “Yılın SUV'si” 


seçilerek eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı. 


BİRKAN DEMİR ÇALIŞKAN 


“Yılın Otomobili” seçimlerine alışığız ancak jüri üyelerini tamamen kadınlar tarafından oluşturulan "Womens World Car Of The Year" organizasyonunu pek çoğumuz ilk defa duyuyor olabilir. Haksız da sayılmazsınız Aralarında Türkiye'den de bir jüri üyesinin bulunduğu 
14 ülkeden 17 kadın, 6 farklı kategoride hemcinslerine 
en çok hitap eden otomobilleri belirliyorlar, “Yılın Aile Otomobili", “Yılın Performans Otomobili”, "Yılın Bütçe Otomobili", “Yılın Lüks Otomobili", “Yılın Çevreci Otomobili" ve “Yılın SUV'si" kategorilerinde verilen ödüller haricinde bir de tüm bu kategorileri kapsayan ve büyük ödül olarak belirlenen “Women's World Car Of The Year" ile seçmeler tamamlanıyor. 


Kadınlar arasında “Yılın SUV'si” seçilen Jaguar F-PACE aynı zamanda tüm kategorilerin üstündeki “Supreme Winner” ödülünü kazanarak “Women's World Car Of The Year 2016“ seçildi. Değerlendirme 294 araç arasındaydı ve 6 kategoride ödüller oylandı. Jaguar F-PA-CE, iki ayrı kategoride kazanan tek araç olarak da tarihe geçti 


Jaguar'ın en fazla satılan modeli konumuna gelen F-PACE, bu sayede satış başarısını eşsiz ve çok özel iki ödülle daha taçlandırdı. Jüri üyesi kadınlar F-PACE'n tasarımından, günlük hayattaki kullanışlılığından, geniş iç hacminden ve sürüş sırasında yaşattığı duygulardan dolayı bu karara ulaştılar. 


5 kişi için geniş iç mekan sunan Jaguar F-PACE, 650 
litrelik bagajıyla da tüm yolcuların eşyalarını sırtlayabiliyor. Jüri üyesi kadınlar, diğer "Yılın Otomobili” organizasyonlarından farklı olarak; araçların 0-100 km/s hızlanması ya da tork değerleri gibi rakamsal verilerden Ziyade; estetik etki, renk seçenekleri, ödenen paranın karşılığında alınanlar, çocuklarla beraber kullanım, kolay sürüş, çevrecilik ve seksilik gibi kriterlerde kararlarını veriyorlar, Jaguar F-PACE, daha "duygusal" bu kriterlerin tamamını en iyi karşılayan otomobil olarak bu anlamlı ödüle ulaştı. 


Gül 
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O F-PACE, WCOTY'DEN DE 
İKİ ÖDÜL KAZANDI 


Dünye 


Jaguar F-PA: 
Y tarihinde aynı sene içerisinde iki ödül birden 

kazanan ikinci araç olan Jaguar F-PACE,hem Yılın Otomobili de “Yılın Tasarımı" ödülle 


riyle marka için bir ilki gerçekleştirdi. 24 ülkede nobil gurusu, Jaguar Fzel otomobili olduğunda karar kıldılar. Bu da Jaguar'ın F-PACE ile ne denli ba arılı bir iş çıkardığına dair bir diğer kanıt oldu. 
Vice ödüllere 


NOTE YAZ 2017 


hibi. olmak ahip olmaya dünyanın en rak kendilan Range sport ve Eylül 
1'de Evoaus gibi alterna | u. Elbette her yeni Range Rover eni bir heyecan. Takvimler 2017' gösterirken yeni bir heyecana daha kapılıyoruz çünkü tamamen yeni bir model alan Velar yallarla buluşmak 


izere. 


/alar, 1959 yılında üretilen ilk Ran; F sr prototipine verilen ad. Aradan göçen 48 seneye 4 jenerasyon sığ: dıran Range Rover, halen markanın Amiral Gemisi konumunda. Ran Raver'in hemen bir basamak altında Ranga Raver Sport yar alıyor. Marka kompakt modeli ise bilindiği 
3 Evogus, Range R 


rasındaki boşluğa yerleşmeye ha- 
, marka DN. 


erine gururla 


zanıyor. İncecik 

ser LED teknolojisi 

murluklara doğru uza 

nirken kademeli olarak daralan farlar; amurluklar üzerindeki bakır renkli dekoratif parçalarla da kontrast oluş yor. Bu bakır dekarasyon gövde 

nir farklı noktalarında da karşımıza yor. Omuz çizgisi boyunca uzanan kadaki stoplarda yeniden ge 


ar'ın genel 


KANGE 
ROVER 
<tmlii 


Velar, önden arkaya yükselerek devam eden çizgileriyle hemen hiçbir SUV'in yaratmadığı estetik ve dinamizmi sağlıyor. Olabildiğince temiz hatları barındıran Velar'ın kapı kolları bile bu sadeliğe uyum sağlayabilmek adına gövdeye gömülü şekilde tasarlanmış. Range Rover'da ilk defa kullanılan bu kapı kolları kullanılmadıkları zaman gövdenin içine doğru saklı duruyorlar. Ön bölümü hiç de 


alçak olmayan ancak buna rağmen mükemmel oranları sayesinde statik konumda bile avının üzerine atılmak üzere olan bir yırtıcı gibi görünen Velar, Range Rover Sport ile yakalanan daha genç etkiyi çeşitlendirmek üzere mücadele edecek. 


Bu noktada Velar'ın işi hiç de zor görünmüyor çünkü Velar ile yeni bir kullanıcı profiline ulaşmayı planlayan Range Rover, aynı zamanda 21. Yüzyıl teknolojilerini de araca uyguluyor. Tamamen alüminyumdan üretilen gövdesiyle ağırlık anlamında büyük avantajlar barındıran aracta Matrix-Laser LED aydınlatmalardan iki farklı dokunmatik ekrandan kumanda edilen araç detaylarına kadar yeni nesil teknolojiler mevcut Elbette markanın alamet-i farikası olan 4x4 sistemindeki en son yenilikler de unutulmadan! 


Range Rover Velar, hem mekanik hem de elektronik olarak komuta edilen dört tekerlekten çekiş sistemiyle beraber havalı süspansiyonlara, elektronik arka diferansiyel kilidine ve sulardan geçerken derinlik ölçen sisteme kadar eskizsiz bir paket sunuyor. Tüm Range Rover modellerinde olduğu gibi Velar ile de, evinizden çıkıp, derin balçık kaplı orman yollarında macerayı ardınızda bırakıp oradan bir davete katılabilme lüksüne sahipsiniz. 
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Range Rover Velar, 15 milyar pound yatirim yapılan Solihull'daki üretim tesisinde bantlardan inmeye başladı. 
2017'nin son çeyreğinde Türkiye'de 
görmeye başlayacağımız Velar'da 20 
litrelik Ingenium dizel motor kullanılıyor. 180 HP'lik bu motor haricinde 240 
HP'lik bir diğer turbo dizel versiyon da mevcut. Dizellerin sonuncusu 3.0 litrelik VS ve 300 HP güç ve 700 Nm tork üretebiliyor. Velar'ın benzinli motor seçenekleri, 2.0 litre 250 HP'lik 4 silindirli ya da 30 litre 380 HP'lik bir de Supereharged'dan oluşuyor. 


RAKAMLARLA VELAR 


1600 W:meridian s sisteminin çıkış gücü 673 litre Standart bagaj hacmi “ 90 MM: Sudan geçiş derinliği 
-550 MEİTE: ma D farların aydınlatma mesafesi * 251 MİM Havalı süspansiyonlarta soğlayan maksimum yerden yükseklik SÜ İSTECE: uzakaşma açısı * 24 İSTECE: Yaklaşma açısı 12.3 İMÇ: cösterge panelinin boyutu * 


8: Wi-Fi üzerinden bağlanabilen cihaz sayısı * 5 Yolcu kapasitesi 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JAGUAR E-PAGE 
JAGUAR'DAN 
KOMPAKT PERFORMANS SUVU 


İlk defa girdiği SUV segmentinde F-PACE modeli ile ödülleri toplayan Jaguar, kompakt SUV klasmanında yeni bir modelini daha tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modelin adı Jaguar E-PACE. 


BİRKAN DEMİR ÇALIŞKAN 


Jaguar'ın atılımı tüm hızıyla sürüyor. Model yelpazesini sürekli yenileyen, F-TYPE ve F-PACE gibi farklı kulvarlarda da alternatifler sunan Jaguar,kampakt SUV segmenti için de E-PAGE'i tanıtmaya hazırlanıyor. 


İngiliz markası Jaguar tarafından “Yeni Kompakt Performans SUV”si olarak tanımlanan E-PACE'e dair ilk resmi görüntü 21 Haziran'da ortaya çıktı. Modelin dünya lansmanı ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Jaguar'ın satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında arttıran SUV model F-PACE ile başlayan yükselişin E-PACE ile destekleneceği bekleniyor. Bu model ailesini Jaguar. 
2018 yılında seri üretime dâhil edeceği, tamamen elektrikli -PACE modeliyle destekleyecek 


Jaguar E-PACE te, spor otomobillerde kullanılan AWD teknolojisi. benzinli ve dizel Ingenium motorlar, en güncel güvenlik ve bağlanılabilirlik teknolojileri kullanılacak Ve elbette Jaguar E-PACE, lan Callum önderliğinde karar verilen muhteşem bir tasarım içerisinde bu paketi sunacak Jaguar Tasarım Başkanı lan Callum'a göre E-PACE, her Jaguar'da olduğu gibi spor otomobil performansıni yansıtacak ve duyguları harekete geçirecek özgüvenli bir görünüme sahip. 


Yayınlanan ilk resmi görsele bakınca lan Callum'un çok haklı olduğunu düşünüyoruz. Jaguar F-TYPE modelini andıran stop lambaları arka bölümde dinamizm rüzgârları estiriyor. Jaguar E-PA-CE'in ön tasarımında da Jaguar F-TYPE'in etkileri görülüyor. Jaguar E-PACE. çamurluklara doğru uzanan farları ve ön bölümdeki büyük radyatör ızgarasıyla tipik bir Jaguar olacak. Büyük lastik yuvaları üzerinde gergin tasarımıyla çok atletik duran Jaguar E-PACE, arkaya doğru alçalan tavan hattıyla bir coupe izlenimi de veriyor. 


Jaguar'ın daha genç bir müşteri kitlesine ulaşmasını da sağlayacak olan E-PACE modelinin 2018 
yılında yollara çıkması bekleniyor. 
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America's Cup 166 yıldır en usta denizciler ve vizyoner mühen: 
disler için hayallerine rehberlik eden bir ilham kaynağı Bugün, yatçılık dünyasında en ulaşılmak istenen kupa için yarışma Bermuda'nın “Great Sound” körfezinde 35. kez start verdi 


Önceki yılların şampiyonu ORAC- 
LE TEAM USA Teknoloji Ortağı 
BMW'nin otomotiv uzmanlığın dan destek aldı. BMW Motorsport mühendisleri Kaptan Jimmy Spithill için özel yapım sezgisel bir kokpit tasarimi geliştirdi. 


35.America's Cup'ta yelken açan yenilikçi katamaranlar 15 metre uzunluğunda olup. bir kanat yelkenleri bulunuyor ve saatte 100 


km'ye varan hızlara ulaşarak adeta hidrofilleri üzerinde "uçuyorlar", Altı katılımcı takım aylarca yüksek teknolojii yatlarını geliştirmek için çaba gösterdi 


BMW'nin Mühendislik 
Uzmanlığı 


Aerodinamik: Aerodinamik performans avantajları, günümüzde “hidrofil kullanımı" sayesinde belirleyici oluyor; bu şekilde yatlar hidrofiller üzerinde suyun yüzeyinde uçabiliyor. Bu potansiyeli en verimli şekilde kullanabilmek için, BMW'nin otomobil yapımına bağlılığından ileri gelen kapsamlı deneyim ve modem altyapıdan yararlanıldı. 


Dümen: Katamaranın sürekli uçmasını sağlamak için.dümencinin rotaya, rüzgarın yönüne, hiza ve rakibe göre mutlaka her iki hidrofilin ve dümen kanadının açısını her saniye ayarlaması gerekir. Bunun için, dümencinin bir motor sporlari aracının direksiyonuna benzer hassas bir yönlendirme modülü olmalıdır. 
BMW Motorsport mühendisleri 
ORACLE TEAM USA için sezgisel kullanım olanağı veren bir dümen geliştirdi. 
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BMW. Official Partner. 


Şu ana kadar ürettiğimiz en güçlü yağımız artık TİTANYUM gücünde! 


Dünyanın lider araç üreticilerinin tercihi Castrol. 


(&Castrol| 


PRGFESSİONAL 


Klasik yelkenli yatların en güzel seyirlik manzaraları sunduğu ve yarıştıkları 
Classic Yachts Challenge yarışları, 31 
Mayıs'ta Akdeniz parkurunun İlk etabı olan Les Voiles dAntibes ile Avrupa'da yazın başlangıç habercisi olmuştu. 


19-25 Nisan tarihlerinde Antigua'da start alan yarış sezonunda dünyanın en güzel 
50 klasik yatı, etkinlik için Kanada'dan, 
ABD'den, Bermuda'dan, Avrupa'dan ve Pasifik Okyanusu'ndan Karayip adalarına akın etti. Sırada Avrupa'da ve Amerika'da devam etmekte olan yarışlar var. 


Baharda bu yatlar Vintage, Classics, Traditional, Classic GRP, Spirit of Tradition ve Tall Ship olmak üzere altı ana sınıfa ve daha ayrıntılı alt gruplara bölündü ve mükemmel hava koşullarında dört yarış gerçekleştirildi 


Mariella, tamamı ahşaptan inşa edilmiş ve tasarımı İskoç gemi inşaat mühendi- si Alfred Myine'ye ait 24 metrelik bir yat. 
1980 yılında dünya genelinde yelken açmış olan bu tekne, son çeyrek asrı kendisiyle Antigua'da diğer etkinliklerde zafere yelken açmış olan Livorno doğumlu İtalyan,Antigua ve Bermuda Konsolosu Carlo Falcone'nin himayesinde geçirmiş. Atlantikin bir ucundan diğer ucuna birçok kez geçen Mariella, 2015 yılında Toskana Viareggio'da bulunan Del Carlo'da büyük 
restorasyonlara girmiş. Mariella, 2016 
yılında mükemmel bir durumda Karayipler'e geri döndü ve bir kez daha sahnelerdeki en rekabetçi vintage teknelerden biri olduğunu kanıtladı. 


Vintage A kategorisinde en üst sıraya, Akdeniz'deki diğer birçok klasik yelken 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regettasının kazananı tarihi çelik uşkuna 
1915 Mariette tarafından erişildi. 


Mariette, Mary Rose'yi (1925) geride birakarak zafere ulaştı. Her iki yat da 19, ve 
20. yüzyılların en etkili kalemlerinden biri olan Bristollü dahi Nathanael G. Herreshoff'un tasarımı Girdiği dört yarışı da kazanan, 1984 yılında İspanya'da Hollandalı Dijkstra & Partners tarafından tasarlanmış olan 64 metrelik Adix, Classic A sınıfında sıralamada Spirit of Bermuda and Golumbia'nın önünde en üst sırayı elde etti. Classic B sınıfında kazanan ise Saphaedra (1965) oldu 


Traditional sınıfının şampiyonu 13 metrelik Genesis (2005), Antigua'da inşa edilen bir grup ahşap gemi olan Carriacou Şalupalarından biri olup, bir zamanlar 


PanaraNgEkiiimi Gil 
Gnallanyg Falan 


A MARBLEHEAD Geli İNTHIR AN 
GLASSIG YACI'RMADANMIAN 


HE F 
GLASSIG YAĞI BEBATTA 
SLOUS 


EMPORT 


“b - 


BARCOS DE EPOCA 
29 Ağustos — 2 Eylül 2017 


CANNES, REGATES ROYALES 
26 — 30 Eylül 2017 
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TOYS 
FOR 
BOYS 


Tekne Tasarımında Modern Beklentilerin Sonucu 


İtalyan Canados Yachts geçen yıl Cannes'da duyurduğu Canados 969 Coliseum'u bu yıl görücüye çıkaracak. Temmuz ayında aynı konseptteki diğer modeli 808'i tersaneden çıkaracak olan firmanın yeni modelleri rekabetçi motoryat 


pazarında modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasi 


Tekne sahipleri artık daha modern görünümlü, keskin hatlara sahip ve daha seksi tekneler istiyorlar. Burası kesin. Birçok yanaştığı marinalarda sizinkinin fark edilmesi hatta bu farkı da sakin ve estetik bir şekilde yapması öncelikli tercih. Elbette gösterişli teknelerin her zaman alıcıları olacak ancak kabul edelim ki, tekneleriyle gösteriş yapan kitlenin yerini onları daha verimli kullanan 


teknenin 


ve onlardan maksimum fayda sağlarken karadaki o yaşamlarını özlemek istemeyen kitle dolduruyor. Bu müşteri kitlesinin değişen lüks endüstrisinde taşları yerinden oynattığı bir gerçek. Adina ne derseniz deyin, hangi kuşağa ait olduklarından bağımsız, bu kitlenin yeni oyuncakları için genişçe alanlar istediği gibi bir gerçek var. Son dönemde megayatlar için üretilen denizaltılar daha çok gözünüze 


O belki de oyuncakların zirve nol dek birçok başka eğlenc: 
Ama ne yazık ki onları koyacak geniş alanlar ğlayan tekn: 


çarpıyordur. alabileceğiniz ak ona gelene 


li oyuncak Var. 


yısı az. Canados da bu: 


görüp üzerine giderek buna deva olacağını söylüyor. İki tane aja sahip Colisi her ihtimale karşı bunları yetersiz bulmanız halinde ikinci bir tender boat (4.80 metreye dek) veya jet-ski için yüzme platformunu da taşıyıcı bir vinci bulunuyor. Bunu mümkün kılkan kıç tarafındaki merkezi iskele merdiveni tasarımı sayesinde hem daha büyük bir yatın estetik duruşunu sergiliyor hem de iki ayrı güneşlenme alanı yaratmış oluyor. 


um'un 


olarak kullanabilmeniz için 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lanmış. Peki nedir bu modem ihtiyaçlar? OKTAY TUTUŞ 


Seksi bir tasarım demişken ana güvertenin gün ışığına doyacak şekilde camlarla çevrili olması malum son yılların olmazsa olmazları arasında.Bu modelde de aynı şekilde bombeli camlarıntüm ana güvertenin yanları boyunca tabandan tavana yerleştirilmiş oldupunu görüyoruz. Kıç güvertede yer alan yemek masasının etrafındaki camları farklı yönlerde kapatarak açık veya kapalı bir verandada yemek keyfini yaşamak mümkün. Bu çok yönlü tasarım anlayışı da maksimum faydacı ola için harika çözümler sunabilir. Elbette faydacı olarak adlandırmak istemezseniz hemen her şeyden çabucak sıkılan bir jenerasyon için de diyebilirsiniz. Yine bu jenerasyon ve kendini bu sınıfa dahil edenler için master cabin pruva kısmında ve onun da kendine ait bir güneşlenme güvertesi 


bulunuyor. Kendisini teknenin kalanından soyutlamak isteyecek tekne sahipleri için ri karbon fiber çubuklarla desteklenen bir 


branda ile kapatılabilen bu güverte ve onun güneşlenme alanları da çok yönlü ve yenilikçi tasarımlara sahip 


Romalı Canados'un yeni Coliseum. isimli teknesinin 2018 sezonuna yetiştirilmesi öngörülüyor. Rekabetin gitikçe kızıştığı matoryat pazarında ne fark yaratacağını İse önümüzdeki dönem gösterecek www.canados.com 
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NASIL BİR OYUN? 


FootGalf temelde golf sahasının ve kuralları- nın futbol topu ile buluşmasından ortaya çıkmış bir oyundur. Kuralları golf kuralları ile hemen hemen aynı olup 52 cm çapındaki delikler ve 5 numara futbol topu ile oynanmaktadır. İlk kez 2007 de İngiltere ve İspanya'da 


de önce Avru- 


oynanmış, kısa sure İçel pa'ya ve Amerika kıtasına yayılmıştır. FootGolf, Golf Sporu ile uyumlu ve saygılı çalışmaktadır. 
için golf ve golf sahalarına katkı ve destek sağlamaktadır. 


72 K*NOTE YAZ 2017 


ERKEK DÜNYASININ 
VAZGEÇİLMEZ ADRENALİN 
KAYNAĞI FUTBOL VE 
ASIRLARDIR CENTİLMENLİK 
YARIŞINI SAHALARDA 
SÜRDÜREN GOLF, YEPYENİ 
SPORTİF BİR YOLCULUĞA 
ADIM ATTI.İKİ DİSİPLİNİN BİRLEŞMESİYLE ORTAYA 
ÇIKAN YENİ SPOR DALI FOOTGOLF,ÖNÜMÜZDEKİ 
YILLARDA HEYECAN DOLU 
MÜSABAKALARIN ÖNCÜSÜ 
OLMAYA ADAY. 


HANGİ ÜLKELERDE OYNANIYOR? 


Londra merkezli FootGolf Federasyonu üye ülkeler arasında ABD, Kanada, Arjantin, İngiltere ve Avrupa Ülkeleri, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Japonya bulunmaktadır. FootGolf ilk Dünya Kupasını 2012 yılında Macaristan'da, rjantin ev sahipliğinde 

Spor özellikle Amerika Kı 


3 SURUDA 
FOOTGOLF 


tasında ve İngikere'de oldukça ilerlemiş olup bugün ABD'nin bütü; 

ler Ligi, Kadınlar Ligi ve Ço: 

larında oynanmaktadır. Avrupa FootGolf Turu 
Europsan FootGolf Tour 2015 final ve 2016 
açılışı turnuvaları Türkiye Antalya'da düzen lenmiştir. 


TÜRKİYE'DE OYNANIYOR MU? 


Türkiye FootGolf Derneği (TFGD) 2015 yılında kurulmuş olup aynı yıl Uluslarara sı FootGolf Federasyon'nun üyesi olmuştur. Amacı Türkiye'de sporun ve sporini sağlamak, eğitimler düzenlemek, oyunun bilinirliğini artırarak Uluslararası platformda ü izi sil etmektir. Ülkemizde 2017 yılı itibari ile & etaptan oluşan FootGolf Türkiye turu start almış bulunmaktadır. Turnuvalar ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. i bilgiler için: vavvuti 


73K*NOTE YAZ 2017 


ÜNLÜ SPORCULAR GVİNDE 
GENÇLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ 


İki ay önce lanse edilen, Türkiye'nin yenilikçi sosyal girişimi Gİvin mobil uygulamasında, ünlü sporcuların eşsiz eşyaları gençler için desteğe dönüşüyor. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş. 
Galatasaray Basketbol ve Milli Takım kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Beşiktaşlı Gökhan Gönül, Kerem Gönlüm, Işıl Alben ve Bora Kozanoğlu'nun teklifleri arasında, imzalı Spor Toto Süper Lig topu, imzalı maç formaları, spor ayakkabıları ve sörf ekipmanları gibi özel teklifler bulunuyor. Sporcuların eşyalarını almak için yapılan ödemeler, Toplum Gör leri ile,gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılmasını sağlayacak. Givin, App Store'dan ve Google Play'den indirilebilir. 
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Yeni bir'başlangıç Için ihtiyacın olan her Şey 
Myclub'ta! 


$ İMYGlub. Piinaaa Bi İMC Piinaz 


(0) avci Pines Hmmm 


KOSİFLER OTO KAVACIK'A BAKIŞ 


Kosifler Oto Kavacık açıldı. Projenin Mimari Koordinatörü Semra Yılmaz'ın çektiği bu özel kareleri sizler için seçtik. 


KIZ ALIRSAN AYŞE- BİNA YAPARSAN KÖŞE. TASARIM, ALIŞKANLIKLARIN DIŞINA ÇIKMAK DEMEKTİR 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Yeni açılan, 17000 m2 


olarak Avrupa ve Asya yakalarına değen Ko Oto 
Kavacık Showroom ve 
Plaza için 100 milyon TL yatırım gerçekleştirildi 
Bu yeni showroomda, 
Kosifler Oto'nun 
Türkiye'de ilk bayisi olduğu BMW markalı otomobillerin satışsatış sonrası hizmetleri başta olmak üzere, 
MINI satış sonrası hizmetler, kullanılmış oto ve Kosifler Oto 
Kiralama ile uzun dönem araç kiralama birimleri yer alıyor. 

Kosifler Oto Kava 

showroomund yıllık 1000 adet 

araç satış hedefinin 
yanında, günde 100 


IŞIK ASLA SÖNMEZ 


BAZI İNSANLARI ALDIKLARI SORUMLULUKLAR DEVLEŞTİRİR. 


CENTİLMENLERİN 
STİL 
REHBERİ 


LÜKSÜN 
DEĞİŞEN 
KURALLARI 


İsviçreli lüks saat markası Ülysse Nardin, 
Patrick Hoffmann yönetiminde son yıllarda şüphesiz çok yol kat etti. İstanbul'daki 
Ulysse Nardin butiğinin kapanmasından ve 

bu yıl Baselworld 

yerine SIHH fuarında ürünlerini tanıtan lüks saat markalarından birisi olmasından sonra 
ÇEO Patrick Hoffman 

ile İstanbul'da buluştuk ve lüks saatlerin pazarlamasında değişen kuralları ile geleceği konuştuk. 


Hoffmann bunu İstanbul'daki Ulysse Nardin butiğinin kapanmasından ve bu yıl Baselwor-Id yerine SİHH fuarında ürünlerini tanıtan lüks saat markalarından birisi olmasından sonra uğradığı İstanbul'da söylüyor. Ulysse Nardin şüphesiz onun yönetiminde çok yol kat etti. Firma şu anda kendi mekanizmalafı üretip yeni teknolojilere yatırım yapıyor ve ürün gamı da oldukça geniş bir kitleye hitap edecek şekilde özenli. 2014 yılında katalizörü Gucci olan Kering Group tarafından satın alınan firmanın perakendenin devlerinden birisiyle devam ettiği yolu İsviçre saat endüstrisinin son zamanlarda geçirdiği zor dönem sebebiyle çakıllarla ve dikenlerle dolu olsa da CEO'su umutlu. Hoffmann ile İstanbul'da saatlerinin distribütörü Şark Saatçilik'in ofisinde, markanın ve perakendenin geleceğini konuştuk. 


Türkiye'ye güvenmiyor musunuz veya Türkiye'yi iyi bir pazar olarak görmüyor musunuz? 

Hayır tam aksine. Buna en iyi ispat bugün burada olmamdır. SIHH'tan sadece üç hafta sonrasında tüm ürünlerle buradayım. Türkiye'nin ürünleri sergileyeceğimiz ilk durak olması hem buranın önemi hem de pazara olan inancımızın göstergesi. 


SIHH'ta bu yıl fuarın ana bölümünde Richemont Group markaları ile yer alıyordunuz. 
Bu kararı nasıl aldınız? 

Bizim için zor bir karar oldu. Ben de Basel civarındanım ve Baselworld bizim için her zaman ev gibiydi. Uiysse Nardin 50 yıldan uzun bir süredir Baselworld'e katılıyor. 29 kez oradaydım ben de, Başından beri SIHH konusunda rahattım ancak fuarın beş günü geçtikten sonra en doğru karar olduğuna bir kez daha inandım, Tepkiler gayet güzeldi, Ulysse Nardin markasının DNASını göstermek için harika bir yerdi. 


SIHH'a geçmenizle sizce müşterileriniz de değişecek mi? 

SIHH çok daha kaliteli, çok daha lüks. SIHH'ta bir ürüne odaklanabiliyor ve o ürünle alakalı derinlemesine bilgi sahibi olabiliyorsunuz. 
Fuar markanın kendisine biçtiği yolculuğunu anlatması için ideal, 


2012'de en son sizinle Le Chaux de Fonds'da yer alan fabrikanızda görüşmüştük. 
0 zaman bana üretim hattınıza yatırım 
yaptığınızı ve bu sayede daha bağımsız ve daha güçlü olacağınızı söylemiştiniz. O zamandan beri neler değişti ürünlerinizde? 

Bu yil sonuçları ürünlerde görüyorsunuz. 
Mine işi mavi kadrana veya yarı saydam mavi kadrana sahip Classico tamamen Ulysse 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Nardin ürünü Silisyum escapement silisyum hairspring gibi teknolojilerin hepsi Uliysse Nardin yapımı ve fiyatı 8.800 İsviçre frankı Bir diğeri ise Marine Tourbillon. Yine aynı teknolojiler ve parçalar yanında Grand Feu mine işi kadranı ve tourbillon mekanizması ile oda tamamen Ulysse Nardin tarafından geliştirilen bir saat modeli ve fiyatı 28 bin İsviçre frankı, Bundan dört veya beş yıl önce yaptığımız bu endüstrileşme (çok seksi bir kelime değil ama..) yatırımı sayesinde bugün pazara daha çeşitli daha hızlı ürün sunabiliyoruz. 
Bugün çok kaliteli ve aynı zamanda makul fiyatlı ürünleri piyasaya sunabiliyorsak bu yatırımların sonucudur. Silisyum parçalarımıza 
10 yıl ve saatlerimize ise beş yıl garanti verebilmemiz de bu yatırımların sayesindedir. 


Uiysse Nardin Classico 


Ulysse Nardin Marine Tourbillon 


Makul fiyatlı saatler demişken, bu yıl gördüğüm hemen hemen tüm firmaların makul fiyatlı modeller de hazırlamış olduğuydu. 
Satışlarda sıkıntı yaşayan veya daha çok satmak isteyen firmaların stratejisi böyle bu yıl. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Biz stratejimizi değiştirmedik. Koleksiyonumuzu derinleştirdik ve bu sayede hem üretim hem de teknik serviste geliştik. Ulysse Nardin İsviçre saatlerinin yüksek etiketlere sahip olduğu dönemde asla fahiş fiyatlar istemedi Her zaman makul fiyata yüksek kalitede saat modelleri ürettik ve sattık. O sebeple şimdi fiyat indirimi gibi bir strateji gütmüyoruz 


Makul fiyatlı modellerin üretimini de mi artırmayacaksınız? 

Elbette bu alana bir ilgi olduğunun ve trendlerin bu yönde ilerlediğinin farkındayız. Bu sır değil, çelik saatler daha çok satıyor ve daha çok isteniyor. Bu bizim için bulunduğumuz alanı terk etmek anlamına gelmiyor. Biz yolumuzda devam edeceğiz 


İsviçre saat endüstrisinin içinde bulunduğun kriz konusunda ne düşünüyorsunuz? 
Nasıl bununla başa çıkılacak? 

Birlik olma yolunda ilerlediğimiz bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Daha aklıselim olmamız yolunda bir fırsat bu.Ben buna kriz der miyim bilemiyorum. Evet her zaman Zorluklar var önümüzde ancak olayların nasıl geliştiğine bakacak olursanız ben buna aklıselim olma yolunda bir birleşme dönemi diyorum. 


Endüstrinin kararlar alma konusunda biraz yavaş olduğunu düşünüyor musunuz? Örneğin bunu önlemek için Richemont Group yönetim kurulunda değişiklikler yaptı. Üstelik bunlar köklü değişikliklerdi... 

Richemont Group yönetim kurulu ile ilgili bir yorumum olmayacak. Ancak anahtar sözcük inovasyon. İnovasyon üstelik sadece teknolojide değil iletişimde de geçerli. Koleksiyonumuzu nasıl sunuyoruz. sizinle nasıl iletişim kuruyoruz bunlar da inovasyonun alanında Her alanda inovasyon şart Sahip olduğunuz kimliğe sarılmanız ve bunu korumanız gerekiyor. Her durakta duran bir trene atlayıp sürekli yer değiştirme dönemi bitti. ONAnıza 


STYLE 


Ulysse Nardin Regatta 


A 
' 
/f. 


sarılıp,ona sadık kalarak kendinizi anlatmanız. 
gerekiyor. 


Siz de nihai müşterilerinizin daha genç olduğuna dair bir araştırmaya sahip misiniz? 
Lüks müşterisinin tüm dünyada gençleştiği gibi bir gerçek var. 
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Evet, ben de tam bunu söyleyecektim. Müşterilerimiz gittikçe gençleşiyor. 28 ve 30 yaş arasında olan ve saatlerimizi takdir eden ve markayı bilen müşterilerimiz var. En önemlisi bunların saatlerimize harcayacak parası olması Alım gücünün demografisinin değişmesi bence daha mühim. 


İsviçre saat endüstrisi yavaş mı sizce diye sormuştunuz. Aslında yavaşlıktan ziyade bu yeni müşteri kitlesini kucaklamak zorunda Onlarla beraber inovasyon da endüstriye gelecek. Ulysse Nardin'e gelecek olursak, Marine Tourbillon ve sahip olduğu 28 bin İsviçre frankı fiyat etiketi daha öncekilerden farklı bir müşteri kitlesini getirecek. Bu da bizim için yeni bir müşteri portföyü demek ve anahtar da burada bulunuyor. 


Sizce bu müşteri kitlesi ürün tasarımını da değiştirecek mi? 

Bence öyle. Öyle olmalı. Eğer dünyayı yöneten insanlara bakacak olursanız hem politik hem de ticari açıdan, hepsi de geçtiğimiz yılı değiştirdi. Önümüzdeki 10 veya 12 yıl içinde de dünyayı millenial dediğimiz kitle yönetecek Ve 


her şey değişecek Tabii ki ürünlerimiz de. 


Saatlerin gittikçe kasa çaplarının küçülmesi, “gereksiz” fonksiyonlar yerine daha elzem olanların gelmesi ve bunun da bir trend olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Özellikle de firmanızın biraz daha büyük saatler üretiyor olduğunu göz önünde bulundurursanız... 

2002'den 2009'a dek saat firmaları arasında abartılı bir trend vardı. Hemen hepsi komplike ve sofistike saatler üretmeye başladı. Öyle ki devasa kasalar içeri 


de işinize yarayacak bir fonksiyon görmeniz zorlaşmıştı, Bugün ise köklere ve gerçek değerlere geri dönme zamanı Biz de SIHH'ta sergilediğimiz model lerde bu trende uygun olanlardan bir seçki yaptık 


Son dönemde otomaton saatlerinizle özellikle ön plana çıkıyorsunuz. Limitli üretim bu modellerin başarısı nasıl ve üretimine devam edecek misiniz? 

Evet, kesinlikle devam edecek. Bu Ulysse Nardin saatlerinin gerçek DNAsını teşkil ediyor Ve buna devam edece! 
da önemli bir yüzdeye de sahipler. Son 10 yılkalkmış olabiliriz ancak bu 30 yıl önce canlandırdığımız bir ürün ga: mıydı. Bu sebeple üretimleri devam edecek 


Ayrıca satışlarımız- 


da bunlarda bir a 


Yeni Lüks kavramı konusunda ne diyeceksiniz. Lüks, yeni bir jenerasyonla beraber değişti mi? 

Aslında önceki jenerasyon da değişti. BL lüks daha kişisel, Yani toplumca lüks olduğuna inandığımız şeyler daha bi geliyor. Örneğin siz bir adada kimseye görün: meden eşiniz veya kız arkadaşınızla tatil ya- 


pıyorsunuz. Bu sizin için lüks bir deneyim. Veya sevdiğiniz bir saati onu bilmeyen bir gruba gösteriyorsunuz. Bununla da gurur duyuyorsunuz. Lüks bu anlamda değişiyor. 


Sizce lüksün değişmesinin sebebi nedir? 
Ben internetin varlığını sebep olarak görüyorum. 

Bence de evet, internet çok etkin. İnternet aynı imle de çok alakalı, Bugün istediginiz tüm bilgiyi internet sayesinde alabiliyor sunuz. Bir saati tüm detaylarıyla öğrenmek isti yorsanız bugün bakacağınız ilk yer internetolur. 


Zamanda e: 


Peki bu daha sofistike müşterilerle nasıl baş edeceksiniz, onları nasıl mutlu edeceksiniz? 
Gerçek değerlere bağlı kalmalısınız. Bunlar şirketinizin tarihi Ve onun hikayesidir. Bizim cilik enstrümanları, kronograflar, dalış saatleri.. Bugün Ulysse Nardin'i araştır dığınızda yaptığınızda 52 ülkenin ordusundaki gemilere kronometre yaptığım İnsanlar da bunu okuyabiliyor ve neyin doğru olup olmadığını anlıyor, Grand Feu mine işçiliği nedir diye birisi aratsa bugün İnternette sade ce bir avuç dolusu İsviçreli firmanın bunu kendi başına becerebildiğini okuyacaktır. Bu sebeple gerçeklerimize bağlı kalmalı ve onları olduğu gibi aktarmalıyız. Hikayeler uyduramayız www.ulysse-nardin.com www.sarksaat.com.tr 


örürsünüz 


Ulysse Nardin Cage Tourbillon 
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Ulysse Nardin Stranger Oniy Watch 


STYLE 


SIRADIŞI OLMANIN ZAMANI 


Saatlerde küçülen boyutlara eşlik eden sakin tasarımlar malum bu yılın en baskın trendlerinden Ancak trendlere uymak kimin umurunda ki? Renkli, çarpıcı ve kesinlikle bileğinizde güçlü duruş sergileyecek bir saat arıyorsanız eğer bulmanız an meselesi. 


AUDEMARS PIGUET, 
ROYAL OAK OFFSHORE DIVER 

2016'da görücüye çıkardığı canlı renklere sahip kronograf dalış saatlerinin bu yıl fonksiyanlarında sadeliğe giden Audemars Piguet, capcanlı renklerden ise vazgeçmiyor. 
www.audemarspiguet.com 

www.tektassaatcilik.com.tr 
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GRAHA 
CHRONOFİGHTER 


VİNTAGE 


1940'ların savaş ortamında ilk defa savaş uçaklarının gövdelerine moralleri yükseltmek için çizilen 
Pin-Up kızlarını Graham saat kadranlarına taşıyor. 
Her birinden 100 adet örnek üretilecek modeller 
Sally, Anna, Nina ve Lilly cezbedici selamlarıyla anınızı neşelendirmek için hazırlar. 
www.grahaml695.com www.sarksaat.com 


e li HAM 
Cron ig 
Ana |" 


> se a ge o 


Kol saatiniz 10,000 G şoka kadar dayanıklı olsun ister misiniz? Richard Mille tenisin efsane ismi Nadal'a adadığı serisine eklediği yeni modeli için şoka dayanıklılık özelliğini geçilemez bir rekorla taçlandırmış. 


wwwrichardmille.com 


RICHARD MILLE, RM 27-03 TOURBILLON RAFAEL NADAL 


PİRELLİ 


Hızlı yarışçılar ve yarışseverer için İsviçreli Roger Dubuis yarış dünyasının tekerlek uzmanı İtalyan Pirelli ile güçerini birleştirdi ve limitli üreim bu seri ile pistlerin canlı renklerini bileklere taşıdı. 


wwwrogerdubuis.com 
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STYLE 


SADE, ŞIK VE YERLİ! 


2016 yılında kurulan, sportif şık çizgisiyle dikkatleri üzerine çeken ve gelişimi konusunda 
oldukça iddialı olan erkek markası ALLMUR'un kurucusu Ali Murat Zarei ile merak ettiklerimiz üzerine sohbet ettik. 


N 
/ 
' 
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GİZEM GÜKTEPE 


Bize yeni kurmuş olduğunuz ALLMUR markanız hakkında bilgi verir misiniz? 

Allmur'u 2016 yılında, şık, kaliteli ve sade erkek giyim ürünleri ortaya çıkartmak amacıyla kurmaya karar verdim. Türkiye'de basic kavramına yeni bir bakış açısı getirmek en büyük hedeflerimden biri.. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda da kaliteli iplikler kullanarak insanlara en üst seviyede kaliteyi olabildiğince uygun fiyatlarla buluşturuyoruz. Bu şekilde insanların giydiği kıyafetlerden keyif almalarını da sağlamayı hedefliyorum. 


Hedef “dünya çapında bir marka” olmak mı? 

Elbette; zaman içerisinde yurt dışına açılıp tamamen Türk ürünleriyle yapılmış Allmur'u dünyaya tanıtmak istiyorum. Ancak bu yolda hedefe doğru odaklanmak, doğru seçimler yapmak, insanları memnun etmek ve bu vizyonun geniş tutulmasi çok önemli. Bugün Türkiye'de fazla olmamakla birlikte bunu ba 

şarmış markalarımız var. Neden bu markalar 

dan biri Allmur da olmasın? 


Bu projenin bir serüveni de var mutlaka? 
Alimur fikri yaklaşık 3 senedir kafamda vardi. Erkek modasıyla her zaman yakından ilgilendim. Alışveriş konusunda çoğu erkeğin geçirdiği zamandan fazlasını geçiriyordum. 
Astronomik rakamlar da ödediğimi hatırlarım yeri geldiğinde. Fakat işin içine daha fazla girildiğinde aslında bu rakamların ödenmesinin çok da akıl kârı olmadığını fark ettim ve “neden kaliteyi rahatlığı ve şıklığı çok daha uygun fiyatlarla tasarlamayayım?” diye düşünmeye başladım. Aileden gelen bir tekstil geçmişi de olunca 2016'da bu işe girmeye kesin karar verdim. 


Sezon ürünlerinizle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? 

2017 yaz koleksiyonumuzda, tshirtler, kapüşonlu sweatler, gömlekler, sweatshirtler ve eşofmanlar mevcut. Markanın en önemli özelliklerinden biri ultra sadelik... Gerçekten sadeliği arayan, kıyafetlerde karışıklıktan hoşlanmayan insanların seveceği parçalarimız var. Kalıplarımız giyildiğinde sadeliğine 


rağmen kendini hemen belli ediyor ve bu da bizi farklı kılıyor. 


Özellikle hitap etmek istediğiniz bir kitle var mı? 

Allmur markası hedef kitle olarak 16 yaşın- dan 35 yaşına kadar insanların rahatlıkla tercih edebileceği bir marka.. Bunu çok da sınırlandırmak istemiyorum aslında, kendini genç hisseden, kaliteli giyinmeye önem veren herkese hitap ediyoruz. Bu arada yola erkek markası olarak çıktık ama kalıplarımız o kadar beğenildi ki belli ürünlerimiz kadınlardan da büyük ilgi gördü, O yüzden artık erkeklerle sınırlandırmıyoruz Allmur kitlesini. 


Yaz sezonunda özellikle öne çıkan koleksiyon ürünleriniz nelerdir? 

Yaz denince akla t-shirtler gelir elbette... Biz de Allmur olarak 3 farklı tshirt modeli yarattık. 
Bunlar farklı modellerde, farklı kumaşlarda, yazın insanların rahatça giyebileceği, aynı zamanda şıklıktan da ödün vermeyerek kombinlerini tamamlayabilecekleri ürünler. 


Sonbahar - Kış sezonu hazırlıklarınız da başlamıştır çoktan? Bize gelecek sezona dair trend ipuçları verir misiniz? 

Kazaklar, uzun hırkalar, normal kesim hırkalar ve rahat kumaşlı ceketlerle beraber yine kapüşonlu sweatshirtler Allmur'un sonbahar - kış koleksiyonunda öne çikan ürünlerimiz olacak. Daha ağırlıklı olarak koyu renkler kullandığımız ve Allmur'un adeta temsilcisi olan sadelikten ödün vermeyeceğimiz bir kış koleksiyonu olacak. 


Sizce erkek modası Türkiye'de iyi bir noktada mı? 

Erkek modası kadın modasına oranla Türkiye'de daha düşük bir noktada... Gün geçtikçe batı modasına daha fazla yaklaşım gösteriyoruz ve bu kendini çok net bir biçimde belli ediyor. Ülkemizde daha çok yabancı markaların tercih edilmesindeki sebeplerden biride bu... Bizler tamamen Türk üretimi markalar olarak kesinlikle kendi değerlerimizi kaybetmeden modanın bir parçası olabiliriz. Bunu yapabilecek her türlü imkan ülkemizde ve insanımızda mevcut 


Global markalardan favorileriniz hangileri? 
Aslında birçok marka var elbette... Bunlardan biri Christian Dior; tasarımlarını çok beğeniyorum. American Vintage, Acne Studio gibi markalar da kesinlikle takibe değer... 


87 KeNOTE YAZ 2017 


STYLE 


ERKEK MODA DÜNYASINA YÖN VEREN 
KADIN MODA TASARIMCILARI 


Moda dünyasında erkek baş tasarımcıların kadın modasına yön vermesi fazlasıyla alışkın olduğumuz bir durum. Peki, oyunda roller değişirse? GİZEM GÖKTEPE 


Günümüzde birçok kadın moda tasarımcısı erkek modasına yol gösteriyor. Celine'in kreatif direktörü Phoebe Philo en güçlü örneklerden biri, Her ne kadar Miuccia Prada ve Donatella Versace kreatif direktörlük unvanlarını "miras" olarak almış olsalar da ikisinin de yeteneğinden kimsenin kuşkusu yok. Çok büyük bir mücadele vermelerine rağmen, kadınların sürücü koltuğuna geçebilmeleri; kadın modası için hala nadir, erkek modasiiçinse oldukça az rastlanan bir durum. Fakat artık durum değişiyor baylar bayanlar! İşte karşınızda erkek moda dünyasını şekillendiren kadın tasarımcılar: Şimdi bu başarılı kadınları kutlamanın ve onlar hakkında biraz bilgi edinmenin zamanı! 


HERMES 

Moda dünyasında rüzgârı kadınlardan yana çeviren isimlerden biri V&ronigue Nichanian, 

Yıllarını Cerruti' de geçirdikten sonra kariyerine Hermes'in erkek modası bölümünde devam eden Nichanian'ın terziliğe ve kaliteli kumaşlara olan inancı, onu kariyerinde bu noktaya taşımasına yardımcı oldu. Bu arada Hermes demişken, kadın bölümünün kreatif direktörü de yine başarılı bir kadın: Nadöge Vanhee-Cybulski Hermes, kadının gücüne ve yeteneğine fazlasıyla inanıyor. 
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JIL SANDER 

Jil Sander sadece kendi markasının erkek bölümünde değil aynı zamanda Uniglo ve Prada da yaptığı çalışmalarla erkek moda dünyasında adından başarı ile sıkça bahsettirmeyi başardı. 
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COMME DES GARÇONS 

Rei Kawakubo gerçekten bir — efsanesi, 40 yıl önce kurduğu Japon moda imparatorluğu Comme des Garçons'u kısa bir süre içinde dünyanın en başarılı erkek moda markalarından biri haline getirmeyi başardı. Sadece markayı kurmakla kalmayıp her sezon başarısına başarı katmayı prensip haline getirdi. 


STYLE 


ANN DEMEULEMEESTER 


Ann D. avantgard stili ile moda dünyasında adından sıkça bahsettirdi. Belçika'da bulunan Antwerp's Royal Academy of Fine Arts" dan 80li yıllarda mezun olan 6 avantgard moda tasarımcısının oluşturduğu, Dries Van Noten'in de dahil olduğu Antwerp Six in üyelerinden biri. 1996' dan beri koyu estetik anlayışını sürdürüyor ve bu stili ile ünlü rap yıldızları Kanye West ve AŞAP Rocky'nin ilgisini fazlasıyla çekiyor 


ASTRID ANDERSEN 
Astrid çevresindeki maskülen ei liklerden ilham alarak koleksiyonlarını tasarlıyor. Spor ya da hiphop müzik de ilham kaynaklarından bazıları... Basketbol temalı koleksiyonu bu çizgisine verilebilecek örnekler arasında yer alıyor. Bol kesimler ve güçlü koyu renkleriyle tasarımcının estetik anlayışını yansıtıyor. 


kin- 
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UNIS 

Eunice Lee yenilikçi bir tasarımcı. Amerikan yapımı düz ve rahat kesimli pamuklu pantolonları ile ABD'de ve dünyada erkek modasına damgasını vurdu. 2000 yılından beri sade stilini koruyor ve moda trendlerini takip etmemesine rağmen, her sezon güçlü ve başarılı bir şekilde ürünlerini Unis severlerle buluşturmaya devam ediyor. 


VERSACE 


3 moda di 
inden bir ieticisi ve mira 


kanın erkek 


HIGHLAND 

Kuzeni Cramer Tolboe ile birlikte Highland markasını kuran Lizzie Owens, her zaman erkek giyim dünyasına karşı bir ilgiye sahipti. BU ilgisini kostüm tasarımına olan sevgisi ile birleştirip, yeni bir estetik anlayışı meydana getirdi. Kariyerinin bir bölümünde Mgmt ve The Killers markalarına da tasarım yaptı Yanı sira, Patagonia ve The North Face gibi doğa spor: leri giysi markalarına olan sevgisi Highland markasını daha iyi bir noktaya taşıdı. 


STYLE 


KISA MESAFE 


Yaz mevisimi denince ilk olarak akla şortlar gelir, bu sezon erkek stilinde “kısa şort” dikkatleri üzerine çekiyor. Neredeyse dizaltına kadar inen şortları bir kenara bırakıp, bacak boyunu daha uzun gösteren rahat ve serin kısa şortları tercih ederek modem bir stil sahibi olabilirsiniz. 


Gosha Rubohinskiy 
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GİZEM GÖKTEPE 


Bi 


Antoine 
Artus 


Gomme des Garçons 


HOUSE OF HOLLAND KENT & CURWEN 


PLAIN JANE HOMME RELIGİON, BEYMEN 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GİZEM GÖKTEPE 


ME 


KAFAMIZ 
RAHAT 


Erkek stilinin kilit aksesuarı şapka, bu sezon sadece güneş altındayken değil, aynı zamanda davetlere giderken de şıklığınızı tamamlayan favori parça olmaya aday. Güneş altında sizi korurken, aniden çıkan planlar için de özensiz saçlarınızın kurtarıcısı olarak stilinize cool bir dokunuş katabilirsiniz. 


-ACNE STUDLO 
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Michael g 


Chance The Rapper Starkl 


ALEXANDER MCGUEEN DIESEL DSOUARED 


GIVENCHY MONCLER 
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GİZEM GÖKTEPE 


YELKENLER 
FORA 


Güneşin kendini göstermesiyle birlikte kendimizi plajda, teknede, kısacası tatilde hayal etmeye başlarız. Bu hayal ettiğimiz yaz temasını trendinize de uyguladığınız da yaza hazırsınız demektir. Denizci stili her dönemin vazgeçilmezi olmuştur. Lacivert, beyaz, kırmızının biraraya gelişini, çizgili t-shirt ve çapa motifiyle destekleyerek yazın denizci stilini her ortama adapte edebilirsiniz. 


— TOPMAN 


STONE ISLAND 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l MONCLER 


MAISON KITSUNE 
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JEAN PAUL GAULTIER VİNTAGE 


GUCCI 


CONVERSE 
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GİZEM GÖKTEPE 


Her mevsime, her davete, her tarza ayak uyduran krem tonları bu sezon da erkek trendinde bayrakları eline almış görünüyor. Yaz aylarında spor şık tarzın yumuşak karizmasını bu renkle tamamlamak mümkün.. 


Alexander McGusen 


Dries Van Noten 
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KADIN OLMANIN 
EN ZARİF HALLERİ 


IWGC'den Kadınlara Da Vinci Jesti 


Son yıllarda erkeklere özel bir marka olarak adını oldukça sık duyduğumuz IWC bu yıl kadın hayranları için sahip olduğu en değerli saat koleksiyonlarından biri olan Da Vinci'yi yeniden yarattı. Peki firmanın bu sert hamlesi acaba ona tutkuyla bağlı olan erkekleri ve onun maskülen çizgisinden hoşlanan hatırı sayılır bir kadın kitlesini Üzer mi? Bu soruyu ve diğerlerini firmanın ürün geliştirmeden sorumlu yardımcı direktörü Walter Volpers cevapladı. okrayruruş 


gr | 
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Bu yıl Da Vinci ailesine bir geri dönüş yaptı IWC ve uzun zamandan sonra ilk kez kadın saatlerindeki gücünü gösteriyor. Bu konuda ne söylersiniz? 

Her şeyden önce biz uzun zamandır ilk kez Da Vinci ailesine geri dönüş yapıyoruz. Ve kadın saatleri erkekler için olanlardan ilk kez daha fazla, 2000 yılında “Engineered for Men" mottosuyla yaptığımız kampanyamızı biliyorsunuz. MWC erkeklere özel bir marka olmuştu ancak geçmişine baktığınızda IWC kadınlar için de saatler üretti, Kurulduğumuz günden bu yana kadınlar için de saatler ürettiğimiz için bu bağlamda yeni bir şey yapmıyoruz aslında. Arşivleri karıştırmak konusunda ise iki yıl önce Portofino ailemizi, ki bu alle oldukça casual saatlerden oluşuyor, geçen yıl Pilot ailemizi ve bu aile de spor saatlerden oluşuyor, bu yıl ise zarafetiyle öne çıkan klasik Da Vinci ailesine mensup saatlerimizi sunduk. 


Da Vinci aslında Tonneau şekilli kasalarıyla bilinen bir model olmasına rağmen bu yıl onu yuvarlak kasalı olarak sunuyoruz. Tonneau hala güzel bir saat kasası şekli ve kadınlar da onu seviyor ama kabul edelim biraz niş bir model Çoğu kadın bu kasa şekline yeteri kadar ilgi göstermiyor Biz de bu sebeple yuvarlak kasa şeklinde karar kıldık. 


Bir kadın, yuvarlak kasaya sahip olması dışında, sizce neden bir Da Vinci saat almak istesin? 

Farklı saatler farklı insanların ilgisine mazhar oluyor. Bizim altı farklı ailemiz var ve her biri başka bir dünya sunuyor. Portugieser daha çok denizle, yelkenle ve macerayla alakalı bir dünyaya ait, Portofino isetam anlamıyla İtalyan Dolce Vita'sını çağrıştırıyor. Da Vinci ise Leonardo Da Vinci'den geliyor. Matematik ve bilim dehası Da Vinci güzelliği ve sanatı matematikle birleştirir. Bizim saatlerimizi de bilim,teknoloji ve sanat ile güzelliğin birleşimi düşünün. Bilimden, sanattan ve etrafımızdaki güzelliklerden aynı anda zevk alan kadınlar için diyebiliriz. Yeni koleksiyonumuz da bu kombinasyonu sunuyor ve bunlardan zevk alan kadınları hedefliyor. 


Yeni Da Vinci ailesi sizce IWC'nin maskülen imajını veya bugüne dek süregelen bu imajı beğenen saat meraklılarını etkileyecek mi? 
Hayır, hiç sanmıyorum. Çünkü saat meraklıları WC'nin geçmişini çok iyi bilir. Geçmişimizde sadece kadınlara özel, küçük kasalı veya taşlarla süslü modeller çıkarmıştık. Erkeklere özel yaptığımız kampanya 


dediğim gibi 2000'de başladı ve çok da başarılı oldu. Ancak dünya değişiyor ve gelişiyor. Bizim de buna ayak uydurmamız gerek. Burada yaptığımız da budur. 2007'de Da Vinci ailesini yeniden görücüye çıkardığımızda küçük kasalı, yakutlar veya zümrütlerle işlenmiş kasalı sadece kadınlara özel modellerimiz yine vardı. Bu sebeple gerçek saat meraklılarının, özellikle de IWC'yi yıllardır bilenlerin bizim imajımızı değiştirdiğimizi düşüneceğini zannetmiyorum. Ayrıca şöyle bir artısı da var ki WC saat alan bir erkek artık eşine de aynı anda bir WC alabilecek. 


Aslına bakacak olursanız IWC'nin özellikle kadınlar için bir model üretmese de, ona hayran bir kadın kitlesi zaten vardı. Bu tip maskülen saatleri seven ve IWC'nin 40 veya 42 mm kasa çapına sahip modellerini kullanan kadınlar bu daha feminen modellerden pek etkilenmeyecektir ve yine nispeten büyük ve maskülen modelleri arzulayacaktır diye düşünüyorum. 


Bu kadınlar güçlü kadınlar. IWC her kasa boyunda modeller üretmeye devam ediyor. Yeni Da Vinci ailesinde de 40 mm kasa çaplı modeller var. 
Bu güçlü olan ve bunu göstermeyi seven kadınlar için de mükemmel modeller bunlar. En küçüğünden en büyüğüne ve en komplikesinden, sade otomatik modellere dek geniş bir yelpazede ürünümüz var ve sanırım hemen herkese hitap ediyoruz. 


Buna trend demek doğru mu bilmiyorum ancak benim dikkatimi çeken şey insanların daha az komplike ve gösterişten uzak saatlere doğru bir eğilimi var sanki, Bu yıl tanıtılan saatlere baktığımızda çoğu firmanın arşivleri karıştırdığını ve bahsettiğime benzer vintage modelleri canlandırdığını görmek mümkün... 


Kesinlikle öyle. Bence bu bir trend. evet. Dünya kritik zamanlardan geçiyor. Hergün başka bir mücadele ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Terörizm, politika, ekonomik dengesizlikler... İnsanlar daha çok aldıkları ürünün ederine bakar durumda. Tabii ki insanlar daha özel ve yüksek komplikasyona sahip modelleri de almak istiyor ama gerçek şu ki bunu daha sessiz bir şekilde yapıyorlar. Evet, pahalı saatler alıyorlar ancak bunları göstermek istemiyorlar. 

WWWİWC.COM 
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OKTAY TUTUŞ 


Etkileyici yenilikler 
Ve Cesur tasarımlar 


mücevher ustalarından 

son zamanlarda beklenilen şeylerin başında geliyor. 
Fonksiyonelliğin ve oyunun öne çıktığı yeni mücevher tasarımları gündelik hayatın koşturmasına ve her zaman dört gözle beklenen partilerin şıklığına uygun olacak şekilde hayat kurtarıcı özelliklere sahip. 


Çelik, yarı değerli taşlar ve PVD ile yenilikçi tasarım birlikteliğinden doğan Celtc bileklikler, Isviçreli 
Oharriol'den. 
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Kurukafa, aksesuar tasarımının vazgeçimezierinden ancak İsviçreli de GrİSOGONO onunla vizyoner bir şekilde oynayarak hem çiftzaman dilimi gösteren bir saatnem de üç bOyUlu gikileyici bir mücevher yaratmış. 


yansıtıyor. 


wnwhalfaviiatan com 


8Z sıcağında açan Capcanlı kaktiis çiçeklerini en GE alıcı aksesuarlardan oluşan actus de Cartier koleksiyonuyla 

canlandıran Parizyen Cartier, cesur kadınlara süllerini #88, 
tamamlamaları iÇi 1 
harika bir alternaüf 
“Veriyor. 
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SEVDİĞİNİZ MARKALARIN LİSANSLI ÜRÜNLERİ 


Kosifler Oto Bufik'te. 


Kosifler Oto Bostancı 
İçerenköy Mah, Askent Sok. No: 3B Ataşehir / İstanbul Tel: 0 (216) 5783333 


Kosifler Oto Caddesi 
Bağdat Cd. No; 234 Çiftehavuzlar / İstanbul Tel: 0 (216) 468 99.00 


Kosifler Oto Kavacık 
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No: 27 Kavacık-Beykoz / İstanbul 
Tel: 0 (216) 559 09 09 


Kosifler Oto Antalya 
Sinan Mah. Serik Cad. No: 239 Havaalanı Yolu / Antalya 
Tel: 0 (242) 320 44 00 


Kosifler Oto Samsun 
Şabanoğlu Mah. Atatürk Bul, Samsun - Ordu Karayolu 8, Km Tekkeköy/ Samsun api 
Tel: 0 (362) 266 4545 


Online Siparişleriniz için: . : 
ll ler Kosifler Oto Bulik 


Gem Palace 
Hindistan'dan 


Dünyaya 
Yayılan 
Işıltı 


Hindistan; altın işlemeli sarilerin, sokaklarda uyumasına rağmen mutlu insanlarla; Bollywood filmlerinin tabiat güzellikleriyle; zenginlik ve fakirliğin iç içe geçtiği rengarenk gizemli bir diyar... Meraklıları için ise Hindistan dünyanın mücevher cenneterinin başında geliyor. 


Mücevher dünyasının günümüzdeki parlayan yıldızı Hint tasarımlar. Geçtiğimiz yıllarda kendini tekrarlayan mücevher dünyasının imdadına; tüm ihtişamı ve renkliliği ile Hint mücevheri yetişiyor. Aslında 5000 yıla uzanan geçmişi ile çok özel bir yeri olan Hintmücevheri uyuyan bir güzeldi ve uyandı demek belki de en doğru ifade, 20. Yüzyılın başında ekonomik sorunlarla boğuşan Avrupa mücevhercilerinin Hintli Maharacalar sayesinde nefes alabildikleri unutulmaz bir gerçek. Öte yandan "tamamen duygusal” bu işbirlikleri sayesinde Avrupa aristokrasisi renkli taşların büyülü birleşiminden oluşan Tutti Frutti stili le ve ayrıca fasetsiz kesildikleri, ışığı yeterince yansıtmadıkları ve büyüklükleri nedeniyle “barbar mücevherleri" diye nitelendirilen gösterişli Hint tasarımlarıyla tanışmış oldu. 


Hindistan hem üretim hem de kullanım anlamında önemli mücevher ülkeleri arasında en üst sıralarda. Hintli kadınların mücevher tutkusu öylesine büyük ki düğün mevsimleri dünya altın fiyatlarını etkiliyor. Her anlamda tepeden tırnağa mücevherlere bürünen gelinlere alışılmış olsa da Maharacalar 


döneminden beri Hint erkeklerinin mücevher takması adet olduğu için onlarda en az gelinler kadar göz kamaştırıyor. 


21. yüzyılın ilk çeyreğinde ise ihtişamlı tasarımları ile Hint mücevheri yeniden gözde. Hint mücevheri denince dışarıdan bakan bir göz için tek bir tarz akla gelse bile uzmanlar üç ana stilden bahsediyor. 22 ayar altınla işlenen ve orta sınıfın vazgeçilmezi tasarımlar; Tanrı ve Tanrıçalardan esinlen tapınak mücevherleri ve son olarak Kraliyet mücevheri diye bilinen Racastan bölgesinin ihtişamlı tasarımları 


Hint mücevheri denince akla gelen ilk nokta Jalpur.. Pembe şehir, amber kokularının, özel tasarımların, baş döndürücü taşların gerçek tapınağı; büyülü Jaipur. Ve 1852'den beri bir şehir efsanesi haline gelen Gem Palace. Jaipur'un meşhur minakari ve kundan el işçilikleriyle birleşen değerli taşlar, kişiye özel yapılan tasarımlarla birleşince Gem Palace'ın ünü Slumdog Millionare'den çok daha önce Hollywood starlarını etkisi altına almış. 


1947 yılında Hindistan'da cumhuriyet ilan 
edilmesi doğal olarak tüm ülkeyi etkilemiş ama Gem Palace'a etkisi bir başka. Cumhuriyetle birlikte Maharacalar da halk gibi vergi vermeye başlamışlar ve bunu karşılamak için en özel mücevherlerini elden çıkarmak zorunda kalmışlar. Böylece son elli yıldır Gem 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İİ ÖZLEMGÜSAR 


LÜKS DANIŞMANI 


Palace ailenin önceki kuşaklarının Maharacalar için tasarladığı mücevherleri geri toplamaya başlamış. Bu hazinenin içinde altından yapılmış pırlanta ve yakutlarla süslü gerçek boyutunda bir papağan olduğunu öğrenmeniz belki koleksiyon hakkında bir fikir verir. İşte bu yüzden Gem Palace sadece mücevher severlerin değil koleksiyoncuların da gözdesi, 


Moğol imparatorlarından, Prenses Diana'ya Jackie Onasis'ten, Gynweth Paltrow'a kadar her zevkin gözdesi olmaya bilen Gem Palace aslında pırlanta madenlerinden, mücevher tasanımcılığına kadar uzanan Kasliwal hanedanının sekiz kuşağının göz nuruyla oluşmuş. Üstelik bununla da kalmamış New York Metropolitan Müzesinde daimi sergileme hakkı elde etmiş tek mücevherci olmayı başarmış. 


Lüksün yeni dünyası deneyimlerle kök salıyorsa emin olun Mirza İsmail caddesinde ki Gem Palace bu deneyimi ilk girdiğiniz andan itibaren yaşıyorsunuz. Üstelik zenginliği ihtişamı ve gücüyle dillere destan olan Maharacalar zamanına ışınlanarak. Gem Palace Maharacaların antik mücevherlerinden, Hint el işçiliğinin en güzel örneklerini taşıyan modern mücevherlere kadar her tarzda ve her fiyat aralığında tasarımları ile Hint mücevherinin gözbebeği. 


Siz en iyisi dünya gözüyle Jaipur'u görmeden ölmeyin, Jaipura'a giderseniz de Gem Palace'i görmeden dönmeyin. 
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ROUGE 


KÜLTÜREL BİRİKİMDEN YOKSUN YARATICILIK? 
MÜMKÜN DEĞİL! 


İpekyol, Twitst, Machka markalarının başarılı yöneticisi Azra Zeyrek, yaratıcılığın ancak kültürel birikimle mümkün olabileceğini söylüyor. GİZEM GÖKTEPE 


Tek bir ekiple İpekyol, Twist ve Machka gibi üç önemli markanın pazarlama direktörlüğünü yapıyorsunuz. Zorlu bir yönetme süreci olmalı bu? 

İpekyol Twist-Machka Pazarlama Direktörlügünde 5. yılım. Üş markayı yönetmek sihette çak kolay değil Oldukça yorucu ama bir o kadar da keyifli bir süreç. Birlikte başa” rili ve keyifli işlere imza attığımız; oldukça cinamik, vizyoner, hep daha fazlasını yapmaya gayrel eden, mutlu bir ekihim var. Başarıyı yakalamak İçin doğru oyuncuları doğru şekilde bir araya getirmek ve planlı programlı ilerlerken oluşan aksaklıkları,dazunda bir esneklikle karşılayarak hir avantaja çevirebilmek önemli kıstaslar bana göre Bunun yanında, ekip için” de belirgin bir uyum ve takım ruhu olduğunda da başarı kaçınılmaz oluyor. 


Türkiye zamanla modayı daha çok takip eden,modayla iç içe olan bir ülke haline geldi. Siz bu gelişimi nasıl yorumluyorsunuz? 
Aslında cevabım, sorunuzun içinde sekli, Türkiye madayı takip eden hir ülke evet, ancak modayı yaratmak için ihtiyaç duyulan eğitim. 
altyapı ve vizyonu deslek'eyecek ortamı yaratamadığımız bir gerçek. İstisnalar elbette ver.Ancak Ülke olarak genç tasarımcıları daha fazla cesarellendirecek, yaratıcılıklarına kal kida bulunacak bir eğitim anlayışına. ihtiyaemiz olduğunu düşünüyorum, Üretim konus suna verileri önemin, Lasanm süreçlerine de verilmesi gerektiğine inanıyorum 


Peki Türk markalar ve Türk tasarımcılara yönelik farkındalığın da giderek arttığını düşünüyor musunuz? Gelişim güzel mi sizce? 
Beğendiğiniz bir Türk tasarımcı var mıdır? 
Instagram, Pinterest ve benzeri dijital plat formlar sayesinde artık dünyanın herhangi bir yerindeki kreatif kaynağa ulaşmak ve on- dan ilham almak mümkün, Büyle bir ortamdan olumliu anlamda etkilenmemek mümkün değil. 
Ancak gerçek tasarımcılar, bunu mimari, MÜzik,resim, sanat ve benzeri kültürel alanlarda sahip oldukları farki bilgi ve disiplinlerle birleş-Ürip, gerçek anlamıyla “yaratıcı” bir fikir ortaya gikarahilenler. Basil hir fikir ile bir çıkış noktası belirleyerek üzerine kişisel yorum ve estetik anlayışını katarak ortaya anlamlı bir bütün çıkaranların her zaman takdir göreceğine inanıyorum, Teknaloji bu denli hayatımızın içinde değilken de bu böyleydi; hundan sonrası için de yaratlliğin bu şekilde tarımlanacağına inanıyorum. Kültürel birikimi olmayan yara" tci bir beyin bana göre olası değil. Her şeye Teğmen, başarılı Türk tasarımcılar olduğunu düştnüyorum ve gençlerin de arkadan hızla yetiştiğini görebiliyorum. 


Başarılı, sağlıklı, güzel ve mutlu bir kadın profiliniz var, Sırrınızı bize açıklar mısı İnsanların kendisiyle harişik olmasını, kendine özen göstermesini, her daim gelişime açık ve mücadele gücüne sahip olmasını önemsiyorum. Neyi istediğinizi bilmek kadar neyi istemediğinizi bilmek de önemli bir değer hana göre: Yaplığınız iş her ne olursa olsun, çıkış noktanız kendiniz ve potansiyeliniz 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olmalı. Hayatta çak çalışmak, üretken olmak, mutluluğun en büyük kaynağı... Tüketimin bu denli körüklendiği ve başkalarının hayatlarına odaklanılanı hir popüler kültürde kendi işinize dönerek her gün kendinize bir değer katabiliyorsanız eğer, çok şanslı ve MUtİUSUNUZ demek 


Güçlü bir gardırobunuz olduğu biliniyor. 
Gardırobunuzda olmazsa olmaz parçalarınız nelerdir? İpekyol, Twist ve Machka'yı saymazsak favori markalarınız nelerdir? 
Moda seklöründe çalışıyor olmanın getirdiği avantaj sebebiyle trendlere hâkim olsam da kişisel gardırabıumda minimalist ve zaman- siz parçaları tercih ediyorum. Aksesuarlarla görünümümü kişiselleştrmeyi seviyorum. 
Vintage, mutlaka hir hikayesi alan mücevherler ve sksesuarlar favorim. Gardırodumda en sadık olduğum parça için beyaz gömlek diyebilirim. Ayrıca kaşmir triko ve ceketler İlg iyi kesimli denim ve pantalonlarımı sayabilirim. 
Prada, YSI, Dior, Balenciaga, Jacguemus, Rochas favori markalarım arasında, 


Sizden bir de tavsiye alalım o halde? Bir kadını gündüzden de geceye taşıyabilecek, “kesinlikle kurtarıcıdır” de: 
look var mı kafanızda? 

Mesküleri görünüme, zarif stilettolar İle bir doz feminenlik katmayı sevdiğim, sade bir tarzım ver. Bayaz gömlek ve iyi kesimli bir isan ile kombinleyebildiğim şık stlettalar kesinlike beni en iyi yansıtan ideal görünüm diyebilirim. 
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Hafızalara erkek iş giyim ikonu olarak kazınsa da, kadınların vazgeçilmez parçası tulumlar, zarafetin çekicilik alanlarında bize en önden yer ayırıyor. 
Hem seksi ve zarif görünmek istiyor hem de rahat olmak istiyoruz, yani bu 


yaz tulum trendini favorilerimize alıyoruz. 
GİZEM GÖKTEPE 


Stella McCartney 


Hermes 


Fendi 
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Alice * Olivia -Ghloe Frame Denim 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ROUGE 


SICAK SARI 


Sarı, içimizi ısıtan güneşin rengi; yazın, N enerjinin, neşenin, varlığın sembolüdür. 

Sezonun da altın trendi bu renk Gucci, 

Bottega Veneta,Chloe gibi önemli moda Balenciaga evlerinin podyumda dikkat çekici rengiydi. 

Yaz mevsiminde gardıroplarımızın 

demirbaşı, her davetin kurtarıcısı 

elbiselerimizi sarı renkte tercih ederek 

hem sezona ayak uyduruyoruz,hem de 

içimizdeki ışığı çarpıcı etrafa yayıp dışa 

VUFUYOTUZ. GİZEM GÖKTEPE 


,. > 
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Alice * Olivia 


Dolce & Gabbana 


Gianvito Rossi 
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Sara Battaglia Carven 
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Puantiye dendiğinde akla öncelikle 

siyah ve beyaz geliyor, bu iki rengin 

çarpıcı zıtlığını şık bir tavırla elbiselerde, pantolonlarda, aksesuarlarımızda yaz boyunca rahatlıkla sergileyebiliriz. 
Gardıroplarımızın bu nostaljik deseni, sezonda hem gündüz hem gece biz eşlik eden modern duruşuyla dikkatleri şüphesiz üzerine çekecek. GİZEM GÖKTEPE 


Dolce & Gabbi 


Ghristian Dior 
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GCandela Novembre Cameron Diaz Olivia Palermo Niki Taylor 


Comme des Garçons 


Marc Jacobs 


Michael Kors 


Alexander Möğuegn 


Charlotte Olympia 
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KLASİK DÖNEMİN 
MODERN DÜNYADAKİ 


İZLERİNDEN İLHAM ALIN 


EĞİLİM: 
HAZER 


80'lerin klasiği hazeran mobilyalar çağdaş yorumlarıyla geri dönüyor. Üstelik, geçtiğimiz sene kendini göstermeye başlayan bu eğilim hiç duracağa da benzemiyor. 


5 


GİZEM BÜYÜKTÜRKOĞLU 4 


Hazeran denince, belki de çoğumuzun hafizasında 80'lerin koltukları, üzeri cam, altı hazeranlı sehpalar yer alır. Saçı, makyajı, modasıyla 80'lere ait ne varsa bizlere komik ya da itici gelse de, bu zamansız teknik Avrupa'da 
ilk olarak 17, yüzyıl sonlarında görülmüş. 19 
yüzyılın ortalarına doğru makine sanayinin gelişmeye başlamasıyla özellikle Avusturya, Fransa ve İtalya'da sürekli üretim mobilya- 


si olarak "Hezaren" sandalyelerin yapımına başlanmış. İlk fabrikasyon bükme mobilyayı Avusturyalı Michael Thonetin 1840 yılında gerçekleştirmesi ve 1841 yılnda patentini 


Harvey Probber 


Fransa, İngiltere ve Belçika'ya da satmasıyla birlikte onun tahtı indirilemez zamansızlığı da tartışılamaz olmuştur. 
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Fransiz Louis 


19.yüzyıl Fransız 


Avrupa'da 17 yüzyıl sonlarına doğru, özellikle Asya ile yoğun ticaret içerisinde olan sömürge devletleri Hollanda, Ingiltere ve Fransa'da görülmeye başlanan hazeran mobilyalar Viktoria İngilteresinde oldukça popüler olmuş olsa da, yerlilerce bir tür bambu ve Hint kamışının bükülerek ve ağaç liflerinin örülmesiyle yapılan bu tekniğin tarihi çok daha eskilere da 

yanmaktadır. Binlerce yıldır Tibetli savaşçılar, Perulular ve Mısırlılar tarafından da kullanılmakta olan teknik, kullanım kolaylığı, hafifliğiyle Ingiliz koloniyal tarzın da kla muştur. 


Venedik Ceviz 
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Serax 


Sonia Rykiel 


Makul fiyatı, üretim kolaylığı ve hafifliğiyle kolay taşınabilir bir tasarıma imkan veren hazeran, Michael Thonet'in sayesinde 18, yüzyılın klasik tonet kafe sandalyelerinin vazgeçilmez oturma malzemesi olmuştur. 
Tüm bu özelliklere ek olarak hijyeni ve o eski çağdışı kaplamalara kontrast oluşuyla hazeran, 20. yüzyılın öncü tasarımcıları Adolf Loos ve Le Courbusier'in de favorisi olmuştur. "Bu içinde yaşadığımız makine veremli eski bir kanepedir." benzetmesi üzerine beni hala dü şündüren Modernizm'e büyük katkısıyla ünlü mimar,tasarımcı,ressam ve aynı zamanda bir yazar olan Le Courbusier; sağlıklı ve modem bir alternatif olarak bu Thonet sandalyeleri radikal iç mekan tasarımlarının baş tacı yapmıştır. İster eklektik bir tat yakalayarak klasik bir masanın etrafına dizelim, istersek son derece yalın tasarlanmış modemist ofisimizde kullanalım, bu kıymetli insanların tasarımları o kadar akılcı, o kadar zamansız ki hala her mekana kolaylıkla uyum sağlıyor. Aynı tadı 
koruyarak, Michael Thonet tarafından 1819 
yılında kurulan Gebrüder Thonet markası için Stokholmlü tasarım stüdyosu Front'un tasarladığı “Hideout Lounge Chair” (2015), Chair NrO (2017), Danimarkalı tasarım stüdyosu Gamfratesi tarafından tasarlanan Targa Lounge serisi (2015), Nigel Coates tarafından tasarlanan “Bodystuhi” biz mimarları ve tasarım severleri büyülemeye devam ediyor, markayı mekanlarımıza dahil etme isteğimizi kamgılıyor 
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Bernardes, Silleria Vergös 


Sadece Gebrüder Thonet markasının değil,bağımsız genç tasarımcıların da bu hafif ve çağdaş görünümlü malzemeyi kendi koleksiyonlarında sıklıkla yorumlamaya başladıklarını görüyoruz. Bernardes bench tasarımına hayran kaldığım genç tasa 

rımcı Andreu Carulla, Gustavo Bittencourt ve “Jacaranda Lamp" hazeran aydınlatma tasarımıyla Avustralyalı tasarımcı Dennis Abalos bunlardan sadece bir kaçı... 
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Knoll 


Urban Outfitters 
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İsveçli tasarımcı Mathieu Gustafsson ve Niklas-Karlsson tarafından tasarlanan Grand Cabinets hazeran dolaplar, eski vintage çantaların pirinç kulplarından ve İsviçrenin seyahat çantaları ve aksesuarları üreten bilindik markası Palmgrens'in hazeran çantalarından esinlenilerek tasarlanmış. 


Gidişat böyle olunca Ikea, Design House Stockholm, Create & Barrel, Urban Outfitters gibi markalar da bu zarif ve hafif malzemeyi ko: 

laksiyonlarına ekleyerek daha geniş kitlelere yayılmasını sağladılar. Hazeran matifi o denli moda olmuş durumda ki artık bu motifi halı 

dan aydınlatmaya, çantadan yer karolarına kadar hemen her yerde görmekteyiz. Hazır yaz ayına girmişken siz de bu yeni trendin ta 

dını çıkartın, hafifliğinden esinlenin ve bütçe 

nize göre kendinizi ve evinizi yenileyin deriz. 


Y KUŞAĞININ 


OHSLERİ 


OFİSLER BİRÇOK KİŞİNİN YAŞAMININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ GEÇİRDİĞİ MEKANLAR ARASINDA YER ALIYOR. 
ÇALIŞMA ALANLARI DİZAYNININ 
ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDE 
ETKİSİ BÜYÜK. TAM DA BU NOKTADAN YOLA ÇIKARAK, GELENEKSEL 

OFİS TASARIMLARI ARTIK YERİNİ, ÇALIŞANLARIN DAHA ÖZGÜR HİSSEDECEKLERİ VE MOTİVASYON ARTIRACAK PLANLAR ÜZERİNE 
KURULUYOR. BU ALANDA YENİLİKÇİ, ÖZGÜN BİRÇOK PROJEYE İMZA ATAN 
İÇ MİMAR GÜLŞAH CANTAŞ, KONUYLA İLGİLİ SORULARIMIZI YANITLADI. 


Sizi tanıyabilir miyiz? Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı? 

Bir dönem Londra'ya ekonomi eğitimi almak için gittim ancak daha sonra Türkiye'ye döndüm ve Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı ise New York School of Design'da tamamladım. Sektörde geçirdiğim ilk 5-6 senede kazandığım deneyim doğrultusunda ve çevreden de bu yönde gelen taleplerin çoğalmasıyla kendi ofisimi açmaya karar verdim. 


Kontra, mekândaki dengeyi kurgulamak için zıtlıkların birbirini tamamlaması gerektiğini savunan tasarım manifestomuz ve muhalif tarafımız. Tasarım dünyasında karşımıza Çikan birbirinin aynı iç mekan düzenlemelerine ve fabrikasyon işlere duyduğumuz tepkiyi dile getiriyor. Tasarım felsefemizi mekandaki 


denge üzerine kuruyoruz ve zıtlıkların birbirini tamamlaması gerektiğine inanıyoruz. Örneklemek gerekirse sıcak malzemeler ile soğuk malzemeleri bir araya getirerek mekanda mükemmel uyumu yakalamaya çalışıyoruz. 


Farklı tipolojilerde birçok projeye imza atıyorsunuz ve tüm projelerinizde Kontra'nın tasarım anlayışındaki farkını ortaya koyuyorsunuz. Peki ofis projesi tasarlarken na-Sıl bir farklılık yaratıyorsunuz? 

Geleneksel ofis düzenlemelerinin aksine kullanıcıların kendilerini hür ve özgür hissedebilecekleri, daha renkli ve motive edici tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan detaylar ile kuşağa uygun ve farklı bir tasarım dili oluşturuyoruz. Kişinin hem nefes alabileceği hem de sosyalleşecegi alanlar yaratmak, tasarıma büyük bir heye- 


124 K*NOTE YAZ 2017 


can getiriyor. Ofis mekanlarının tasarımında maksimum verimliliği sağlamak adına fonksiyonel bir yaklaşımla hareket ederken, ortak kullanım alanlarında genel olarak Y kuşağına hitap eden farklı konseptler deniyoruz 


ümüzde çalışan profilini oluşturan Y kuşağının tercihi paylaşımlı ofislerden yana. 
Bu kuşağın beklentileri doğrultusunda onlara nasıl bir mimari kurgu sunuyorsunuz? 

Günümüzün çalışanları Y kuşağı bireyleri olduğu için beklentiler de öncelikle kullanıcının konforunu, motivasyonunu ve verimliliğini arttıran iç mekanlardan yana. Bu kuşak kapalı bir yerde uzun saatler çalışmak istememekle beraber, ortak kullanım alanları ve daha mobil, esnek ve hareketli bir çalışma ortamı talep ediyor. İş hayatından beklentileri; özgür bir çalışma ortamı, işi nasıl veya 


ne zaman yaptıklarıyla değil işin sonucuyla ilgilenilmesi, iş-özel yaşam dengesi ve esnek çalışma saatleri 


Tasarımda ise daha dinamik, daha renkli ve motive edici unsurlar talep ediyorlar. Mobil çalışma sistemini arzulamaları sebebiyle esnek tasarım anlayışı ile kurgulanmış ofisleri tercih ediyorlar. Beklentileri ise geleneksel ofis düzenlemelerinin yerine kendilerini hür ve özgür hissedebilecekleri, çeşitliliğin olduğu, ofis duygusunu minimumda hissedecekleri Kolektif House gibi yeni nesil, inovasyon odaklı ofisler yönünde, 


Sosyal ofisler üretmek için iç tasarımda nelere dikkat ediyorsunuz? 

Sosyal ofislerde odak nokta, kullanıcının gününü en verimli ve konforlu şekilde geçirmesini sağlamak. Kolektif House gibi güçlü bir örnek üzerinden gidelim. Kullanıcı kitlesi ve beklentilerine dair bütün kriterleri göz önüne alıp, sosyalleşme, odaklanma, işbirliği kurma ve öğrenme başlıkları altında kullanıcı performansını artıracak şekilde ele aldığımız ofis projesinin iki aşamasında da kurumsal markaların sıradan ofis sistemlerine alternatif olarak, insan odaklı ve keyifli çalışma alanlarıyla bütünleştirmeye özen gösterdik. 
Böylece içeride bulunan markalar için uzun saatler vakit geçirebilecekleri daha sıcak alanlar ortaya çıkardık. 


Sosyalleşmenin en çok gerçekleşeceği ortak kullanım alanlarına yerleştirdiğimiz iglolar, Amsterdam evleri, telefon kulübeleri ile içerideki kullanıcılara hem açık mekanlarda telefonla özel görüşmelerini yapabilecekleri hem de birkaç kişilik mini toplantılar veya beyin fırtınası yapabilecekleri pratik alanlar sağladık. 
Yüksek barı, masa ve tabureleri ile bir mola, buluşma alanı olarak tasarladığımız kafe ve self servis hizmeti ile oluşturduğumuz "community kitohen'lar da ofis içerisindeki sosyalleşmeye olanak sağlıyor. 


iç mekan tasarımını yaptığınız ofis projeleri arasında Kolektif House Levent, ulusal başarısının yanında uluslararası ölçekte de oldukça ilgi gördü. Tasarımın bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kontra her zaman dünyadaki eğilimleri güncel olarak takip eden, uluslararası platformda tasarımlarıyla yer alan bir marka. Konu da trend bir konu olduğu için bu birleşimin yankısıdaha geniş ve güçlü oldu. 


Kolektif House Levent projesinin ilk fazında endüstriyel tasarım anlayışı hakimken ikinci fazında şehirli bir stil ortaya çıkıyor. Projenin tasarım süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Eski bir brode fabrikasından dönüştürerek tasarladığımız Kolektif House Levent'te benimsediğimiz iki farklı tasarım dili projeyi ikiye ayırıyor. İlk fazında benimsediğimiz endüstfiyel tarzı, binanın 3. ve 4, katlarını kapsayan ikinci fazında benimsediğimiz şehirli stil ile yumuşatarak farklı bir bakış açısı getirdik. 
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Her biri farklı bir konseptte tasarlanmış, kullanıcıların sıkıcı bir toplantı odası yerine farklı dünyaları deneyimleyebilecekleri, misafirlerinede bu deneyimleri sürpriz etkisiyle sunabilecekleri toplantı odaları oluşturduk. Kolektif House kullanıcılarından biri olan bir tiyatro kulübünün workshop alanı talebiyle tasarlanan ve içinde aynalı bir makyaj alanı ile, orta- dan katlanarak kenara alındığında odayı bir performans alanına dönüştürebilen altıgen bir masanın da bulunduğu Drama School odası; doğayla iç içe bir çiftlik yaşamını yansıtan Barn Room: içindeki çocuktan vazgeçemeyenler için düşünülen Tetris ve Puzzle odaları; “iyi bir geometrik şekil nedir?” sorusuna cevap olarak oluşturulan Star Room ilham veren toplantı odalarından bazıları, 


Kolektif House kurucularının spiritüel vizyonları doğrultusunda tasarladığımız Meditasyon Odası ise, beş farklı duyuya hitap eden,mekan içerisindeki su sesinin de etkisiyle rahatlamak için kullanılabilecek bir arınma alanı. Kolektif House Ilnin iki katını birbirine bağlayan asansör ve merdivenlerde daha renkli bir atmosfer yaratmak için Meyir Gabay'n Art direktörlüğünde Alan İstanbul ile işbirliği kurarak ortak kullanım alanlarında farklı sanatçıların çalışmalarına yer verdik. Asansör içinde Leo Lunatc'in etkileyici graffitileri, iç mekanda Sinem Yıldırımın yeşil tropikal çizimleri, merdiven boşluğunda ise Ece Kalabak, Nezihe Ateş, Eflatun Tatlısu, Özlem Ünlü ve Serra Karakuş'un eserleri bulunuyor. Koridor duvarlarında kullandığımız renkli sörf tahtası figürleri gibi detaylar ile de tasarımın özgür ruhuna değindik 


Projenin ilk fazında da kullandığımız küçük toplantıların da yapılabileceği yarı açık mekanlar olarak düzenlenen 'igloo'lar, Amsterdam evleri, telefon kulübelerinin yanı sıra Kolektif House l'de çalışanların yoğun iş temposun- dan eğlenceli bir aktiviteyle sıyrılabilmeleri için iç mekan konseptine uygun bir şekilde ahşapla çerçevelenen mini bir golf alanı yerleştirdik 


Kontra'nın yakın dönemdeki hedefleri neler? 
Yurtdışında küçük bir ofis açabiliriz. Bir ayağımız orada olsun istiyoruz. Londra'da yürüttüğümüz projenin devamında orada küçük bir ofis ile başlamak söz konusu olabilir. 
Mobilya ayağında ise şu ana kadar sandalyeden aydınlatma tasarımlarına kadar 25 
parçalık bir koleksiyon oluşturduk, şu anda da uluslararası bir partner arayışındayız. 


TASARIMLARINI 
SANAT ESERİNE 
DÖNÜŞTÜRENLER 
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YENİLİKÇİ VE İŞLEVSEL OLDUĞU 
KADAR ŞAŞIRTICI ÇİZGİLERİYLE 
DE AKILDA KALMAYI BAŞARAN TASARIMLAR, GELECEĞİN 
DEKORASYON DÜNYASINA 

ŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR 
SANATSAL TASARIMLARIYLA 
ÖNE ÇIKAN 6 GLOBAL 
TASARIMCI VE ESERLERİNİ 
SİZLER İÇİN SEÇTİK. 


Paolo Canevari 
VENEZIA CHAİR 


Heykelden ens deoya kadar çoklu ortamlar ve formlar üzerinde çalışan Paolo Canevari, basit formlarla tamamladığı ve karışık olarak tesarladığı eserler yaratıyor. Sanatçı eserlerini “Ölüm ve yaşam yüzyıllardır 


sanatçıların ilham kaynağı olmuştur. Ben bir istisna değilim” cümleleriyle özetliyor. 
Canevari'nin eserleri Venedik Bienali ve Whitney Bienali dahil olmak üzere Hong Kong Modern Sanat Müzesi, Roma Modern Sanat M i ve Modern Sanat Mü 


inde de yer aldı. 


Egli Design 
MAN'S WING KABİNET * 
THE TREE KINGS 


Gerçek dünyaya hayali dokunuşlar ekleyen Litvanyalı mobilya markası Egli Design, mistik bir kıtadan fırlamış gibi görünen sanatsal bir saklama ünitesi yarattı Egli, Egl& Mieliauskienâ tarafından kuruldu. Litvanyalı sanatçının son derece farklı bir tarzı var; aynı anda hem farklı görünen hem de Pratik ve kullanışlı harikulade mobilyalar ortaya koyabiliyor. Sanatçının kendi hayal dünyasını heykelsi dolaplara ve barlara dönüştürmesini sağlayan şey ise onun maharetli elleri. El yapımı ürünleri ile modern yaşam alanlarına olağanüstü bir estetik algısı getiriyor.Her bir mobilya ünitesi, etrafındaki modern veya geleneksel ambiyansa, sahip olduğu kişiliğini yansıtmayı başarıyor. 
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Merve Kahraman 
HYBRID CHAR 


Merve Kahraman, ürün tasarımı alanında Central Saint Martins College of Art and Design 'da yüksek lisans yapmak için Londra'ya gitmeden önce İstituto Europeo di Design'da İç Dizayn okudu. Bu süre boyunca. 
Londra'da, New York ve İstanbul'da Tom Dixon ve Tord Boontje de dahil olmak üzere çok sayıda mimarlık ve tasarım stüdyosunda çalıştı. Kararı ise, tasarımlarının ayrılmaz bir parçası olan mobilya ve ürün tasarımına duyduğu arzudan dolayı endüstriyel tasarım alanında uzmanlaşmaktan yana oldu. Eserlerinde, yarattığı ürünler ile kullanıcıları arasındaki ilişkiyi keşfediyor. Yeniden oluşan döngüler ve objelerin kendi kişiliğini ortaya koyduğu çalışmalarında kendinden bir şeyler katıyor. 


Gampana Brothers 
LUPA CHAİR 


Fernando ve Humberto Campana kardeşler, dönüşüm ve yeniden keşfi yansıtan tasarım ların sahibi Brezilyalı tasarımcılar. İkili, yokluğa değer katıyor. olağan materyalleri mobilya ya, enstalasyonlara, iç dizayna ve ürünlere dönüştürüyor. Üstelik bunu yaparken aynı zamanda kendi Güney Amerika köklerini de renklere, zengin dokulara ve başarıyla sonuç lanan basit çözümlerde yaratıcı karmaşaya yansıtıyorlar. Estudio Campana, Friedman Benda ve Galleria 0 Roma marangozluk atöl yeleri tarafından temsil ediliyor. müşterileri arasında ise Alessi, Camper, Edra, Fendi, Lacoste, Lasvit ve Melissa yer alıyor. 


Rooms 
LOVERS ARMCHAİR, ROUND STAIRCASE TABLE 


Tiflis merkezli iç dizayn ve ürün tasarımı stüdyosu “Rooms”, 2007 yılında Nata Janberi dze ve Keti Toloraia tarafından kuruldu. Rooms mobilya tasarımları,aydınlatmalar,akse suarlar ve bunların yanı sıra rezidans projeleri gibi projeler üzerine yoğunlaşıyor. 


Future Perfect (New York), Spazılında io Rossana Orlandi (Milano), Mint gallery (Londra). Garde (Los Angeles) Showroom Kerker (Seul). Yawn (Brüksel), Larcobaleno (Online (Pamono) gibi dünyanın pek çok farklı galeri ve mağazalarında ürünleri sergilenen Rooms, Gürcistan'ın ilk ürün tasarım stüdyosu olmanın haklı gururunu yaşamakta, Rooms'un Position Lamp adlı ürününü 2011 yılında koleksiyonuna katan Moon ile başanil bir işbirliği yürüten stüdyonun bu başarısını 2013 yılında Kıyı Otelleri Kategorisinde “Rooms Hotel by Rooms” ile yılın en iyi tasarımı ödülüne aday gösterilmesi de takip etti. Şimdi Rooms, hem yerel hem de uluslar arası bağlamda iç dizayn ve ürün tasarımı üzerine çalışan dinamik bir stüdyo olarak karşımıza çıkıyor. 


İkili sadelik aşkı ve sezgisel formlarla çalışan ve sınırlı sayıda üretilen el yapımı mobilyaları yeni teknikler ve kendine has materyaller ile keşfederek yeni bir ufka doğru yol alıyor. Yaşamın sadeliği ve açıklığı bizi aklımızın formlarına götürüyor. Sovyet çocukluğunun etkisi, Asya ve Avrupa kültürlerinin bir karışımı olan ülkenin farklı dönemlerinde ve değişik koşullarında yaşamak zorunda kalmanın etkilerini Keti ve Natahın fikirlerin- de ve ürünlerinde görmek mümkün 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Kelly Weastler 
SELMA STOOL, HALYCON DESK 
LAMP HEYKEL 


Kelly Wearstler'uın kendi adını verdiği global lüks yaşam markası, tasarımcının kendine özgü sofistike stili ve duygulara hitap eden tarzıyla biliniyor. Markanın, rezidanslardan ticari iç dizayna, mobilya, aydınlatma, kilim, mefruşat, tekstil, duvar kaplaması, lüks yataklar, Çin porseleni, dekoratif ev aksesuarları,mücevher ve sanat eserlerine kadar kadar geniş ve etkili bir kapsam alanı var. Rafineliği, renkleri, gelişmişliği ve ruh halindeki doğallığı ustaca bir araya getiren ve farklı dönemlere ait mobilyaları tek bir çatı altında top imza stili ile Weastler,modern Amerikan tasarımının görünümüne ve anlamına Yenilik kattı. 


Wearstler'ın tasarımları, A standardında müş terilerden film ve müzik endüstrilerine, ünlü şarkıcılardan dünya çapındaki trend öncüle rine kadar çok geniş çaptaki bir kitleye ilham veriyor. Ticari markanın görkemli ve mekanları Beverly Hills'ten Karayipler'e, dün 

yanın dört bir yanındaki lüks otellere ve görkemli konutlara bir ilham kaynağı. Wearstler'ın geniş ve çeşitli yaşam tarzı portföyünde lüks pazar alanlarındaki saygın küresel mar 

kalar da bulunuyor 


zanlı İÇ 
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SANATIN İYİLEŞTİRİCİ 
GÜCÜNE HAYATINIZDA 


YER AÇIN 


FOTOĞRAF SANATININ 170 YILLIK İLK ÖRNEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI 


Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Mü- (buluşuyor. Minyatür tarzda yapılmış 
çmişe Işık tutan ml ortre, 46 adet fotoğraf ve 11 
sergiye daha ev sahip piyor. o adet albüm yanında fotoğraf tarihi Fotoğrafın 1839 yılındaki icadının 

ardından, dünyanın ö toğraf sanatçıları tarafindan Os- si koleksiyonuna alt 2 adet fotoğraf rafyası ile dönemi de çı 


ergide ziyaret 


uluyor. Fotoğraf 
» en önemli ev gösterilen nadide eserler "Gü bul edile! 
ten Suretler. Ömer M. Koç Koleksi- (o eserlerinilk kez bir arada gösterildiği yonundan Erken Fotoğraflar o sergi,10 Ekim 2: 1843-1860" sergisindi aretçilerle £ yaret edileb 


e 
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GALERİ SELVİN'DEN 
DEĞERLİ BİR KAYNAK 


MA 


sanatlar" alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Galeri Selvin, Halilhan Dostal'ın dördüncü ve yeni kitabıyla yayın hayatına başladı. Koleksiyon Bilinci ve Yönetimi" adlı dört ana bölümden oluşan kitap, özellikle son on yılda sanat pazarında yaşanan gelişmeleri tüm çıplağıyla gözler önüne seriyor. Rehberlik eden ve düşünmeye zorlayan, kaynak bir eser. 


HALİLHAN DOSTAL 


KOLEKSİYON || 
Bilinci ve Yönetimi 


(Güncel & 


İSTANBUL 
MODERN'DEN 
FAHRELNİSA ZEİD 
SEÇKİSİ 


Türkiye modern sanatının öncülerinden Ve soyut Sanatın ilk temsilcilerinden Fahrelnisa Zeid'in kapsamlı bir koleksiyonuna sahip olan İstanbul Modem, sanatçının yapıtlarından oluşan bir seçkiyi izleyicilerle buluşturuyor. 
Sanatçının ustalaşlığı soyut geometrik kompozisyonlar, Bizans - İslam — Batı sanatına referansların yer aldığı ve 
kendine özgü renk paletiyle birleşen dışavurumcu 23 
yapıtı, Kısa Süreli Sergiler Salonu'nda yer alıyor. Sergi 30 
Temmuz 2017 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 


SIRA DIŞI BİR RESİM 


2. . 


NİĞİ: “İŞTE POLLOCK” 


Dünyanın seçkin sanat yayıncılarından 
Laurence King'in hazırladığı “İşte” adlı benzersiz dizi, Hep 
Kitap aracılığıyla sanat tutkunlarına ulaşmaya ve onları keyifli bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Sanat tarihi konusunda şimdiye kadar benzeri yapılmamış bir çalışma olan dizinin bu ayki kitabı “İşte Pollock” 
Sanat tarihçisi 
Catherine Ingram'ın bilgi birikimi, çizer Peter 
Arkle'in bu kitaba özel yaptığı illüstrasyonlarla birleşerek, eserleriyle olduğu kadar “tuhaf” 
davranışlarıyla 

da adından sıkça bahsettirmiş Jackson 
Pollock'un hayatına mercek tutuyor. 


İşte 


Pollock 
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KOLEKSİYONER: MEHMET ALİ BAKANAY 


“Beni artık en çok kıskandıran şey boş duvar.” 


Her ne kadar hukuk alanında çalışsa da Mehmet Ali Bakanay'ın aklı da kalbi de sanatta... Yalnızca eser satın almakla kalmayıp sorumluluk hissiyle özellikle genç sanatçılara her türlü destek olmaya çalışan koleksiyoner, çağdaş sanat dışında Afrika objeleri başta olmak üzere birçok primitif sanat eserini de topluyor. Bakanay ile hem koleksiyonunun hikayesini hem de sanata destek için 


NİLÜFER ŞAŞMAZER 


yaptıklarını, yapılabilecekleri Konuştuk. 


Sanata ilginiz nereden geliyor? 

Ben çok küçük yaşlarımda kiloluydum, o dönem hiç spor yoktu hayatımda. O yüzden koroya girdim,oradan kovuldum. Piyano derslerinde panikten sürekli tuşları karıştırırdım. O da tutmadı.. Sonra resme başladım, çizmeyi çok seviyordum zaten. Altı, yedi yaşlarındayken odamda üzerinde Guernica'nın olduğu kocaman bir afiş vardı, onu çizmeye çalışırdım hep bir yerlere Resim yarışmalarına da katıldım, hatta uluslararası derecelerim bile oldu. Ailem güzel sanatların her koluna ilgi duyan ve beni teşvik eden bir aileydi. Ailede sürekli bir şeyler toplanırdı zaten Hep söylüyorum, eğer koleksiyoner olmasaydım sanatçıolmak isterdim ya da belki sanatçı olamadığim için koleksiyoner oldum. 


Peki satın aldığınız ilk eser hangisiydi? 

İlk satın aldığım eser Ürdünlü sanatçı Himad'ın bir işiydi. Şu an Paris'te yaşıyor, epey de önemli bir sanatçı; onun soyut, diptik bir eseriydi. Sonradan hep diptik, kendi içinde tutarlı şeyler topladığımı fark ettim. Esasında benim belirlediğim bir tema yoktu ama son- 


rasında baktığımda ortaya çıkan şeyde bir tutarlılık vardı. Tutarsız olanlar İle koleksiyona uymayanları ayırdım, bazılarını çok sevsem de onları koleksiyona dahil etmiyorum artık. 


Koleksiyonunuz ikilik, düalite ve diyalektik kavramlarına odaklanan bir koleksiyon. 
Bunu birkaç örnekle biraz açmanızı istesem, koleksiyonun uçları nerelere uzanıyor? 
Aslında önce diptik, ikili dünyaları anlatan, zıtlık içinde ama birbirine benzeyen şeyleri toplamışım. Daha sonra işler bu yönde arttı; iki farklı dünya ya da iki aynı dünya gibi. Zaten hayatın kendisi bir düalite ve herhalde beni etkileyen asıl mesele bu. Sonrasında mecralar değişmeye başladı ve daha heyecanlı bir noktaya gitti; İkili videolar, öncesi-sonrası, enstalasyonlar, iki farklı mecranın birleşimi Mesela en son Contemporary İstanbul kapsamındaki Collectors' Stories seçkisinde Sibel Kocakaya'nın bir eserini gösterdim Orada bir fotoğraf ve video birlikteydi örneğin.Nilbar Güreş'in "Anakucağı" adlı bir diptik işi var,ona da bayılıyorum. 
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Yeni medya da topluyor musunuz? 

Evet, beni çok heyecanlandırıyor. Aslında bir risk tabii çünkü bilmiyoruz nereye gideceğini. 
Hukuk açısından da dünyada tartışılıyor nedir, nasıl korunur. sigortalanır diye, 1960'lardaki Videolara baktığınızda inanılır gibi değiller, çağın çok ötesinde işler. Şimdilerde videolar ve farklı ses ensta-lasyonları girdi koleksiyonun içine 


Ben sanat alırken zanaat kısmına artık çok takılmıyorum, çünkü sanat eseri almiyorsunuz bence, bir fikir satın alıyorsunuz. Eser di-Jital platformda mı üretilmiş, düzeltilmiş mi, birleştirilmiş mi vs. öyle şeylere aldırmıyorum.Her dönemin günceli vardır; bugününki de bu. Eskiden bir video aldığınızda CD gelirdi, şimdi bir USB geliyor, bir de sertifikası iliştirilmiş yanına, Gördüğünüz dev ekranlardan sonra elinize minicik bir şey geçiyor ama bir fikri sahiplenmek, bütün güzelliği işte bu Mesela, Emre Hüner'in, Sibel Kocakaya'nın işlerine baktığınızda bunların hepsi geleceği işaret eden, eski temalarla yapılan modern ve güncel işler. Cevdet Erek'in işlerine baktığınızda bence olağanüstü dahice seyler var. Bunlar çok heyecan verici. 


Koleksiyona bakış açımı belki başka bir soru- da cevaplerim ama kısaca şunu söyleyebilirim, bir dönem çoğu Türk koleksiyoner: bildiği ve arkadaşında gördüğü eserleri topluyordu, dolayısıyla ko-leksiyonlar da birbirine benziyordu ama şimdi farklılaşıyor. Hala öğrenme sürecindeyiz ve bu dinamiği yaratabilmek biraz daha etkili, ne yaptığını bilen koleksiyonerlerin olmasıyla mümkün ancak. Elbette cesur koleksiyonerler var fakat sayıca çok değiller sayılarının artması gerek. Bir sonraki Jenerasyon bu dönemden daha iyi olacak gibi geliyor bana 


Diğer taraftan kişisel koleksiyonlar kadar kurumsal koleksiyonların da artması lazım, en önemlisi o. Bugün kurumsal koleksiyonların sayisi çok az. Kore'ye baktığınızda her adim Mehmet Ali Bakanay başı bir kurumsal koleksiyon görüyorsunuz çünkü devlet şart koşuyor; örneğin bir inşaat 


Öyleyse koleksiyonunuzu genç ve gerçek anlamda güncel diye tanımlayabilir miyiz? 

Risk alan, dinamik, değişen zamanın ruhunu yakalamaya çalışan güncel bir koleksiyon Sadece 'yeni' iş olarak değil; bilinen, usta sanatçıların işleri de var ama yaşım itibarıyla onlarla ön plana çıkmayı sevmiyorum. Beni asıl ilgilendiren şey süreç içinde sanatçıyı takip de edebilmek. Bu bir risk unsuru olsa da bana daha büyük bir keyif veriyor bu serüven, 


Eserlerini satın aldığınız sanatçılarla ilişkileriniz nasıl, duygusal bağ kuruyor musunuz? 
Duygusal bağ kuruyorum. evet Tabil ki hiç tanışmadığım ve o kadar yakınlık kurmadığım birçok sanatçı da oluyor fakat sürecini, gelişimini takip edebildiklerim beni çok heyecanlandırıyor. Mesela Hera Büyüktaşçıyan, Nilbar Güreş, Fahrettin Örenli gibi gibi birçok isim sayabilirim. Değişim. gelişim, başarı grafiklerinin artıyor olmasına çok seviniyorum. 
Onları takip edebiliyor olmak, sonraki projelerinin ne olacağını bilmek, bir öncekiyle karşılaştırabiliyor olmak değerli. Birçoğuyla dışarıda da görüşüyorum. Geçtiğimiz sene CI'daki Collectors' Stories sergisine eserlerini verdiğim Yuşa Yalçıntaş da, Sibel Kocakaya da 'gelecek vadeden sanatçı' seçildiler, ” bu da benim sorumlu tarafımı çok tatmin Fahrettin Örenli etti, Sanata başka şekillerde nasıl yardımcı Grown-un Pinocehio olabilirsiniz? Koleksiyoner olmak elbette fi- mili nansal güç gerektiriyor ama bunun yanında e Kl 4 Plexiglas üzerine karışık yapabileceğiniz şeyler de var; bilginizi ya da Nİ çeşitli fırsatlarınızı ve en önemlisi etkinliğini-Zi pozitif anlamda kullanabilirsiniz. 
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firmesiysanız mutlaka bir yerde kaleksiyonunuz olacak, sanata yatırım yapacaksınız deniyor. Tabii ki bu koleksiyonların eleş-tiri-Iebilecek noktaları olsa da sonuçla sanal ve sanalıçı kazanıyor. 


Bir dönem özellikle bankaların koleksiyanları varken bugün daha ziyade kişilerden bir beklenti var gibi. 

Biraz öyle, çünkü hizde her şey devletten destek alamadığınız noktada bürokratik olârek zorlaşıyor. İnsanlar korkuyar; KUV'ler çok yüksek, sanalıçıdan alınan vergiler keza... Türkiye'deki politik türbü-lanstan dolayı her şey müuglak. Beri Artinternatisnal fuarının yönetm kurulundaydım, ne yazık ki fuar bu yıl de gerçekleşmeyecek, İleride de ne olacağı belli değil, Oradaki asil hedefimiz İstanbulu bir 'hub' haline getirmekti ve bence hu şehre gök yakışırdı. Şimdi Dubai bu pozisyonda, maalesel bu kadar terihin olduğu İstenbul o kırılma noktasını aşamadı bir türlü. Çünkü devletin desteği lazım, kayıtsız şartsız! Biz de bu şartlerin değişmesi için çalışıyoruz. 


Biz derken kişisel çabaları mı kast ediyorsunuz yoksa belirli bir oluşumu mu? 

Dört beş yıldır değişik şekillerde, hem bireysel em kümülatif olarak çalıştık Yalnızca güncel sanal için değil, örneğin hat sanatı için de bu değişimler gerekli. Tek haşına KDV deği, sanaltçıya uygulanan vergiler, gümrük Kargaşasi vs. bunların hepsi kalaylaştırıldığı zaman Türkiye, özellikle İstanbul daha iyi bir merkez halini alacak Ben İstanbul'un a önemli kanumu yakalayabileceğine hala inanıyorum. Henüz gün yüzüne çıkmamış iyi sanatçıların ve eserlerin olduğunu biliyorum Eminim bunları yakın bir tarihte göreceğiz. 


Koleksiyonunuza dönersek, sahip olduğunuz işleri nerede tutuyorsunuz? 

Bir kısmı depoda tutuluyor. Bir kısmı ise evim- de, Dönem dönem ceğiştirmek istiyorum ama biraz tutucu bir tarafım var; evim iyi düzenlenmiş durumda, onden dolayı kolay kolay değişüremiyorum. Onun dışında Afrika kaleksiyonu evde sergileniyor. objeler de öyle. Tabii ofisler dede eserler var, Beri artik eri gök kıskandıran şey baş duvar Boş duvarı olan bir yer gördügümde içim ciz ediyor, öyle bir noktadayım. 


“Beni asıl ilgilendiren şey süreç içinde sanatçıyı takip de edebilmek. Bu bir risk unsuru olsa da bana daha büyük bir keyif veriyor bu serüven.” 


Koleksiyoner sıfatına karşı çıkan, henüz o aşamada değilim diyen çok kişi var, siz kendinizi koleksiyoner olarak tanımlıyor musunuz? 
Aslinda kendine koleksiyoner demek bana biraz iddialı geliyor0 s'fatı siz kendi kendinize kaya-mazsınız. Ben mesela “koleksiyanerim" ya da “denim koleksiyonum” diye cümleler kurmamaya çalışıyorum; onun yerine "koleksiyande”, “koleksiyonun” diyorum. Evet işler bana alt, parasını verip aldığım şeyler ama di-Ger taraftan fikirler hele sanatçıların. Sanatsever kelimesi daha çok ho-şuma gidiyor. Tabii birçok insan da hu tilri almak isüyor ki bu Iyi bir şey. Günkü sanatı desteklemek sanatı almekle olur, başke bir yolu yok bunun. Amâ bunu hiçbirzaman bir kulp alarak görmedim, o kulüpleşmeye de karşıyım. Zaten eğer niyetiniz gerçekse, sanatı destekleyecekseniz, cesleklersiniz. Diğer taraftan sanalı desteklemek adına küçük bütçelerle iddialı demekler kuruluyor; fakat kurumsallaşmak ve sanal piyasasındaki sıkıntıları çözmeye çalışmak gibi hususlarda geri kalınıyor. İstanbulu sanel merkez halne getirmeye çelişmek de, vergilerin düşmesi için bir adım atmak de bir katkıdır; aslında yapacak çok şey var, 


Bir dönem koleksiyonerlere yalnızca yabancı alımlar yapılıyor, Türkiyeli sanatçıların işleri satılmıyor diye epey yüklenildi, o tartışmada siz nerede duruyordunuz? 

Şöyle bir sıkıntı var; 2005-2006'da sanatta çok büyük bir patlama oldu ve Türkiye'de para el değiş-tirdi İnsanlar artık haşka saiklerle sanat eseri almaya başladı; bu sadece burada değil, dünyada böyleydi. Dolayısıyla bir sanatçi enflasyonu oldu, Tehii hu enflasyon döneminde Türk sanatında hak etmeyen bazı sanatçıların fiyatları çok yükseldi. Fuarları, fuarlardaki eserleri, kendi gihi başka yahan-Gi koleksiyonerleri keşfeden yeni koleksiyoner de hayalin farklı döndüğünü anladı, Öyle olunca “Bu rakamı bir Türk sanalıçıya veraneülme aynı rakamı yabanci, hem de şuralarda sergilenmiş bir sanatçıya veririm” dedi. Bundan dalayı hazı sanatçılar elenme noktasına geldi ya da değerlerini yitirdiler fakat bana kalirsa Türk sanati hela çok ucuz. 


Hali hazırda Moma. Tate, Deutsche Bark Colleetion ya da Guggenheim gibi kurumlara giren Türk sanatçılar oldu son beş yılda. Cengiz Çekil'den, Gülsün Karamustefe'dan, Halil Alündere'den Aslı Çavuşoğlu'na. Şükran Morala ve unuttuğum diğer birçok isme... Bisnallerde Cevdet Erek, Hera Büyüktaşçıyen gihi genç ler gösterilir oldu. Yanlış anlaşılmasın ama bu sanatçıların İşleri dünyadaki muadillerine göre ucuzdu. Bu sanatların çoğunun işleri Türk kaleksiyonerinde yakken yabancı koleksiyonlara girebildiler. Ve burada hala henüz keşfedilmemiş ama yabaneı koleksiyonerlerin ya da kurumların keşfetmiş olduğu Türk sanalçılar var. Bu üzücü hir paradoks. 


Ben aslında siz Türk sanatına dair bir sorumluluk hissediyor musunuz, onu merak ediyorum. 

Tabii ki hissediyorum. Bu sorumluluğu hissetmek istemezdim ama öyle. Mesela bügüne dek hiçbir zaman müzayedede bir eser salmadım, satma arzum da yok. Hatalar yapmadım mi, yaptım elimden çıkarmak istediğim birçok eser var ama çıkarmadım Beni hayal kırıklığına uğratan sanatçılar da oldu ama 58- nala ve sanatışiya saygı çerçevesinde al-sat yapamıyorum, bir taraftan huna ihüyaç da yek. Tüccar kafam yok bu konuda, bire aldığimi ona satayım mantığı çalışmıyor bende. 
Türlü türlü yatırımlar da var şu hayalta. 


Yakin dönemde kendimi sorumlu hissetiğim durumlardan biri fuarın Collentars" Stories bölümüydü mesela, Başta teklif geldiğinde gükça çekincelerim oldu, ışıklandırmasındanı sunuma, ortaya karışık bir şey çıkabileceğini Biliyordum. Fakat sonunda halkını yoğun İlgisini 


görünce çok da mutlu oldum açıkçası. Fuarın verdiği bu görünürlükfirsatını iki genç sanatçıya destek olarak değerlendirdim. İki sanatçı da Yilin en başarili gençleri arasına girdiler. Oraya müze seviyesinde eserler verenler de vardı.Bu vizyon da olmalı tabii ama o ortam için bu tür seçimler yapmak "pikniğe topuklu ayak-kabıyla gitmek" gibi geliyor bana. 


Öyleyse yatırım değeri eser satın alirken dikkate almadığınız bir şey? 

Almadığım ve çok da gururlandığım bir şey. 
Olaya ticari bakan insanlar zaten hemen anlaşılıyor ama bunun da olması gerekli. Bir ülkede her türlü koleksiyonerin olması lazım. 


Son birkaç senedir sanat piyasasında bir durgunluk var, sizce sanat ortamını nasl bir beş yıl bekliyor? 

İstatistik olarak acaba rakamlar gerçekten düştü mü, nasıl bilmiyorum ama durgunluk olabilir çünkü insanlarda bir keyif azalması var. Yine de son senelere baktığımızda çok iyi müzelere çok iyi işler satıldı, yurtdışında çok önemli koleksiyonerler. bazı isimlerin farkına Varıp işlerini koleksiyonlarına dahil etti, Bence bu çok heyecan verici. Türkiye'nin bu politik türbülansı aynı Çin ve İran sanatındaki duruma benziyor, kimi yurtdışı koleksiyonerler acaba ne olacak kaygısı taşısa da buranın sanatıyla ilgileniyor. Yakın zamanda Brükse'de koleksiyonerlerle bir yemekte birçok kişi bana birebir isim verip "Bu isim hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordular: bu çok hoş bir şey. 
Bundan 6-7 sene önce böyle şeyler yoktu; biz gider söylerdik “Bak şu var, şu çok iyi” diye. 


CI'ın başarılı bir şekilde devam ediyor olması, bu sene bienelin olması -ki çok iyi bir bienal olacağını biliyorum-, İKSVnin katkıları, Koç Müzesi'nin 2018'de açılacak olması, Cappadox, İstanbul'dan sonra Ankara'daki SALT ve şu an aklıma gelmeyen daha birçok güzel şey oluyor ülkede. Ben umutluyum... 


Sizde bir de pek bilinmeyen bir Afrika koleksiyonu var diye biliyorum, biraz bahseder misiniz o koleksiyondan? 

Bundan 5-6 yıl önce, Venedik'te Arsenale'yi gezmiş, çok yorgun bir halde Giudecca tarafına geçti-dimde bir antikacı vitrininde iki küçük heykel gördüm ve içeri girdim. Çok bilgili bir antikacıydı, bana o iki heykelin hikayesini anlattı ve dükkandan onları alıp çıktım, çok etkilenmiştim. Sonra obsesif bir halde konuyu araştırmaya başladım. Bugün bütün Afrika art dealer'ları beni tanır oldu, geçen sürede 


birçok şey topladım, dünyada konusundaki en kalabalık koleksiyonlardan biri şu anda sanırım. Yalnız sapanlardan 270 tane var. 
Oradan heddle pulley'lere geçtim, bunlar da halı ve dikiş makinelerinin ucundaki heykeller. Bir de bugünün Barbie bebekleri diyebileceğimiz Mosi dolllardan çok sayıda var, Son zamanlarda farklı şeylere de daldım ve çok heyecan veriyor bana, Gerçek bir koleksiyon haline dönüştü. Hatta İleride bir ortak sergileme olacak, bu konuya kafa yormuş bir ekiple birlikte Fransa'da onun projesini ilerletiyoruz. 


Nilbar Güreş 

Oyuncu ve Oyuncu- 2011 
196x152 om. 

Kağıt üzerine karışık teknik 


Wi 
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Aslında tüm dünyada Afrika sanatı güncel sanatla son derece yakın şekilde ilişkilendiriliyor. “Before Picasso” adlı bir kitap var, orada birçok sanatçıya nasıl ilham verdiğini görüyorsunuz Afrika sanatının. Afrika'nın yanı sıra, Pre-Colombian terracotta'lar. Çin porselenleri var malum. Daha çok primitif şeyler hoşuma gidiyor. hatta kitsch objeler de toplamaya başladım, o da yavaş yavaş oluşuyor kendi içinde. Ama artık bir durmak da gerekiyor galiba... Hiçbirini yanınızda götüremiyorsunuz günün sonunda, 


ARTWORK 


“ŞARKI SÖYLERDİK MEHTAPLI GECELERDE...” 


Yaz karpuz demek, buz gibi limonata demek, deniz demek, güneş demek, hafif şeyler demek... Ama en çok yol demek; hep özlenen uzaklara, rutinden kaçışlara, yeni heyecanlara merhaba demek. 
Peki bu kaçışların fon müziği ne olsa gerek? Arabaya atladın, kapıyı çektin, gaza bastın,tam o anda ne çalacak? Ya da akşamüstü plajda güneşi batırırken gönlünden hangi ezgi geçecek? Çılgınca dans etmek istediğin, cırcır böceklerinin sesine dalga seslerinin karıştığı sessiz gecelerde belki eskilere gidip biraz geçmişe dalmaya heveslendiğin; yeniden âşık olmak, yeniden çocuk olmak istediğin anlar gelecek. İşte o anlara özel, senin için en güzel yaz müziklerini derledik. 


ŞARKILARIN RİTMİNE KAPILIP SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN! 

Işi gücü, borcu derdi, sıkıntıyı si unutmaya niyetliinkü mevsim yaz, tatile gidiyoruz. O zaman yola çi en dinleyeceğimiz ilk şarkı Duman'dan Hayatı Yaşa olsun. Duman fonda aynen şöyle desin ve güneş tepeye çıkarken Yollar aksi bana aldanma öbür dünyaya, korkma hayatı yaşa! 


ladi keyfine bak inan 


Aynı playlistin devamına Athena'dan Ben Böyleyim'i alalım ki 'özsayaı' ve 'Kendi yolunda gitmenin önemi'ne vurgu da yapmış olalım. Bu arada kendi yolundan git me meselesi hakikaten önemli, Aman şerit ortalamayın, şarkıların ritmine kapılıp sürüş güvenliğini riske atmayın, arkadan gelenleri üzmeyin 


Bulutsuzluk Özlemi'nden Güneye Giderken çalınmayan ve saklama kabına alınmış ev yapımı böreklerin arada durup yenmediği uzun yol olur mu hiç? Artık her biri biraz nostaljik görünse de; eski günlerin hatırına, Bulutsuzluk Özlemi'ni listeye, ıspanaklı gül böreklerini saklama kabına aldık bile. 


Bülent Ortaçgil'in sesinde, nefesinde insana huzur veren bir şey vardır. O halde bu güzel tatilin daha en başında onun sesi olmalıdır: Bülent Ortaçgil, Denize Doğru ile içimize biraz ferahlık üflesin. 


Mabel Matiz'in Ahusu, ritmindeki dokuz sekizin heyecanı ve sözlerindeki derin aşk kokusuyla insana yaşam enerjisi gönderiyor. Elini kolunu, kalbini titretiyor.Yalu unutulmazlaştırıyor. 


Mustafa Sandal'ın Denize Doğru adlı şarkısı ise tebii ki her yazın, her güzel başlangıcın, her umudun sesi oluyor. 


ELİFTÜRKÖLMEZ 


e 


— 
— 
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YAZ AKŞAMI NOSTALJİSİ 


Yaz ak sesleri, Küçük kü'den Aşk Yeniden ç: 


3mları ne güzeldir. Açık 


bir ürperti. sırta o anda Yeni Tür- 


heve 


ne 


bir şarkı. Aşk yel u gibi 


Love in Portofino. Dalida'dan.. Çünkü onun sesinde de, bu şarkının ha vasında da sadece aşk var, masumiyet var, özlem var. found my love in Portofino/Portofino'da aşkımı buldum... İnsana geçmişten selam getiren 


bir meltem gibi. 
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Sezen Aksu, Köz. İçeride bi 


yerde eski bi 


ara 


gili özlendiğinde... Acılar 


yu yanan mangaldeki közler gibi 


ıp duracak belli 


Ütopyalar Güzeldir, Ceylan Ertem'in yaza, yaz u olduğu, arkad 


ıyla eğlenip 


ımaya 


, ütopyalar güzel, hayaller 


Sertab Erener'den Yanarım, gecelere sor beni, gün dediğin nerden 


diyenlere ve yaz akşamlarında coşmaya İtirazı olmayan 


ALTERNATİF İSTEYENLERE 


Plajda dergi karıştırarak, buz gibi bir şeyler içerek, denize girip çıkıp gün: nerek geçen o uzun ve güzel günler geldi 'Kulaklığımda alternatif sesler, iyi müzikler olsun” diyenlere ilk önerimiz Laura Marling'den Always This Way. Sakin tınılarıyla kalbe huzur veren bu sesin ardından Maroon 5'dan She Will Be Loved'ın akustik versiyonu, onun ardından ise Kings of Canvenience dan Know How iyi gi der Coldplay'den Paradise ve Hozier'den To Be Alone da bu listeye dahil 


KLASİKÇİLERE 


Ben, yaz kış sevdiğim müziği dinlerim, istemin demirbaşı değişmesin isterim diyenleri de anlıyoruz. İnsanın alışkanlıklarından kopması zor. En sevdiği havlusunu, yıllardır giydiği deniz terliğini ve evladiyelik plaj çantasını yanına alanlara biz de şu mini listeyi öneriyoruz. 


Iggy Pop-The Passenger 

Nancy Sinatra & Lee Hazlewaod-Summer Vine 

Ajda Pekkan-Gezeceğim 

Ray Gharles-Hit The Road Jack 
Bıb Dylan-Things Have Changed 


YAZA DOYAMAYANLARA 


Dönüş yolunda çalınacaklar da önemli Zira o yazı nasıl geçirdiğinizin muhasebesini yaparken, aklınızdan geçenlere fon müziği olacak şarkılar onlar. O zaman "neşeli olalım, başlarken olduğu gibi dönerken de mutlu luk dolalım” diyenlere, Zaz'dan Je Veux Asaf Avidan&Mojo'dan Maybe You Are, Norah Jones'tan Travellin? On, Nair Desir'den Le vent nous portera ve Red Hot Ghilli Peppers'dan Road Trippin' diyelim. 


NOT YA7 2017 


“2017'NİN ŞARKISI HANGİSİ?” 
DİYENLERE 


1996 yazının şarkısı Gülşen'den Be Adam, 
2000 yazının hiti ise Den Omar'dan Dale 
Don Dale'ydi Serdar Ortaç her yaza dam 

gasını vurdu, Demet Akalın plajları oynattı. 
Yaz şarkılarının bazıları dilimize pelesenk oldu, bazılarını unutmak için ise üstünden çok yazlar geçmesi gerekti. "Peki bu yazın şarkısı ne olacak?” diyenlere tüyoyu vere 

lim: 2017 yazında en çok dinlenecek şarkı Selana Gomez'den Bad Liar olacak Liste 

ler öyle diyorsa bu şarkı da hemen radarı 

mıza giriyor. 


Bu yaz ister klasiklere gömülün, ister yeni 

liklere açılın, playlistinizde ne çalarsa çalsın aklınızdan ve kalbinizden güzellikler geçsin. 
İşiniz güzel müziklerle ve umutlarla dolsun İyi yazlar. 


HAYATIN İÇİNDEN 


“SOSYAL SORUMLULUK” DEYİNCE... 


TÜRKİYE'DE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ TASARLAYAN VE YÖNETEN SAYILI AJANSLARDAN BİRİ OLAN BENCHMARK, DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BU ALANDA YAŞANAN GELİŞMELERDEN BAZILARINI 


K-NOTE İÇİN MERCEK ALTINA ALDI. 


BENCHMARK AJANS BAŞKANI FADİLE PAKSOY, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLET-LER 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN ALTINI ÇİZEREK; “ BU YENİ GÜNDEM; İNSANLAR, GEZEGEN VE REFAH İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EYLEM PLANIDIR. BU EYLEM PLANIYLA ÖZEL SEKTÖR, SİVİL TOPLUM VE DEVLET ELELE VEREREK BU HEDEFLERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR.” DEDİ. 
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Ekonomik, 


koşullarda 


sorumluluğu için ne kadar öne: 


'umluluk alanında aktif- 


bunun temelini e karşımıza 


başlıyor. B teri olmak üzere, 


karşılanmaması stratej 


sosyal, ekonomik, ekolojik sürdürülebilirlik için olduğu kadar söz konusu şirketlerin geleceği, başarılarının kalıcılığı açısından da hayati önem taşıyor. 


“Mezar Deniz” 


Ülkelerinde yaşanan insani krizlerden kaçarken denizde hayatını kaybeden binlerce mültecinin anısına Hayata Destek Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin girişimiyle gerçekleştirilen “Mezar Deniz” kampanyası, mülteci sorunu konusunda farkındalık yaratmayı ve sorunun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Özel malzemelerle deniz yüzeyinde kalacak biçimde oluşturulan “mezar taşları" çarpıcı bir görüntü oluşturuyor. 


Reklam ajansı TBWA/İstanbul'un katkılarıyla çekilen kampanya klibine Youtube'dan (https://Www.youtube.com/watch?vUi9RP- gaSrGo) erişilebilir. Web sitesinde (http://me- zardeniz.com) mültecilere destek için bağış yapma imkânı sunuluyor. 


“Çocuk Dostu Şehirler” 


Çocuk hakları konusunda toplumdaki farkındalığı güçlendirmek amacıyla UNİCEF tarafından başlatılan ve IKEA tarafından mali olarak desteklenen “Child Friendiy City” girişimi (http://childiriendiycities.org/tr), aynı zamanda çocukların şehir yönetimlerinin aktif katılımcıları olmasını, çocuk dostu yasal düzenlemeler yapılmasını, yerel yönetimlerce çocuk hakları stratejileri geliştirilmesini hedefliyor. Kanada'dan Filipinler'e, Nijerya'dan Yeni Zelanda'ya dünyanın dört bir yanında çalışmalar yürütülüyor, bu çalışmalarda öne 


Çıkan “iyi uygulamalar” tanıtılıyor. Odaklanılan başlıca alanlar şunlar: Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, oyun alanları ve yeşil alanların genişletilmesi, sokakta güven içinde oynama olanağı, kültürel ve sosyal etkinliklere katılım, etnik köken, din, gelir düzeyi ve cinsiyetten bağımsız olarak eşit vatandaşlık. 
Türkiye hükümeti ve UNICEF Türkiye işbirliği 


ile 2014 yılında Türkiye'de başlatılan çalışmalar (Adana Yüreğir, Ankara Mamak, BitliS, Erzurum İspir, Giresun, İzmir Bornova, Kırklareli Lüleburgaz, Manisa, Mersin, Şanlıurfa Eyyübiye) 2020'ye kadar sürecek. 


İnsani dayanışmaya yeni teknoloji desteği: 
“Gözlerim Ol” 


Markette raftan aldığınız bir ürünün son kullanma tarihini birkaç saniye içinde bakıp öğrenebilirsiniz. Gözleri görmeyen biri içinse bu o kadar kolay değil. Buna benzer bir sürü durumda hayatı kolaylaştıracak bir akıllı telefon teknolojisi, görmeyenleri, dünyanın dört bir yanından gönüllülerle buluşturuyor. Birkaç yıl önce piyasaya çıkan ve giderek yaygınlaşan uygulamanın adı, “Be My Eyes": "Gözlerim Ol".. Görmeyen biri, yardıma ihtiyaç duyduğu anda uygulamayı çalıştırıyor ve uygulama veri tabanındaki gönüllüleri aramaya başlıyor. Uygun durumda olup cevap veren ilk gönüllüyle video bağlantısı kuruluyor. Görmeyenin yansıttığı 


mcilikte Önce Kadın Projesi 


oncekadin.gov.tr 


Türkiye 
Vodafone 
Vakfı 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görüntünün bilgisi gönüllü tarafından hemen karşı tarafa aktarılıyor ve birkaç saniye içinde hem bilgi ihtiyacı karşılanmış oluyor, hem de iki tarafta da başka türlü kolay kolay yaşan mayacak bir mutluluk yaşanıyor. 


Ayrıntılı bilgi için: http://bemyeyes.com/ Apple ve Android sürümlerine ulaşmak için: http://bemyeyes.com/download-app/ 


Girişimcilikte 
Önce Kadın 


Kadının işgücüne katılımı açisindan Türkiye DECD üyeleri arasında sonuncu sırada! Avru 

pa Komisyonu'nun "Kadın Girişimciler” rapo-Tuna göreyse Türkiye'de girişimci kadınların oranı AB ortalamasının yarısına bile ulaşamı 

yor. Bu verilere karşı kadının ekonomik-sosyal hayata katılımını desteklemek için geliştirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kısa süre 

de binlerce kadının hayatına dokundu, Projede kadınlar önce girişimcilik ve internet konusunda eğitim aliyor. Sonra bir siteye (on 

cekadin.govir) üye olarak, ürünlerinin (tekstil, ahşap, takı gibi kategorilerde) tanıtım ve sâtışını yapmaya başlıyorlar. Projede ayrıca bir yarışma düzenleniyor ve girilen ilan adedi ile yapılan satış üzerinden yapılan değerlendirme sonucu en başarılı kadınlara para ödülü veriliyor. Türkiye Vodafone Vakfı ve MEB işbirliğiyle sürdürülen projede şimdiye kadar yaklaşık 18 milyon TL'lik ekonomik değer üretildiği hesaplanıyor. 


Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Neler? 


Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek 


Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek 


Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak 


Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak 


Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek 


Hedef 6 Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürüle bilir yönetimini garanti altına almak 


Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modem enerji sağlamak 


Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsay!cı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istih damı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak 


Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek 


Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak 


Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak 


Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak 


Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak 


Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak 


Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek 


Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak 


Paksoy, "İşbirliğinin önemi yeni nesiller ve yeni nesil kurumlar tarafından çok daha iyi kavranmış durumda. Toplumdaki beklenti gelecekte bu yönde daha da güçlenecek Çözümün tüm potansiyel tarafları bu beklentiye kulak vermek durumundadır" diyor. 
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KOSİFLER OTO AYRICALIKLARI 
ARTIK KAVACIK'TA. 
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